Dağ  çiçekleri  kokan  bir  devrim 


Yaşamın  en  doğal  haline  ulaşmaya çalışan  dağlı  kadınların  çevrelerine verdiği  ışıktan  beslendi  Rojava Devrimi'nin  kadınları...  YPJ'li  her  kadının gülüşünde  Zilanlar'ın  mimikleri  var. 
Gözlerinin  ferini  aydınlatan  Beritanlar'ın güneşi...  Rojava  devrimi  dağ  çiçekleri 
kokan  bir  devrim...  #  Tekoşin OZAN/Sayfa 8 


Ezîdî  çocuklarını  ne 


,  engal  ve  çevresinden  günlerce  aç sussuz  ve  yaya  olarak  kaçmaya 'çalışmışlardı.  Sadece  inançları nedeniyle  katledilmenin  anlamsızlığı  ve çaresizliğiyle  yine  kaçıyorlardı  savaşmayı  reddederek.  O  kaçış  bile  unutulamayacak  kadar  ağır  bir  travma  olacaktı 
onlar  için.  #  Şükran MIZRAK/Sayfa  16 


Domates  yediğinizi  mi  sanıyorsunuz? 


Aslında  hiçbir  şey  sizin  baktığınız  ve gördüğünüz  gibi  değil,  yediğiniz şeyin  domates  olduğunu  düşünüyorsunuz,  ama  değil.  Odaklanarak  izlediğiniz o  akvaryumdaki  balık  görünümlü  şeyler de  aslında  balık  değil.  Evet  gördüğümüz, yediğimiz,  içtiğimiz,  izlediğimiz  şeyler  bir yalandan  ibaret.  #  RojinKAWA/Sayfal3 


EüBBBBBBHBBB 

“Kendi  bedenine  sahip  olmayan  ve  bedenini  kontrol edemeyen  bir  kadın  özgür  değildir.  Ve  hiçbir  kadın bilinçli  olarak  anne  olup  olmamayı  seçene  kadar kendine  ‘özgürüm’  dememelidir.” 


M araaret  San 


YidriKn  yerde  yeniden  dirilmek! 


rtadoğu'da  eril  zihniyettin  en  uç  boyuttaki  temsilcisi  olan  DAİŞ,  aslında  sistemin gerçek  yüzünü  de  açığa  çıkardı.  Rojava'da  inşa  edilen  sistem  otoriter  rejimlerin "batılı  güçlerin" yüzyıllardır  mükemel,  alternatifsiz,  sonrası  olmayan  bir  sistem  olarak  halkların  önüne  sunulan  kapitalist  modernist  sistemi  panikletti.  İnsanlık  kaybettiği yerde  kaybettiklerini  inşa  etmenin  mücadelesini  yürütüyor.  Kök  topluma,  öz  topluma 
dönebilmenin  direnişini  yükseltiyor.  •  Hediye  KARAASLAN/ Sayfa 3 


Ortadoğu'da  kadının  hafızası  silinmek  isteniyorsa  bu  hafızayı  yeniden  canlandıracak, bu  tarihi  açığa  çıkaracak  bir  yöntem  bilimine  ihtiyacımız  var.  Bu  da  Kürdistan  Kadın Mücadelesi'nin  ortaya  koyduğu  Jineoloji  (kadın  bilimij'dir.  Ortadoğu,  kadın  kimliği  yaralanarak  kaybettirilmek  isteniyorsa  bu  kimliğin  kendini  açığa  çıkarmasının  tam  da zamanı.  Yara  almış  kadın  kimliğinin  kendisini  tedavi  ederek,  acılarından  kendi  gerçekliğine  kavuşmasının  zamanı  ve  mekanı  olacaktır  Ortadoğu. . .  •  Ruken ARAŞ/ Sayfa  15 


Kadınların  öz  savunmaya  yönelmesi  elzemdir.  Savunma  olmadan  hiçbir  şey  sağlanamaz.  Çünkü  dayatılan  katliamdır.  Katliamlar  da  sadece  doğru  sözle  durdurulamaz.  Bunu  en  açık  kendi  acılı  tarihimizden  bilmekteyiz. 
Bu  yüzyılın  kuşağı  olarak  Şengal,  Rojava  katliamını,  geçmiş  yıllarda  Halepçe,  Sivas,  Gezi,  Gazi,  Roboski  katliamı  ve  en  son  Suruç'u  yaşadık.  Suruç'te  tertemiz,  pırıl  pırıl  31  sosyalist  gencimizi  yitirdik.  Ulus-devletlerin  faşizmi,  askeri  imha  saldırıları  sadece  gerilla  güçlerine  yönelik  değil,  halka  yönelik  yaygınlaşmıştır.  Buna  karşı  direnen 
ve  savaşan  bir  halk  gerçeğiyle  cevap  vermek  Rojava'da  olduğu  gibi  kaçınılmazdır.  •  Ronahi  ŞERH  AD/ Sayfa  6 


16.  yılında  tecrit ağırlaşarak  sürüyor 


Gelinen  nokta;  TC  devletini  yönetenleri,  derin  bir,  'kızgınlığa' yöneltti.  Özelikle,  'hırsı  sınır  tanımayan' cumhurbaşkanı  Erdoğan,  sonunu  hiç düşünmeden,  'gemileri  yakma'  kararı aldı.  İmralı'da  Öcalan'a  yönelik  tecrit 16'ıncı  yılında  daha  da  arttırıldı. 
Erdoğan,  kendi  hırsları  adına  savaş  kararı  aldı.  O'na  biat  etmek  durumunda  olan AKP  de  bugüne  dek  verdiği  bütün  sözlerden  vazgeçti.  Ve  böylece  yeni  bir,  'süreç' 
daha  başladı.  #  Eren  KESKİN/ Sayfa  6 


'DAİŞ  here  zede erişe  jınan  deke 


Fermana  herî  mezin  belkî  jî  ya  ku  ti carîji  hiş  û  mejiye  mirovan  dernakeve.  Fermana  3'e  Tabaxa  2014'an  ya Şengale  ye.  Di  van  erîşen  hovane  de çeteyen  DAİŞ'e  herî  zede  erişe  jinan  kiribûn.  Li  gorî  lekolîn  û  agahiyan  7  hezar ezdî  ku  te  gotin  5  hezar  ji  wan  jinin,  ji aliye  çeteyen  DAİŞ'e  ve  hatine  revandin û  li  bazare  koleyan  hatin  firotin  û  ten firotin.  Xelke  şengale  yen  ji  hovîtiya çeteyen  DAİŞ'e  rizgar  bûne  binek  ji  wan, xwe  spartin  çiyaye  Şengale  gelek  ji  wan li  Bakûr,  Başûr  û  Rojavaye  kurdistane belavbûn.  #  AyselAVESTA/rûpel9 
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4  bacağı  olan 
yılan  fosili  bulundu 


Amerikan  Havacılık  ve  Uzay  Dairesi  NASA, Dünya'ya  çok  benzeyen  bir  gezegen  keşfedildiğini  açıkladı.  Gezegenin  büyüklüğü,  bizimkine  benzer  bir  Güneşinin  olması  ve  yörünge  süresi başlıca  benzerlikler.  Dünya'ya  1400  ışık  yılı  uzaklıkta¬ ki  Kepler-452b  ile  ilgili  bazı  veriler  şöyle: 

Asıl  adı  ne? 

Nasa  yeni  keşfedilen,  "Dünya'nın  büyük  kuzeni" dediği  gezegene  "Earth  2.0"  (Dünya  2.0)  adını  verdi. 
Kepler-452b  ise  yeni  gezegenin  daha  teknik  adı.  Bu ad,  onu  keşfeden  Kepler  teleskobundan  geliyor. 


r  Gerçekten  dünyaya  benziyor  mu? 

Oxford  Üniversitesi  nden  Suzanne  Aigrain'e  göre  evet. 
Aigrain  "Özelliklerine  bakınca,  Kepler-452b  bugüne  kadar karşılaştığım  Dünya'ya  en  benzeyen  gezegen"  diyor.  Uzay  fizikçisi  Martin  Archer  ise  şunları  söylüyor:  "Evet  nihayet,  Dünya'ya inanılmaz  şekilde  benzeyen  bir  gezegen  bulduk.  Bu  gezegenin Dünya'dan  yüzde  60  daha  büyük  olduğunu  biliyoruz." 


Bilim  insanları  ilk  kez  bir  dört  bacaklı  yılan fosiline  rastlandığını  söylüyor.  Daha  önce arka  bacakları  olan  yılan  fosilleri  bulunmuştu.  Ancak  bunun,  günümüz  yılanlarının  atası olduğuna  inanılıyor. 

Ayrıca  yılanların  denizden  gelmediği  tezini  de güçlendiriyor.  Fosil  bu  hayvanların  yüzmeye  değil, delik  açmaya  adapte  olduklarına  işaret  eden  izler taşıyor.  Bu  da  yılanların  karada  evrim  geçirdiği tezini  destekliyor.  Araştırmanın  sonuçları  bilim dergisi  Science'ta  yayımlandı. 

Son  yemek 

İngiltere'deki  Bath  Üniversitesi'nden  Dr  Nick Longrich,  "Yılanların  deniz  canlılarından  türedikleri  tezi  giderek  zemin  kaybediyor.  Bu  bilinen  en  ilkel yılan  fosili  ve  deniz  canlısı  olmadığı  çok  açık"  dedi. 

BBC'ye  konuşan  Dr.  Longrich,  fosilin  kuyruğunun  palet  şeklinde  olmadığına  dikkat  çekerek,  hiçbir  yüzgeç  işaretinin  bulunmadığını,  uzun  gövde  ve kısa  burnun  toprak  kazan  hayvanlara  özgü  özellikler  olduğunu  vurguladı. 

19,5  santimetrelik  fosile  Tetrapodophis  amplectus  adı  verildi.  Hayvanın  ön  ayakları  (kolları)  4,  arka ayakları  da  7  milimetre  uzunluğunda. 

Hayvanın,  vücuduna  oranla  daha  zayıf  kalan bacaklarını  yürümek  için  değil,  avını  kavramak  için kullandığı  tahmin  ediliyor. 

Dinozorlarla  aynı  dönemde  yaşayan  hayvanın midesindeki  kalıntılar,  hayvanın  son  avının  bir başka  omurgalı  canlı  olduğuna  işaret  ediyor. 


Kepler-452b/nin  de  güneşi  var  mı? 

Sayılır.  Yörüngesinde  döndüğü  yıldızla  arasında¬ 


ki  mesafe,  Dünya'yla  Güneş  arasındaki  mesafeye  yakın. 

Bu  yıldız,  Güneş'le  aynı  grupta. 

Büyüklüğü  ve  parlaklığı  hemen  hemen  aynı  olsa  da,  Kepler-452b'nin yörüngesinde  dolaştığı  yıldız  Güneş'ten  1,5  milyar  yıl  daha  yaşlı. 

Yörüngedeki  yolculuk  ne  kadar  sürüyor? 

365  gün  değil. 

Ama  yakın:  385  gün.  Yani  dünyanın  yörüngede  dolanma  süresinden yüzde  beş  daha  fazla. 

Yapısı  Dünya'nınkiyle  aynı  mı? 

Bilim  insanları  öyle  olduğuna  inanıyor.  Ama  bunun  için  daha  fazla araştırma  gerekiyor.  Sonuçta  yeni  gezegen  1000  ışık  yılı  uzakta. 

Gerçekten  yüzeyinde  kayalıklar  varsa,  yeni  gezegende  hâlâ  aktif  volkanlar  da  olabilir.  Yeni  gezegenin  yerçekim  gücünün  Dünya'dakinden kabaca  iki  kat  fazla  olduğu  düşünülüyor. 

Yeni  gezegende  hayat  var  mı? 

NASA,  Kepler-452b'de  yaşamın  var  olması  için  "ciddi  oranda  zaman  ve elverişli  ortam  olduğuna"  inanıyor. 

Bir  NASA  uzmanı,  "Bu  yıldızdan  gelen  güneş  ışınları  Güneş'ten  gelen ışınlara  çok  benziyor.  Bu  yüzden  tıpkı  Dünya'daki  gibi,  bu  gezegendeki bitkiler  de  fotosentez  yapabilir"  diyor. 


‘Matematik  korkusu  nedir? 


Akıldan  hesap  yapmak  çoğu  kişi  için stres  kaynağı  olabilir.  Bazı  insanlarda sayı  korkusu  vardır.  Sayılarla  uğraşırken  beyni  felce  uğratan  nedir? 

Avuçlar  terler,  kalp  atışı  hızlanır,  boğazınız kurur.  Bazıları  için  insan  içinde  basit  herhangi birtoplama-çıkarma  işlemi  yapmak  bile  büyük bir  korkuya  yol  açabilir. 

"Matematik  korkusu"  olarak  bilinen  bu  psikolojik  durum  üzerinde  epeyce  araştırma yapılmış.  Bu  gerçekten  de  sayı  korkusu.  Birçok insan  için  eğitimlerini  sekteye  uğratan  bir durum  olabiliyor.  Bu  nedenle  psikologlar  bu ilginç  sayı  "fobisi"nin  nedenlerini  ve  sonuçlarını  araştırmış. 

Bu  araştırmalar  anketlere  dayalı  olmuş çoğunlukla.  Katılımcılardan,  matematikle  ilgili herhangi  bir  iş  karşısında,  kitabı  açmaktan sınava  girmeye  kadar,  duygularını  derecelendirmeleri  istenmiş.  Daha  çok  küçük  çocuklar üzerinde  araştırma  yapılmış  olmasına  rağmen üniversite  öğrencilerinin  ve  yetişkinlerin  de  bu paniğe  kapıldığı  biliniyor. 

Stres  ve  acı 

Son  dönemlerde  ise  bu  korkunun  yol  açtığı fizyolojik  sonuçlar  incelendi.  Bu  sırada  kortizol gibi  stres  hormonlarının  salgılandığı  görüldü. 
Matematik  sınavına  gireceğini  bilmek  bile yaralanma  sırasında  beyinde  aktif  hale  gelen "acı  matrisi"  bölgesini  harekete  geçiriyordu. 

Örneğin  coğrafyaya  kıyasla  matematiğin neden  bu  kadar  korkuya  yol  açtığı  tam  olarak bilinmiyor.  Fakat  matematiğin  kesin  sonuçlar içermesi,  yoruma  yer  bırakmaması  başarısız 


olma  korkusunu  artırabiliyor. 

Fakat  birçok  korku  gibi  o  da aslında  temelsizdir  ve başarı  şansını  azaltabilir. 

2012'de  ABD'de  matematik  korkusu  olan  7-9  yaş arası  çocukların  beyin taraması  yapıldığında, tehdit  ve  tehlike  anında  harekete  geçen  bademsi bölgenin  yanı  sıra  gözlerin  arka sında  bulunan  ve  soyut  işlemlerden  sorumlu  olan  prefrontal  korteksin de  aktifleştiği  görüldü.  Bunun  kısa  dönemli "işleyen  hafıza"yı  azalttığı,  bunun  da  çocukların  konsantre  olmasını  ve  matematik  işlemlerini  yapmasını  zorlaştırdığı  sanılıyor.  Bu  konudaki  bir  başka  yorum  ise  endişe  duygularının işlem  yapmalarını  engellediği. 

Öğretmen  faktörü 

Bu  korku  duygusunun  kaynağı  çeşitli  olabilir.  Fakat  bazıları  öğretmenlerin  kendi  kaygılarını  bir  sonraki  kuşağa  aktardığına  inanıyor.  Çocuklar  yetişkinlerin  kaygılarını  hissedip  kendilerinin  de  tetikte  olması  gerektiğini düşünüyor.  Öğretmenlerin  tedirginlik  derecesi  öğrencilere  de  yansıyor.  Bazı  kültürel değerler  de  etkili  olabiliyor.  Örneğin  kızların matematikte  çok  iyi  olmadığı  kanısı  bu öğrencilerin  matematik  korkusunu  körükleyebilir.  Ayrıca  gen  faktörü  de  devreye  girerse,  yani  genleriniz  size  genel  olarak  daha endişeli  bir  karakter  vermişse  matematiği  de diğer  "tehditler"  gibi  görebilirsiniz. 


Kaynağı  ne  olursa  olsun korku  tohumu  bir  kez düştü  mü  kendiliğinden  büyüyebilir.  Bir l  insan  ne  kadar  endişeli  ise  performansı da  o  kadar  düşük  olacak,  matematikten kaçtıkça  tekrar  karşılaşmaktan  da  o  kadar çok  endişelenecektir. 
Psikologlar  bunun  ciddi sonuçlara  yol  açabileceğini  belirtiyor.  Matematik  korkusu  olan  insanlar istatistikleri  anlamakta  zorluk  çekecek,  örneğin  sigara  içmenin  ya  da  aşırı  yemenin  zararlarını  gerektiği  gibi  anlamayabilecektir. 

Tedavisi  var  mı? 

Psikologlar  endişeleri  çoğu  zaman  kaçınma terapisi  ile  tedavi  ediyor.  Bu,  endişeyle  baş etmeyi  öğrenmek  için  korkularla  yüzleşmeyi içeriyor.  Fakat  matematik  derslerine  devam etmek  soruna  çözüm  getirmeyebiliyor. 

Bir  başka  tedavi  yöntemi  ise  duyguları yazılı  ifade  etmek.  Birçok  araştırmada  korkular  üzerinde  düşünüp  onları  yazılı  olarak  dile getirmenin  bu  korkuların  üzerinizdeki  etkisini  azalttığı  görülmüştür. 

Bazıları  da  çocukları  matematik  testini  tehdit  olarak  değil,  kendilerini  sınayacakları  bir zorluk  olarak  görecek  şekilde  korkularına  yeni bir  gözle  bakmalarını  ve  bu  korkunun  beceriksizlik  anlamına  gelmediğini  anlamalarını  sağlamanın  işe  yaradığına  inanıyor.  •Bbc 


23.  Hüseyin  Çelebi  Şiir  ve  Öykü  Etkinliği 


YXK'nin  düzenlediği  23.  Hüseyin  Çelebi  Şiir  ve  Öykü  Etkinliği  için  başvurular  31  Ağustos  201 5'e  kadar  devam  edecektir.  Etkinlikte ödüle  layık  görülen  eserler  ise  1 7  Ekim  201 5'te  Almanya'nın  Dortmund  kentinde  düzenlenecek  Ödül  Töreni  ile  açıklanacaktır. 


KATILIM  KOŞULLARI: 

•Eserlerin  dili  Kürtçe  (Kurmancî,  Kirmanckî,  Soranî),  Almanca, Ermenice  veya  Türkçe  olmalıdır. 

•Eserler  daha  önce  hiçbir  yerde  yayınlanmamış  olmalıdır. 

•Katılımcılar  etkinliğe  şiir  dalında  iki, öykü  dalında  bir  eserle  katılabilir. 
•Katılımcılar,  eserlerini  kısa  özgeçmiş  ve  ilişki  adresleriyle  birlikte  en geç31  Ağustos  2015'e  kadar  beyaz kağıt  üzerine  okunaklı  bir  şekilde yazıp  aşağıdaki  adrese  göndermeli; olanağı  olan  katılımcılar  ise  eserlerini  e-posta  yoluyla  ulaştırmalıdır. 


SEÇİCİ  KURUL  ÜYELERİ: 

Kurmancî  şiir  dalında:  Fatma  Savcı,  Renas  Jiyan,  Medeni  Ferho Kurmancî  öykü  dalında:  Dilavver  Zeraq,  Sidar  Jir,  Mazhar  Roj 

Kirmanckî  şiir  dalında:  Deniz  Gündüz, 

Haydar  Diljen,  İhsan  Espar 

Soranî  şiir  ve  öykü  dalında:  Xeyri  Şengali,  MansourTeyfori 

Almanca  şiir  ve  öykü  dalında:  Fatima  Moumonuni,  YXK Ermenice  şiir  ve  öykü  dalında:  Dr.  Vazrig  Bazil, 

Aris  Nalcı,  Pakrat  Estukyan 

Türkçe  şiir  dalında:  Hicri  İzgören,  Şükrü  Erbaş,  Sezai  Sarıoğlu Türkçe  öykü  dalında:  Günay  Aslan,  Güler  Yıldız,  İrfan  Aktan 


Eserlerinizi  posta  veya  e-posta aracılığıyla  aşağıdaki  adrese ulaştırabilirsiniz: 

Edebiyatetkinliği; 

Postfach:  10  03  10, 

44003  Dortmund-Deutschland e-mail:  huseyin-celebi@yxkonline.de 
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Nevvaya  Jin 


Ortadoğu  kaosunda kadının  direnişi 


•  Hediye  KARAASLAN 

Ortadoğu  tarihi,  toplumların  varlık  kazanması  ile  eşanlamlıdır.  Binlerce  yıl  önce insanın  toplumsallaşması  bu  topraklarda başladı  ve  çevre  uygarlıklara  doğru  aktı.  İlk  klanlar,  ilk  köy  toplulukları  yine  şehir  devletleri  ile devam  eden  akışkan  tarihsel  bilinç,  yaklaşık  yirmi bin  yıl  öncesine  dayanmaktadır.  "Verimli  Hilal"  de gerçekleşen  köy-tarım  devriminin  ayrı  bir  anlamı bulunmaktadır.  Toplum  klan  aşamasından  kabile sistemine  evrilmiş,  yarı  göçebe-yarı  yerleşim konumuna  geçilmiş,  dil  devrimi  önemli  bir  noktaya  taşınmıştır.  Toplumun  binlerce  yıl  yaşayacağı maddi  ve  manevi  kültür  değerleri  niteliksel  bir  sıçrama  yaşamıştır. 

Tanrıça  kültünün  doğuşu  ve  toplumsal  yaşama doğrultu  çizişi  bu  topraklar  açısından  belki  de  üzerinde  durulması  gereken  temel  başlığı  oluşturmaktadır.  Kadının  üretken,  yaratıcı,  paylaşımcı emeği  toplumun  yıllarca  barış  içinde  yaşamasını sağlamış,  klanlar  neolitikte  köy  toplumuna  evrilirken,  özlerini  korumaya  devam  etmişlerdir.  İlk hekimlerden  tutalım  da  ilk  çadırlara  kadar  yiyecek saklamaya  kadar  toplumun  ihtiyacı  olan  her  üretim  kadın  tarafından  gerçekleştirilmiştir.  Toplum bu  dönem  de  bir  bütün  olarak  özgürlüğünün doruk  noktasını  yaşamıştır. 

Bu  toprakların  faturasını en  ağır  kadınlar  ödedi 

Beş  bin  yıl  öncesinin  Ortadoğu'su  toplumsallaşma,  barış,  eşitlik,  üretim,  kardeşleşme  ile  tarihin sayfalarına  not  düşmüşken,  21.  yüzyılın Ortadoğu'su  kaosun  derinleştiği,  ölümlerin  istatistiki  verilere  indirgendiği,  siyasal-sosyal-ekonomik-kültürel  yaşamına  her  gün  "batı"  olarak tanımlanan  maddi  uygarlık  güçlerince  müdahale edildiği  bir  coğrafyaya  dönüşmüştür. 

Tanrıça  kültünün  toplumsal  yaşamdan  çekilişi ile  birlikte  açığa  çıkan  tanrı  devlet  olgusunun  en ağır  faturasını  kadınlar  ödemişlerdir.  Dinsel  dogmatizmin  topluma  yön  verişi,  bütün  ahlaki değerlerin  salt  dinlerin  ipoteğine  verilmesi,  dinlerin  kadına  biçtikleri  rol  kadını  "kölenin  kölesi" noktasına  taşımıştır.  Dinler  tüm  toplumsal  şekillenmeyi  kadın  bedeni  ve  cinselliği  üzerine  kurgularken,  erkeği  de  kadının  namus  bekçisi  ya  da mezarlık  bekçisi  olarak  sistemin  hizmetkârı  olarak  şekillendirmiştir. 


w 

İnsanlık  kaybettiği  yerde kaybettiklerini  inşa  etmenin  mücadelesini  yürütüyor.  Kök  topluma,  öz  topluma dönebilmenin  direnişini  yükseltiyor.  Bunun  için  de  bütün zamanların  katliamcı  bileşkesi olan  DAİŞ  eli  ile  bu  devrimin boğulması  çabası  içine  girildi. 
Bilinen-bilinmeyen  tüm  yöntemler  Rojava  Devrimi’nin tasfiyesi  için  kullanıldı. 


Emperyalin  kimliksizleştirme  politikası 

Bu  baş  aşağıya  gidişin  öldürücü  darbesini  1. 
Dünya  Savaşı'nda  aramak  oldukça  yerinde  olacaktır.  Dünya  coğrafyasına  emperyal  güçler müdahale  ederek  derin  bir  sömürgenleştirme aynı  zamanda  kimliksizleştirme  politikası  izlemiş, Ortadoğu'daki  despotların  eli  ile  coğrafyanın  siyasal  ve  askeri  kontrolü  kapitalist  modernist  güçlere devredilmiştir.  Ortadoğu'nun  kadim  halklarından olan  Kürtler  işte  bu  yüzyılda  dört  parçaya bölünmüş,  her  parça  ayrı  bir  ulus-  devletin  kontrolüne  verilmiştir.  Soykırıma  uğratma  her  dört parçada  da  katliamlarla  birlikte  dayatılmış, modernist  güçlerin  icadı  olan  ulus-devlet  Arapları belki  de  kırk  parçaya  bölerek,  hâkimiyet  kurma projesini  böl-parçala-yönet  politikası  ile  yaşamsallaştırma  çabası  içinde  olmuştur.  Modernist  güçlerin  bu  dayatmasına  karşı  dönem  dönem  belli  bir ivme  kazansa  da,  açığa  çıkan  direniş  hareketleri sonuç  getirememiştir. 

Kan  gölüne  dönüşen  bir  coğrafya 

Körfez  savaşı  ile  birlikte  ABD  müdahale  ederek yeni  bir  düzen  kurmak  istemiş,  11  Eylül  ikiz  kulelere  yapılan  saldırı  gerekçe  yapılarak  Afganistan ve  Irak  üzerinden  ikinci  müdahale  ile  bölgedeki güç  dengelerinde  oldukça  etkin  bir  konuma  gelmiştir.  Böyle  bir  ortamda  halklar  için  ekonomik, siyasal,  toplumsal  yeni  bir  seçenek  açığa  çıkmadığı  için  kaos  derinleşmiştir.  2011'de  Tunus, Lübnan,  Mısır  coğrafyalarında  başlayıp  bütün Ortadoğu'ya  yayılan  "Arap  baharı"  tüm  otoriter rejimleri,  despotları  kökten  sarsmış,  birçoğu  iktidarlarını  kaybetmişlerdir. 

Ancak  yıkılan  despotik  rejimlerin  yerine  gerçek anlamda  özgürlükçü,  demokratik  bir  sistemi  inşa edecek  güçler  açığa  çıkamamış  bunun  içinde yaşanan  boşlukta  İslam  maskesi  altında  bazı paramiliter,  köleliği  dayatan  güçler  sızarak toplum  üzerinde  etkili  olmaya  çalışmışlardır. 
2011'den  önce  de  etkili  olan,  dönem  dönem modernist  güçlerce  beslenip  güçlendirilen  kimi projelerin  sonucunda  açığa  çıkan  El-Kaide  benzeri  oluşumlar  bırakalım  alternatif  olmayı,  politika ve  uygulamaları  ile  daha  baskıcı  ve  otoriter, deyim  yerindeyse  topluma  nefes  aldırmayan karakterleri  ile  kan  gölüne  dönüşen  bir  coğrafyanın  yürütücüleri  olmuşlardır. 

Kaostan  çıkışın  şifresi demokratik  ulustur 

İşte  böylesi  bir  fotoğrafın  içinde  dört  parçaya bölünen  Kürtlerin  her  parçada  yürüttükleri  mücadele  oldukça  öğretici  bir  niteliğe  sahiptir.  Özellikle Kürt  Halk  Önderi  Abdullah  Öcalan'ın  geliştirdiği demokratik  ulus  paradigması  Ortadoğu'da  kaostan  çıkışın  belki  de  en  doğru  şifresidir. 

Ortadoğu  krizine  dar,  lokal  yaklaşmak  ya  da kişilere,  örgütlere  indirgemek  ya  da  köken  olarak sorunları  dinlere  dayandırmak  yanılsama  olur, 


Kobane’de  Kürt  kadınları  salt  küçük  bir  toprak  parçasını  savunmadılar.  Binlerce  yıldır  ellerinden  alınan tanrıça  İnanna’nın  104  ortak  yaşam  kurallarını savundular.  Mezarlara  gömülen  özgürlüklerini  savundular. 
Toplumun  eşit,  adil,  demokratik  değerlerini  savundular. 


doğru  çözüme  de  ulaştırmaz.  Ortadoğu,  ulus-devletlerin  yaşadığı  krizin  en  derin,  somut  ifadesidir. 
Dolayısıyla  toplumu  tekleştiren,  tüm  kültürel birikimlerini  yok  eden,  ekonomik  köleleşmeyi dayatan  beş  bin  yıllık  devletçi  sisteme  karşı demokratik  modernite  güçlerinin  amansız  mücadelesi  filizlenmektedir.  Bu  filiz  Rojava  Devrimi  ile somutlaşarak  güçlü  bir  alternatif  seçenek  olduğunu  göstermiştir. 

Rojava  devrimi  Ortadoğu  kaosundan  çıkışın  yol haritası  olmuştur.  Hiçbir  kültürün,  mezhebin, etnisitenin  dışlanmadan  aynı  topraklarda  ortak yaşamayı  başarabilmesidir.  Bireyin  hakkını  gözeterek  demokratik  değerlerle  komünal  yaşamın ortaklaşmasıdır.  Toplumun  yeniden  toplumsallaşmasıdır.  Kaybettiği  ahlaki  ve  politik  özüne  yeniden kavuşmasıdır. 

Kaybedilen  yerde yaşamı  yaratma:  Rojava 

Ortadoğu'da  eril  zihniyettin  en  uç  boyuttaki temsilcisi  olan  DAİŞ,  aslında  sistemin  gerçek yüzünü  de  açığa  çıkardı.  Rojava'da  inşa  edilen sistem  otoriter  rejimlerin  "batılı  güçlerin"  yüzyıllardır  mükemel,  alternatifsiz,  sonrası  olmayan  bir sistem  olarak  halkların  önüne  sunulan  kapitalist modernist  sistemi  panikletti.  İnsanlık  kaybettiği yerde  kaybettiklerini  inşa  etmenin  mücadelesini yürütüyor.  Kök  topluma,  öz  topluma  dönebilmenin  direnişini  yükseltiyor.  Bunun  için  de  bütün zamanların  katliamcı  bileşkesi  olan  DAİŞ  eli  ile  bu devrimin  boğulması  çabası  içine  girildi.  Bilinenbilinmeyen  tüm  yöntemler  Rojava  Devrimi'nin tasfiyesi  için  kullanıldı. 

Kadim  halkların direniş  kalesi:  Kobane 

Kobane  direnişi  bu  anlamda  incelenmesi gereken  bir  direniştir.  Ortadoğu  krizinde  hem kaosu  hem  de  çözümü  aynı  anda  içinde  barındırmaktadır. 

Kobane  direnişi,  modernist  güçlerin Ortadoğu'da  kan  ile  beslendiğinin,  savaşın temel  yöntem  olarak  tercih  edildiğinin,  ulusdevletçiklerin  idari  şekil  olduğunun,  köleliğin temel  zihniyet  olduğunun  ifadesi  olmuştur. 


Aynı  zamanda  kadim  halkların  direnişinin  de ifadesidir.  Ezîdîlerin,  Kürtlerin,  Arapların, Türklerin,  Ermenilerin,  Süryanilerin  ortak  direnişidir. 

Ortadoğu  krizi,  yine  kadının  beş  bin  yıllık  köleleştirilip,  mezarlara  gömülen  ve  üstelik  üzerine bir  daha  dirilmemesi  için  beton  dökülen  tanrıça kültünün  yarattığı  komünal  toplumun  inşa sancılarının  ifadesidir  de. 

Beş  bin  yıllık  devletçi  ve  tahakkümcü  sistem, her  dönemde  kadını  bir  daha  diriltmemek  için farklı  politikalar  izledi.  Bazı  dönemlerde  kadını köleleştirip  pazarlarda  sattı.  Tıpkı  Ezîdî  kadınların  pazarlarda  satılması  gibi.  Binlerce  Ezîdî kadın,  savaşın  korkunç  yüzünü  cins  olarak  köleleştirilerek  yaşadı.  Hala  binlerce  kadının  köle olduğu  herkesçe  bilinmektedir. 

Kadınlar,  kaybettikleri  yerde kazanacaklar 

Sistem  bazen  cadı  avları  ile  kadın  bilgeleri toplayıp  yaktı.  Tıpkı  DAİŞ'in  çocukları  ve  kadınları demir  kafeslerde  diri  diri  yakması  gibi.  Bazen kadınları  çocukları  ile  birlikte  savaşta  kalkan  olarak  kullandılar.  Tıpkı  Gre  Spî'de  DAİŞ  çetelerinden kaçmak  isteyen  kadınların  silah  zoru  ile  tekrar savaş  bölgesine  sürülmesi  gibi. 

Yaşanan  DAİŞ  zulmü  bunun  içindir  ki  devletçi sistemin  özetidir.  Devletçi  eril  sistemi  çözmek DAİŞ'i  çözmektir.  DAİŞ'e  karşı  direniş  aynı  zamanda  iktidarcı  sisteme  karşı  da  direniştir. 

Bu  kadar  iktidarlaşan  tahakkümcü  sisteme  karşı Kürt  kadınlarının  YPJ  öncülüğünde  geliştirdikleri direniş,  kadının  kaybettiği  yerde  mücadeleyi  yükseltmenin  adı  oldu. 

Mezara  gömülen  özgürlük  diriliyor 

Kobane'de  Kürt  kadınları  salt  küçük  bir  toprak parçasını  savunmadılar. 

Binlerce  yıldır  ellerinden  alınan  tanrıça İnanna'nın  104  ortak  yaşam  kurallarını  savundular. 

Mezarlara  gömülen  özgürlüklerini  savundular. 

Toplumun  eşit,  adil,  demokratik  değerlerini savundular. 

Demokratik-ulus  temelinde  yeniden  inşa  edilecek  olan  Ortadoğu'yu  savundular. 

Kapitalist  modernist  güçlerin  cenderesinde sıkıştırılmış  dünya  kadınlarını  savundular. 

Her  gün  onlarca  kadının  tecavüze  uğradığı, onlarcasının  katledildiği,  yüzlercesinin  şiddete maruz  kaldığı,  binlercesinin  yok  sayıldığı  kadının öz  savunma  gücü  oldular. 

Özcesi  DAİŞ'e  karşı  kadınlar  neolitik  toplumun komünal  değerlerinin  savunucusu  oldular. 

Bu  açıdan  bakıldığında  kadının  savaşçı  gücü Ortadoğu'da  kaostan  çıkışın  adresini  oluşturmaktadır. 

Ortadoğu'da  kadınlar  kaybettiklerini,  kaybettikleri  yerde  kazanmanın  mücadelesini  veriyorlar... 


|  Nevvaya 


Jin 


avrupa  gündem 
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ÜÇ  KADIN... 


“Sana  inanan  kadınlara  iyi  davran kibar  ol, 

göbek  delikleri  etrafında şiir  halkaları  çizerek kulaklarına  halkın  haysiyetini  haykır. 

çocuk  parklarından çaldığın  büyük fantezileri ve 

büyümekten  korkan  çocukları  anlat onlara, anlatırken 

rüzgarın  yakasından  tut ve  yağmurun  dudaklarını  öpmeyi  öğret, cennetin  yasak  meyvelerini sür  meme  uçlarına, sehpandaki  kan  lekelerini bir  polisiye  romanında işlenen  postmodern  cinayetlerin  izi  olduğuna inandır  onları, sakın  kendini  ele  verme, yoksa  kırbacının  kalbi  kırılır şevki  kırılır, 

şakağında  uyuyan  salak  şövalye şahit  yazılır  tüm  tecavüzlerine... 

Son  bir  aydır  farklı  karelerde  bizlere  yansıyan onlarca  kadından  biri  olan  Nuray  Koçan, 

Suruç’ta  katledilmeden  kısa  bir  süre  önce kadın  katliamlarına  dair  bu  şiiri  paylaşmıştı  facebook sayfasında.  Kadın  ve  çocuklar  için  öfke  dolu  paylaşımları  vardı  Nuray’ın.  Sonra  sayfasındaki  fotoğraflara  baktım.  Sürekli  gülen  gözler,  etrafa  enerji  veren anlamlı  bakışlar.  Bu  güzel  ve  yiğit  kadının  tüm  fotoğrafları  bir  şeyler  anlatıyordu  zaten.  Kimisinde  çocukça  bir  haşarılık,  kimisinde  inanılmaz  bir  olgunluk, kimisinde  asi  ruhlu  bir  kadın,  kimisinde  itirazları derin  olan  feminist  bir  kadın  vardı  fotoğraflarda. 

Son  paylaşımı  ise  “nereye  uçar  turnalar”  isimli  şarkıydı.  Klibi  açıp  dinledim.  Bu  klibi  sayfasında  paylaşırken  neler  hissettiğini  düşünmeye  çalıştım.  Uzun bir  yolculuğa  çıkan  turnalara  ağıt  gibiydi.  Son  mısrası ise  “Ölenlerin  adını  unutma;  türkülerin,  meydanların.  Bırakmasın  onlar  seni”  diyordu. 

Nuray  Koçan  katledildiğinde  22  yaşındaydı. 

Kocaeli  üniversitesi  hukuk  fakültesi  3.  Sınıf  öğrencisiydi.  Mudanya’da  işçi  bir  ailenin  ilk  çocuğu  olarak dünyaya  gelmişti.  Babasının  “Kobane’de  ne  işin  var, gitme  kızım”  diyen  ısrarlı  uyarılarına  rağmen “Kobane’ye  gidip  kütüphane  kuracağız”  diye  yanıt vermişti.  Nuray  da  diğer  arkadaşları  gibi  Kobane’ye varmadan  katledildi. 

Nuray  ve  30  arkadaşı  dağ  gibi  bir  miras  bıraktılar bizlere...  Tıpkı  devrimin  yol  gösteren  levhaları  gibi... 

Ve  sonra  Suruç  katliamı  üzerine  çok  sözler  çok ağıtlar  yakıldı.  Hepsi  de  inanılmaz  derecede  yürek yaralayıcıydı.  Ancak  bir  Kürt  anasının  Suruç  şehitleri  üzerine  sarf  ettiği  sözler,  gerçek  anlamda  sözün bittiği  yerdi. 

“Keşke  o  bomba  bizim  burada  patlasaydı.  Biz Kürtler  alışığız  ama  batıdan  gelen  o  çocuklar  misafirimizdi.  Keşke  biz  ölseydik.  Şimdi  ne  diyeceğiz  annelerine?”  diyordu.  Bu  sözü  okuduğumda  ya  da  okuduğumuzda  birçok  insandan  şunu  duydum  “ben  senin  gibi bir  anaya  kurban  olurum”... 

Bu  sözün  üstüne  söz  söylenir  mi  bilemiyorum  ama ilk  duyduğumda  tarifi  zor  bir  duygu  yoğunluğu  yaşadı  çoğu  insan.  Hani  insan  çok  farklı  hisseder  ya,  ama anlatamaz...  İşte  o  güzelim  Kürt  anasının  sözleri  de öyleydi.  O  yüzü  acılı  Kürt  anasının  dilinden  dökülenler,  insan  olma  erdeminin  en  doruk  noktasıydı. 

İnsanlık  tam  da  böyle  bir  şeydi.  Bu  sözler  karşısında “başkaca  da  bir  şey  değil  insanlık”  demeliydi. . .  Bu  sözler  sadece  bir  annenin  ağzından  çıkan  yaralı  sözler değil.  Bu  sözler  aklın,  vicdanın,  yüreğin,  tarihin, mücadelenin,  savaşın  ve  binlerce  yıllık  insanlık  serüveninin  damıtılmış  en  yalın  haliydi.  Kürt  anasının sözleri  ezilen  bir  halkın  acılı  ama  onurlu  bir  dile  getirilişidir.  “Sen değil  ama  benim  canım  yansın”  diyen  bir  kadının  mağrur  duruşudur.  İnsanlık  tarihi  üzerine  binlerce  kitap  yazılmıştır  belki.  Ancak hiçbir  insanlık  tarifi  bu  kadar  sade,  bu  kadar  yerinde  ve  bu  kadar zamanında  söylenmiş  olamaz. 

Ve  sonra  başka  bir  kadın  karesine  takılıyor  gözlerim.  Bir  fotoğrafa  yansıyan  o  tarihi  anlar.  Siyah  çarşaflı  bir  kadın.  Fotoğrafın ikinci  karesinde  Gri  Spî’de  IŞID’in  elinde  kurtulup  YPG  güçlerinin  yanma  varınca,  üzerindeki  çarşafı  çıkarıp  önce  sallayan  sonra yere  fırlatan  bir  kadın  var.  Bu  fotoğraf  bir  film  karesi  değil,  hayatın içinden  ve  gerçek...  İşte  gözlerimizin  önünde.  IŞID  çetelerinden kurtulan  kadınların  özgürlük  fotoğrafı... 

Nuran  Koçan,  Kürt  anası,  çarşafı  fırlatan  kadın...  Bu  her  üç kadın  bizlere  hem  mücadelenin,  hem  de  özgürlüğün  zor  ama  bir  o kadar  da  muazzam  gücünü  gösterdiler.  Her  kare  bize  özgürlüğe doğru  nasıl  yol  almamız  gerektiğini  anlatmaktadır.  Mudanyalı Nuran,  Suruçlu  ana,  Gre  Spî’li  kadın...  Her  üçünüzün  de  güzel, özgür,  asi  ve  insanlık  dolu  yüreğinizden  öperiz. 


Rojda  Yıldırım 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vrupa  sahası  Kürt  Özgürlük 
Mücadelesinin  önemli  sahalarından  biri.  Avrupa'nın  en eski  göçmenleri  arasında  yer  alan  Kürtler, burada  kendilerine  özgün  örgütlemeler oluşturdular  ve  faaliyetleri  ile  örgütlü  halk olmanın  örneği  oldular.  Kapitalist  sistemin bireyi  toplumundan  koparan  tüm  politikalarına  rağmen  Kürt  halkı  Avrupa'da  da  kendi toplumsallığını  oluşturmuş  durumda. 

Avrupa'da  bunu  başarabilen  alanlardan  biri  de  Marsilya.  Bu  sayımız  için Kürtlerin  en  eski  meclis  örgütlenmesine  sahip  olan  Marsilya'yı,  Marsilya Demokratik  Halk  Meclisi  eşbaşkanı 
Sevgi  Yavaş  ile  ele  aldık.  Yavaş, Marsilya'da  yaşayan  Kürt  kadınlarının  durumunu,  örgütlülük  düzeyini, çıkmazlarını  ve  eşbaşkanlık  sisteminin  geldiği  noktayı  bizimle  paylaştı. 

Marsilya'daki  meclis  örgütlenmesinin  önemli  çalışmalara  ve  başarılara  imza  attığını  belirten  Sevgi  Yavaş, "bu  düzeye  rağmen  kadın  çalışmaları  cılız  kalmıştır"  dedi.  Bu  tespitin nedenini  ise  şöyle  ifade  etti  eşbaşkan  Yavaş:  "Kadınlar  bu  meclis  içerisinde  komisyonlar  düzeyinde  yer almışlar.  Kendi  çalışmalarını  bugüne kadar  komisyon  biçiminde  yürütmüşler.  Komisyon  zaman  zaman kendi  özgünlüğünü  korumakta  zorlanmış  daha  fazla  genelin  çalışmalarına  katkı  sunmuş.  Kadın  çalışmaları eski  olsa  da,  kadın  bilinci  ya  da  kadının  kendisini  açığa  çıkaran  bir  çalışma  tam  olarak  oturtulmamış." 

Geçtiğimiz  yıl  30  Kasım'da 
Marsilya'da  ilan  edilen  Arin 
Mirkan  Kadın  Meclis  ile  birlikte  kadın  çalışmalara  hız verildiğini  fade  eden 
Sevgi  Yavaş,  kadın emeğinin  biraz  daha görünür  hale  gelmeye  başladığını belirtti.  Mücadele zeminleri  güçlendikçe  çalışma tempolarının  da arttığını  söyleyen 
Yavaş,  "Bu  gelişim de  erkek  egemen yaklaşımlarla  çarpışıyor.  Zira  erkek egemenlikli  zihniyet,  kadınların  gelişimini  gördükçe 

kendi  alanlarının 

daraldığını  görüyor' 
diye  konuştu. 

Özellikle  TJK-E  çalışmalarının  birebir  takibi  ile  birlikte Marsilya'da  kadınlara  yeni  alanlar  açılacağına  inandığını  ifade  eden Sevgi  Yavaş,  41  kişiden  oluşan  meclislerine  ilişkin  ise  şunları  belirtti: "Meclisimiz  kendisini  eş  sözcülük biçiminde  ele  alıyor  ve  7  komisyondan  oluşuyor.  Ancak  bizim  çalışmalarımızın  temelini  örgütleme  ve barış  anaları  komisyonu  oluşturuyor.  Örgütlemede  22,  barış  anaları komisyonunda  ise  7  kişi  yer  alıyor. 

Diğer  komisyonlarımız  birimler  biçiminde  2  ya  da  3  kişi  olarak  mecliste  yer  alıyorlar.  Bunlar  kültür,  eğitim,  basın  ve  disiplin  birimlerinde  oluşuyor.  Meclisimiz  yeni olmasına  rağmen  birçok  eylem  ve  etkinlik gerçekleştirdi.  Biz  meclis  kurulur  kurulmaz başlangıcı  iyi  yaptık.  Bu  bizden  beklentileri olan  Marsilya'daki  Kürt  kadınlarına  güven ve  güç  verdi.  Kadın  meclisi  olarak  yoğun  bir süreç  geçirdik  ve  bu  yoğunluk  meclisimizin daha  da  görünür  olmasını  sağladı.  8  Mart'ı çok  güçlü  bir  şekilde  kutladık.  Yine  Kobane direnişini  sahiplenme  eylemlerinde  kadınlar  her  yerdeydi.  Tüm  varlıklarıyla Kobane'nin  yanında  oldular.  Eylem  ve etkinliklerde  kadınlar  en  ön  sırada  yerlerini aldılar.  Seçim  çalışmaları  içerisinde  de  birebir  bulunduk.  Yani  kadınlar  hem  sürükleyici güç  oldu  hem  de  enerji  yaydı." 


'Meclisimizi  daha  bütünlüklü kılmalıyız' 

Meclisi  komple  aktif  kılma  sorunlarının dönem  dönem  yaşandığını,  bunu  gidermek  için  ise  tüm  meclis  üyelerinin  misyon sahibi  olması  gerektiğini  vurgulayan  Sevgi Yavaş,  ancak  bu  şekilde  bütünlüklü  ve ortaklaşan  bir  kadın  gücünü  yaratabileceklerine  inandığını  söyledi.  En  temel  sorunlarının  ise  eğitim  sorunu  olduğuna  dikkat çeken  Yavaş  "Meclis  olarak  bundan  sonra bir  ay  eğitim,  ayda  bir  kez  ise  etkinlik düzenleme  kararı  aldık  ve  bu  kararımızı uygulamaya  başladık.  Yine  bu  eğitimlerimizi  ve  etkinliklerimizi  sadece  meclisimiz ile  sınırlı  tutmayacağız.  Kadın  kitlemize  bu alanda  sağlık,  sosyal,  ekonomik,  sanatsal, tarih  vb.  eğitim  ve  etkinlikler  düzenleyeceğiz"  diye  konuştu.  Eğitim  çalışmaları  ile  birlikte  bilinç  sorunlarının  giderebileceğini, 


Y 

çalışma 


lorumlu  bir  ailenin  çocuğu  olarak İstanbul'da  doğup  büyüyen ı  Sevgi  Yavaş,  Kürt  siyasi  hareketi çalmalarında  yer  alır.  HADEP  ve  onun devamı  olan  partilerin  geleneğinden  gelen Yavaş,  partinin  kadın  çalışmalarına  katılım sağlar.  Avrupa'ya  yerleşene  kadar  da  parti çalışmalarını  sürdüren  Sevgi  Yavaş,  üç  yıldır Fransa'nın  Marsilya  kentinde  yaşıyor. 

Burada  da  kadın  çalışmalarını  sürdüren Yavaş,  Marsilya  Kadın  Meclis sözcülüğüyle  birlikte 
Demokratik  Halk 
Meclisi  eşbaşkanlığını  yürütüyor. 


-  •  Sidar  MAVA 

genç  kadınlar  düşüncelerini  geliştirmeli, hayatı  öğrenmeli,  arayışları  olmalı  ama özgürlük  temelinde.  Eve  kapatılan  bir  nesilden  bunu  beklemek  mümkün  değil.  Bu nedenle  o  genç  kadınlarla  daha  fazla  ilişkilenmeli,  enerjilerini  devrime  ve  örgütlülüğe kanalize  edebilmeliyiz." 

Sevgi  Yavaş,  Meclis  çalışmalarının  dışında  kalan  kadınların  bir  sınırlılığa  hapsolduğu,  ancak  Meclis  çalışmalarına  dahil  olan kadınların  moral  ve  coşkularında  görülür bir  artışın  yaşandığını  söyleyerek,  "Örgütlü kadınların  neler  yapabileceğini,  yanlız olmadıklarını  gördüler"  dedi. 

Eşbaşkan  sistemi  ve  hadikaplarımız 

Marsilya'da  eşbaşkanlık  sisteminin  üç dönemdir  devam  ettiğini,  ancak  eşbaşkanlık  sistemine  karşı  hala  bir  direnişin  olduğunu  belirten  Yavaş  şunları  ifade  etti: 


cinsiyetçilik  konusunda  farkındalık  yaratılacağını,  siyasi  olarak  da  bir  gelişi¬ min  ortaya  çıkacağı belirten  eş  sözcü 
Yavaş,  Marsilya'da  yaşayan  kadınları  eğitim  çalışmalarına daha  güçlü  katılmaya  çağırdı. 

Toplumsal  geriliklerle mücadelemizi  büyüteceğiz 

Sevgi  Yavaş,  Marsilya  bölgesinde  yaşayan Kürdistanlı  kadınların  hala  aşılamayan  egemen  yaklaşımlar,  gelenekler,  tabular  nedeniyle  birçok  geri  yaklaşımla  karşı  karşıya  kaldığını  ifade  etti.  Kendi  içerisinde  kapalı  bir aile  yapısının  olduğunu,  bunun  da  kendisiy¬ le  birlikte  bir  tutuculuğu  getirdiğini  söyleyen  eşbaşkan  Yavaş  "bunun  avantajları  ve dezavantajları  var"  dedi  ve  devamla  şunları belirtti:  Kapitalist  sisteme  ve  bu  sisteme  ait kirlenmiş  yaşama  bulaşmama  açısından avantajlar  var.  Özünü  koruyabiliyorsun.  Bu sistemin  yoz  ilişkilenmelerine  ve  yaşam  tarzına  bulaşmıyorsun.  Fakat  devavantajları  da bununla  birlikte  yaşanıyor.  Kadınlar  eve kapanıyor.  Bir  nevi  açık  cezaevinde  yaşıyor. 
Hayata  katılamıyor,  dışarıyla  ilişkilenemiyor.  Genç  kadınlar  açısından  da  bu  durum kötü  sonuçlara  neden  oluyor.  Evde  sadece evlenmeyi  bekleyen  genç  kadınların  olması bizler  açısından  çok  geri  bir  durum.  Erken evlendiriliyorlar  ve  erken  anne  oluyorlar.  O 


"Benden  önceki  arkadaşlar  birçok  zorlukla karşılaştılar.  Kadın  meclisimiz  de  yoktu, dolayısıyla  arkadaşlar  çoğu  zaman  tek  başına  kaldılar.  İlk  iki  dönem  kendi  rengimizi yansıtma,  güçlü  bir  eşbaşkanlık  düzeyini yakaladığımızı  söyleyemem.  Çünkü  bizim örgütlülük  düzeyimiz  eşbaşkanlık  sistemine cevap  verebilecek  nitelikte  değildi. 
Dolayısıyla  eşbaşkanlığı  yanlızlaştırdık. 
Fakat  üçüncü  dönem  ile  birlikte  örgütlü  bir kadın  yapımız  var.  Bu  da  eşbaşkanlık  sistemine  daha  güçlü  katılmamızı  sağladı.  Kadın kitlemizde  bir  güven  geliştirdi,  iş  yapan, etkin  olan  eşbaşkanlık  sistemi  kadınlar tarafında  hissedilmeye  başladı.  Ve  eşbaşkanlık  kadınlar  tarafında  çekici  bir  mekanizmaya  doğru  gidiyor.  Biz  kadınların  eşbaşkanlıkta  önüne  çıkan  en  büyük  hadikap özgüven  sorudur.  Hep  şu  vurguyu  yaparız ya  'beş  bin  yıllık  erkek  egemen  sistemin kadınları  üzerindeki  etkisi'ni  dinlendiririz. 
Evet  biz  kadınlar  için  katmerleşen  sorunlar var.  Ancak  bu  sorunları  ifade  etsek  bile yerellerde  bunun  güçlü  mücadelesini  veremiyoruz.  İşte  yerel  özgünlüklerimizi  güçlendirmiyoruz.  Yerellerde  yenilik  yaratamıyoruz.  Yerinde  ve  zamanında  eleştirilerimizi sunmuyoruz,  çünkü  hep  acabalarımız  oluyor.  "Ya  yanlış  bir  şey  yaparsam"  diyoruz. 
Kendimize  karşı  özgüven  sorunu  yaşadığımız  için  erkeği  güç  olarak  görüyoruz.  Ben kadın  eşbaşkanlarının  daha  fazla  cins  bilinci konusunda  yoğunlaşmaları  gerektiğini düşünüyorum.  Genel  çalışmalar  içerisinde kendi  rengimizi  yanıstabilecek  düzeye  ulaşmak  için  mücadele  mekanizmalarımızı daha  fazla  çoğaltmalıyız." 
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Kadın  diptomasisinıle  yeıd  döneni 
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Hiçbir  etkinlikte 
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•  Meral  ÇİÇEK 

IŞİD'in  Şengal'e  yönelik  soykırım  amaçlı  saldırısının  üzerinden  tam  bir  yıl  geçti.  Doğru zamanda  doğru  adımı  atıp  IŞİD'i  durdurmayı başaran  Kürt  Özgürlük  Hareketi  açısından  Şengal ile  birlikte  yeni  bir  süreç  başladı.  Bu  süreç,  tarihi Kobane  direnişi  ile  bir  üst  aşamaya  ulaştı.  Özellikle  de  YPJ  ve  YJA  Star  güçlerinin  öncülüğünde geliştirilen  bu  muazzam  direnişlerle  bütün  dünyanın  hem  gözü  ve  kulağı  hem  de  kalbi  Kürdistan'a döndü.  Kürdistan  bir  anda  küresel  demokrasi güçlerinin  -  tabiri  caizse  -  mabedine  dönüştü. 

Yeni  açılım  imkanları 

Bu  yeni  durum,  daha  ilk  ortaya  çıkışından  itibaren  devletli  uygar  sistemi  tarafından  kriminalize edilerek  izole  edilmek  istenen  Kürt  Özgürlük Hareketinin  geneli  açısından  önemli  fırsatlar yarattı.  Ama  en  çok  da  Kürt  Kadın  Özgürlük Hareketine  dünya  kadınlarıyla  daha  güçlü  zeminlerde  buluşma  imkânını  sundu.  Kürt  Kadın Hareketi  elbette  ki  20  yılı  aşkın  bir  süreden  beri dünyanın  dört  bir  yanından  kadın  örgütleriyle  ilişkilere  sahiptir.  Ancak  son  bir  yıllık  sürede  ortaya çıkan  yeni  durumla  birlikte  nitel  ve  nicel  bir  sıçrama  gerçekleştirmenin  koşulları  doğdu. 

Peki,  bahsi  geçen  yeni  durumun  pratiğe  yansımaları  nasıl?  Kürt  kadın  diplomasisinde  hangi 


Kadın  hareketi  dünyada  benzersiz 

Bu  zemine  paralel  olarak  daha  önce  de  sık  sık farklı  ülkelerdeki  kadın  örgütleri  tarafından  panel, konferans  vs.  etkinliklere  konuşmacı  olarak  davet edilen  Kürt  kadınları,  Şengal  ve  Kobane  direnişi  ile birlikte  ise  daha  fazla  ilgi  görmeye  başladı.  Deyim yerindeyse  bu  davetlerde  patlama  yaşandı. 
Dünyanın  dört  bir  yanından  sistem  karşıtı,  feminist,  sol-sosyalist,  alternatif  örgütlenmeler  yoğun bir  şekilde  Kürt  kadınlarını  panel  vermek  için davet  etmeye  başladı.  Bu  yoğunluk  hala  da devam  etmektedir.  Bu  davetleri  geliştiren  bazı hareket  ve  ülkeler  ile  daha  önce  de  ilişkiler  söz konusuyken,  birçoğu  ile  ise  yeni  ilişki  geliştirildi. 

Öncesini  önemli  düzeyde  aşan  bu  ilgi  düzeyi, elbette  ki  IŞİD'e  karşı  geliştirilen  direniş  ile  bağlantılıdır.  Ancak  ilginin  kendisi  sadece  Şengal  veya Kobane  direnişine  değil,  bundan  ziyade,  kadın öncülüğündeki  bu  direnişin  arkasında  yatan  gerçektir  merak  edilen. 

O  nedenle  de  kadın  dış  ilişki  kurumlan  olarak son  dönemde  katıldığımız  bütün  etkinlik  ve  yaptığımız  görüşmelerde  Kürt  Kadın  Özgürlük Mücadelesini  gelişim  etapları  doğrultusunda anlatıp  kavratmaya  çalışıyoruz.  Bugün  gelinen aşama,  kadın  hareketinin  hem  ideolojik  hem  de pratik  olarak  ulaşmış  olduğu  düzey,  dünyada benzersizdir.  O  yüzden  de  Kürt  kadınlarının düzeyini  kendi  ülkelerindeki  veya  hareketlerindeki  durumla  kıyaslayan  dinleyiciler  şaşkınlıklarını  gizleyemeyip  deyim  yerindeyse  afallayıp hayranlıkla  yaklaşıyor. 

İnsanlar  paradigmadan  etkileniyor 

Rojava'daki  kadın  devrimi,  kadın  öncülüğünde IŞİD'e  karşı  geliştirilen  direniş,  Kuzey'de  yerel yönetimlerde  eşbaşkanlık  sistemi  ve  siyasete  eşit katılım  ilkesi  veya  bir  bütünen  Kürt  Özgürlük Hareketinde  kadınların  oynadığı  rol,  kuşkusuz  ki doğrudan  hareketin  sahip  olduğu  ideolojinin  yansımasıdır.  Önder  Apo  tarafından  geliştirilen Demokratik,  Ekolojik,  Kadın  Özgürlükçü Paradigmanın  dışa  vurumudur.  Dolayısıyla  kadın diplomasisi  yoluyla  bizzat  bu  paradigma  dünya kadınları  ve  toplumlarına  aktarılıyor.  Hayranlıkla karşılanan  da  aslında  bu  paradigma  ve  onun  yaratıcısı  Önder  Apo  oluyor. 

Bir  örnek  vereyim:  Bu  yıl  Tunus'ta  yapılan Dünya  Sosyal  Forumu'nda  konuşmacı  olarak katıldığımız  bir  panelin  ardından  Fransa'da  30  yılı aşkın  bir  süredir  feminist  ve  antikapitalist  hareket içinde  yer  alan  ve  önemli  bir  entelektüel  düzeye sahip  bir  kadın  yanımıza  gelip,  hareketle  ilgili daha  fazla  bilgi  istediğini  söyledi.  Biz  de  bunun üzerine  yanımızda  bulunan  tek  Fransızca  belge olan  Önder  Apo'nun  "Kadın  Devrimi"  başlıklı  broşürünü  verdik.  Aradan  birkaç  gün  geçtikten  sonra 


yeni  imkânlar  ortaya  çıktı?  Bu  imkânlar  nasıl değerlendiriliyor?  Dünya  kadınlarının  Kürt  kadın hareketine  yaklaşımı  nasıl?  Geliştirilen  ilişkilerin niteliğinde  nasıl  bir  değişim  söz  konusudur? 

Kadın  diplomasisinde  eksen  değişti 

Kuşkusuz  ki  Kürt  Kadın  Hareketi'ne  yönelik ilgi  yeni  açığa  çıkmış  değil.  Öncesinde  de Kürdistan'da  yürütülen  kadın  mücadelesi,  onun örgütlenme  biçimleri  ve  ideolojisi,  gündemindeki  konular  ve  bir  bütün  olarak  Kürdistan'da kadının  durumuna  ilişkin  belli  bir  ilgi  düzeyi  söz konusuydu.  90'lı  ve  2000'li  yıllarda  ağırlıkta Avrupa  merkezli  yürütülen  kadın  dış  ilişki  çalışmalarının  ana  endeksinde  Kürt  kadınlarının durumunu  ve  mücadelesini  dünya  kadınlarına aktarma,  kendini  tanıtma,  bunun  üzerinden sömürgeci  devletlerin  kirli  politikalarını  deşifre ve  teşhir  etme  ile  farklı  kadın  hareketleriyle ortak  çalışmalar  geliştirme  yer  alıyordu. 
Dönemin  de  hâkim  paradigması  ve  enternasyonalizm  algısı  ile  birlikte  uluslararası  dayanışma olgusu  kadın  hareketinin  de  dış  ilişki  çalışmalarında  önemli  rol  oynuyordu. 

Son  yıllarda  ise  genelde  olduğu  gibi  kadın  diplomasisinin  ana  ekseninde  bir  değişim  yaşandı. 
Bu  tabii  ki  kadın  hareketinin  hem  ideolojik,  hem politik  hem  de  pratik  alanda  yaşadığı  önemli  gelişim  düzeyi  ile  bağlantılıdır.  Kadın  hareketi  kendi gündemlerini  diplomasi  yoluyla  giderek  daha fazla  dünya  kadınlarıyla  paylaşıp  bu  doğrultuda bizzat  kendisi  ortak  zemin  örgütleyicisi  oldu. 
Organize  edilen  çok  sayıda  uluslararası  kadın  konferansı  ile  hareket  kendi  gündemlerini  dünya kadınlarıyla  ortaklaştırıp  karşılıklı  düşünce  paylaşımının  ortamını  geliştirdi. 


"Size  ne  kadar  teşekkür  etsem  azdır.  Verdiğiniz broşür  gözlerimi  açtı"  mesajı  gönderdi. 

Bu  örnekte  de  görüldüğü  üzere  kadın  hareketi temsilcilerini  dinlemeye  gelenler  -  hangi  kesimden  olurlarsa  olsunlar  -  doğrudan  düşünceden etkileniyor.  Hareketin  mücadelesini  ve  bunun ideolojik  zeminini  dünya  sistemi  gerçeğine  oturtup  bunun  üzerinden  anlamaya  çalışıyor. 
Dolayısıyla  söz  konusu  olan,  bir  'devrim  romantizmi'  değil.  Paradigmanın  ve  onun  pratik  karşılığının  kendisidir  benimsenen. 

Öncülük  misyonu  Kürt  kadınlarında 

Bu  nedenle  de  dünyadan  kadın,  çevre,  antikapitalist,  ulusal  kurtuluşçu,  alternatif  vb.  hareketlerin  Kürt  Kadın  Hareketi  ile  kurduğu  ilişki, klasik  anlamda  dayanışma  veya  enternasyonalizm  çerçevesinde  ele  alınamaz  artık.  Hiçbir etkinlikte  "Size  nasıl  yardım  edebiliriz?"  sorusu sorulmuyor  artık.  Bundan  ziyade  giderek  daha fazla  "Sizden  neler  öğrenebiliriz?"  soruluyor. 
Çünkü  insanlar  Önder  Apo  tarafından  geliştirilen  paradigmanın  evrenselliğinde  kendi  tikelini bulabiliyor.  Arayış  sahibi  insanlar,  etraflarındaki hareketlerde  arayıp  da  bulamadıkları  ideolojik ve  pratik  radikalliği  Kürt  özgürlük  hareketinde görüyor.  Bu  dönemi  önceki  dönemlerden  farklı kılan  en  temel  hususlardan  bir  tanesi  de  budur. 

Zira  Katalan  bir  kadın,  bir  panelin  ardından gelip  "Bugün  anladım  ki  sosyalizmin  sosyalizm olabilmesi  için  merkezinde  kadın  özgürlüğü olmalı"  diyorsa,  bu  Önder  Apo'nun  geliştirdiği paradigmanın  düşünsel  boşlukları  kapatma yetisinde  olduğunu  gösteriyor.  Eğer  bir  ABD'li antimilitarist  kadın,  kadın  öz  savunma  konsepti konulu  bir  konuşmadan  sonra  kalkıp  "Bu,  kesinlikle  ihtiyaç  duyduğumuz  şeydir.  Bir  an  önce  öz savunmamızı  geliştirmeliyiz"  diyorsa,  bu  kadın kurtuluş  ideolojisinin  ve  onun  konseptlerinin evrenselliğini  gösteriyor.  Ve  eğer  dünyanın farklı  bölgelerinden  kadın  örgütü  temsilcileri ideolojik  tartışmalar  yürütmek  ve  Kürt  kadınlarının  deneyimlerinden  faydalanmak  için  dağa gitmek  için  başvuruyorsa,  bu  dünya  kadınlarının gözünde  Kürt  Kadın  Özgürlük  Hareketi'nin  hem düşünsel  hem  de  eylemsel  olarak  örnek  kabul edildiğini  gösteriyor. 

Bu  kısa  örnekler  ve  bu  yazıya  sığdıramadığım daha  nicesinin  gösterdiği  bir  şey  daha  var.  O da,  21.  yüzyılın  gerçekten  de  kadın  devrimi yüzyılı  olma  potansiyelini  taşıdığıdır.  Kürt Kadın  Özgürlük  Hareketi  ise  hem  ideolojisi hem  pratik  deneyimi  ile  bu  devrime  öncülük etme  misyonunu  sadece  tek  taraflı  olarak  üstlenmiyor.  Dünya  kadınlara  da  kendisine  böylesi  bir  rol  atfediyor.  Son  bir  yılda  yürütülen kadın  dış  ilişki  çalışmalarından  çıkarılacak  en önemli  sonuç  belki  de  budur. 


Nevvaya  Jin 


güncel 
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TC’nin  “Anti-Kürt”  politikası 


T.C.  Devletinin  kuruluşu,  bir  "yalan"a tekabül  ediyor. 

Devletin  kuruluşu,  'bir devrim'  olarak  sunulmasına  rağmen  aslında, 

1915  soykırımını  gerçekleştiren,  zihniyetin  bir devamı  söz  konusu  idi. 

Soykırımı  gerçekleştiren  kadrolar  kurdu  Türkiye Cumhuriyetini.  'Yalan',  'yeni  yalanlar'  ile  kendisine,  'meşruluk'  kazandırmaya  çalıştı. 

Coğrafyamızda  yaşayan  etnik,  dinsel,  inançsal tüm  kimlikler,  ya  yok  edildi  ya  da  yok  sayıldı. 

Oluşturulan,  'Türk-İslam  sentezci'  resmi  ideolojiyle  beslenen  zihinlerden,  milliyetçi-ırkçı  bir  toplum  yaratıldı. 

Soykırım  mağduru  halklar,  başta  Ermeniler olmak  üzere  coğrafyayı  büyük  oranda  terk  ettiler. 
Kalanlarda,  'görünür  olmamayı'  tercih  ettiler. 
Aslında  onlara  başkaca  şans  da  bırakılmamıştı. 

Devlete  ve  onun  resmi  ideolojisine  karşı  mücadele  eden  tek  halk  Kürtler  kalmıştı. 

'Oyunu  bozan'  Kürtler  oldu. 

Dört  parçaya  bölünmüş  Kürdistan,  yıllardır  bir savaşın  içinde. 

Bu  savaşın  en  yoğun  yaşandığı  parça  da, Kuzey  Kürdistan  dediğimiz  bölge,  yani  bizim coğrafyamız. 

Kürt  halkının  kendisine  dayatılan  savaşa  PKK  ile cevap  vermeye  başlaması  ile  birlikte,  yeni  bir süreç  başladı. 

PKK'  nin  savaşa  başlamasından  önce  de, Kürdistan'da  kan  akıyordu. 

Ağrı,  Dersim  ve  diğer  katliamlar  yaşandığında, Seyit  Rıza  idam  edildiğinde,  Şeyh  Sait  katledildiğinde  PKK  yoktu. 

PKK,  TC  devletinin  bu,  'zor'  politikasına  karşı kuruldu  ve  gelişti.  Ve  sonuçta  Kürt  halkı,  en değerli  varlıklarını  emanet  etti  PKK'  ye,  yani çocuklarını...  Ve  PKK  giderek  bir  halk  hareketi haline  geldi. 

PKK  sonrası,  devletin  Kürt  halkına  karşı  geliştirdiği  'kirli  savaş'  yöntemlerinin,  insan  hakları  savunucuları  olarak  çok  yakın  tanığı  olduk. 

Yakılan  köyler,  bombalanan  binalar,  işkencede gözaltında  kaybedilen  insanlar,  kontrgerilla cinayetleri  ve  daha  birçoğu... 

İnsan  aklının  alamayacağı,  vicdanların  kabul edemeyeceği  binlerce  olay  yaşandı Kürdistan'da... 

Söz  konusu  dönemde,  TC  devleti  bir  yandan  militarist  gücü  kullanırken,  bir  yandan da  Hizbullah'ın  bir  kanadını,  'kontra  güç' olarak  kullandı. 

Yaşanan  acı  olayların  bugüne  dek  failleri  yakalanmadı  ve  açıklanmadı. 

Kürt  sorununun  en,  'can  alıcı'  süreçlerinden  biri de,  PKK  lideri  Abdullah  Öcalan'ın  bir  komplo sonucu  Türkiye'ye  getirilmesi  dönemi  oldu. 

Öcalan'ın  ilk  12  avukatından  biri  olarak,  o  sürecin  de  yakın  tanıklarındanım. 

Öcalan'ın  yargılanma  şekli,  hapis  koşulları, başından  itibaren  gerek  iç  hukuk  gerekse  uluslararası  hukukun  dışında  gelişti. 

İmralı  cezaevi,  özel  bir  statü  ile  yönetildi  daima. 
Öcalan'ın,  başından  beri  yaptığı  tüm  barış  çağrıları,  PKK'nin  aldığı  'ateşkes'  kararları,  hiçbir zaman  TC  açısından  karşılık  bulmadı. 

Ve  adına,  'barış  süreci'  denilen  bir  sürece gelindi... 

Bu  süreç  Kürt  halkı  açısından,  büyük  kabul gördü.  Ancak  T.C  devleti,  bu  süreçte  de  üzerine düşen  hiçbir  görevi  yerine  getirmedi. 

Sürekli,  Kürtçe  televizyon  ve  konuşma  özgürlüğü  dile  getirildi. 

Ancak  bunlar,  zaten  Kürtlerin  doğal  hakkı  idi. 
Ve  tüm  bu  haklar  için  öylesine  büyük  bedeller ödendi  ki,  alınan  bu  haklar,  ödenen  bedellerin karşınızda  çok  da  yeterli  değildi. 

Ortadoğu'da  4  parçaya  bölünmüş  coğrafyası nedeni  ile  Kürt  sorunu  hiçbir  zaman,  'tek  devletin' sorunu  olmadı. 

Emperyal  güçler  ile  işbirliği  içinde  parçalanan bu  topraklar,  'uluslararası  bir  sorun'  olarak  varlığını  devam  ettirdi. 

Kürt  halkının,  'baş  eğmeyen'  tavrı  ve  mücadelesi  bugün  artık,  tüm  dünya  tarafından  kabul  edilen,  'Kürt  hareketini'  bu  noktaya  getirdi. 

Ortadoğu'da,  'bölgeyi  belirleyen  güçlerin'  desteği  ile  ortaya  çıkan  ve  özellikle  T.C'nin  yanlış Suriye  politikaları  nedeniyle  iyice  gelişen  ve  halkların  başına,  'bela'  olan,  insanlık  düşmanı  şiddet örgütü  IŞİD'e  karşı  YPG  ve  YPJ'nin  verdiği  mücadele,  Ortadoğu'da  yaşayan  halkların  ve  laisizmin, 


'tek  güvencesi'  haline  geldi.  Bu  durumu  ile  artık, Ortadoğu'da  Kürt  hareketi,  'dikkate  alınmak zorunda  kalınan'  bir  harekete  dönüştü. 

7  Haziran  seçimlerinde,  HDP'nin  bara- 
ji  aşması  ve  %13  gibi  bir  oy  alması, demokratik  siyasi  alanda  da  Kürt  hareketine  olan  güvenin  ve  sempatinin  yaygınlaşmasına  neden  oldu. 

Gelinen  nokta;  TC  devletini  yönetenleri,  derin bir,  'kızgınlığa'  yöneltti.  Özelikle,  'hırsı  sınır  tanımayan'  cumhurbaşkanı  Erdoğan,  sonunu  hiç düşünmeden,  'gemileri  yakma'  kararı  aldı. 

İmralı'da  Öcalan'a  yönelik  tecrit  16'ıncı  yılında  daha  da  arttırıldı. 

Gülen  cemaati  ile  arası  bozulunca,  Türk derin  devleti  ile  'büyük  uzlaşma'ya  giden Erdoğan,  kendi  hırsları  adına  savaş kararı  aldı. 

O'na  biat  etmek  durumunda olan  AKP  de  bugüne  dek  verdiği bütün  sözlerden  vazgeçti. 

Ve  böylece  yeni  bir,  'süreç' 
daha  başladı. 

Ancak  bu  sürecin  başlangıcı, çok  kanlı  ve  acılı  oldu. 

Urfa  Suruç'ta,  Kobane'yi yeniden  yapılandırmak 


/ 


üzere  yola  çıkmaya  hazırlanan  gençlere  yönelik bombalı  suikast,  sabırları  taşırdı. 

Bu  katliamın  sorumlusunun  IŞİD  diye  açıklanmasının  çok  kolaycılık  olduğunu  düşünenlerdenim. 

Eğer  IŞİD,  bu  kadar  kolay  örgütlenebiliyorsa,  bu kadar  kolay  sınır  giriş  çıkışı  yapabiliyorsa,  istihbarata  takılmıyorsa,  o  zaman  arkasında  en  azından devletin,  'bir  kanadı'  var  demektir. 

Kanlı  saldırının  ardından,  hükümet  sözcüsü Bülent  Arınç'ın  akıl  ve  vicdanların  sınırını  zorlayan konuşması,  adeta  "niye  daha  çok  HDP'li  ölmedi" diye  hayıflanması,  bu  kanaati  doğrular  nitelikte. 

TC  devleti,  kurulduğundan  bu  yana,  tüm  iç  ve dış  politikasını,  'anti-Kürt'  eksende  oluşturdu. 

Ve  bunun  zararını,  gelinen  noktada  en  çok  kendisi  yaşıyor  ve  yaşayacak. 

'Tek  adama  endeksli'  son  13  yılın  politikaları  da bu  zararın  en  büyük  nedenlerinden. 

Göreceğiz,  yakın  zamanda  göreceğiz  ki,  Kürt hareketi  bir  kez  daha  haklı  çıkacak 


Ozsavunma  yaparak varlığımızı  koruyabiliriz 


Ölümden,  kandan  ve  kaosdan  beslenen  faşist  Türk devleti;  Kürt  halkının, sosyalistlerin,  kadınların  özgür  yaşam arayışını  bir  kez  daha  boğmak  istemiş ve  imha  politikalarını  pervasızca  devreye  koymuştur.  Yaşanan  tutuklamalar,  orman  yangınları,  katliamlar,  bombardımanlar  nedeniyle 

Önderliğimizin  büyük  bir  çaba  ve 
^  özveriyle  geliştirdiği  çözüm  süreci derin  bir  darbe  almıştır. 

Fakat  şunu  herkes  biliyor;  bu aşamadan  sonra  hiçkimse  Kürt halkına  asla  köleliği  dayatamaz. 
Kürt  halkı  kendisine  karşı  geliştirilen  saldırılar  karşısında  direndi  ve direcektir.  Faşist  zihniyet,  Kürtler adına  yapılan  hiç  bir  şeyi  asla  hazmetmemiştir.  Kürtleri  hizmetçisi,  askeri, kölesi  yapmak  istiyen  zihniyet  karşısında kendisini  savunan  bir  Kürt  hareketi  var  ve  bu hareket  bugün  ezilenlerin,  ötekilerinin  sesi, kulağı  ve  umudu  olmuştur.  Azimli,  cesur,  kahramanca  savaşan  Kürt  gençleri  ve  kadınları kölelik  zincirini  Önderliğiyle  birlikte  kırmalda kalmadı,  haMara  özgürlük  alanlarını  oluşturdu. 

Bu  halkı  yenemezsiniz 

PKK  hareketi  ve  Önderliği,  modern  ulus devlet  ordularının  yenileceğini  kanıtlamıştır. 
Her  fırsatta  üstün  teknolojik  silahla  donatılmış  ve  arkasına  NATO  gücünü  almış  faşist Türk  devleti  ve  AKP  hükümeti  her  defasında boşa  çıkmıştır.  Anavatanı  parçalanmış  ve  dört parçaya  bölünmüş  her  bir  parçası  üzerinde sonsuz  ameliyata  açık  tutulmuş,  her  şeyi  satılığa  çıkarılmıştır.  Tüm  kültürel  değerleri  horlanmış,  kendisi  olmaktan  çıkarılmış,  siyasi  iradesine  ket  vurulmuştur.  Öz  kimliğinden  vazgeçmesi  dayatılmış,  kültürel,  ideolojik  varlık haline  gelmiş,  yaşayan  ölü  statüsünde  tutulmuş  bir  halk...  Ancak  bu  halk  tüm  bunlara rağmen  özgürlüğe  yol  aldı.  İşkence,  gözaltı, askeri  bombardıman  ile  Kürtleri  yok  etmeye yemin  içen  AKP  hükümeti  sonuç  almadıkça nefreti  de  büyüyor. 


Öz  savunma 

her  alanda  gelişmeli 

Kürt  kördüğümünün  çözümü  de  başta Ortadoğu’da  olmak  üzere  toplumların demokratik  sisteminin  inşasını, özgür  yaşama  şansını  mümkün kılacaktır.  Bugün  Rojava’da böyle  bir  sürecin  içine  girilmiştir.  Kürt  halkının  özgürlüğüyle  birlikte  tüm  halkların zulüm  sisteminden  kurtularak  birlikte  yeniden demokratik  Suriye’yi inşaa  etmelerinin  önü açılmıştır.  Bu  DAÎŞ  ve 
AKP  faşizmine  karşı  direnen  YPJ-YPG  savaşçılarıyla  mümkün  olmuştur.  Bu bilinç  ile  meşru  savunmayı daha  da  güçlendirerek  ve  öz savunmayı  her  alanda  geliştirerek  hareket  etmeliyiz.  Artık sadece  profesyonel  gerilla  ordulaşmasım  da  yeterli  görmeyerek hallun  bizzat  öz  savunma  örgütlenmesine  yönelmesi  kaçınılmazdır. 
Kadınların  öz  savunmaya  yönelmesi elzemdir.  Savunma  olmadan  hiçbir  şey sağlanamaz.  Çünkü  dayatılan  katliamdır. 
Katliamlar  da  sadece  doğru  sözle  durdurulamaz. 
Bunu  en  açık  kendi  acılı  tarihimizden  bilmekteyiz.  Bu  yüzyılın  kuşağı  olarak  Şengal,  Rojava  katliamını,  geçen  yıllarda  Halepçe,  Sivas,  Gezi, Gazi,  Roboski  katliamı  ve  en  son  Suruç’u  yaşadık.  Suruç’ta  tertemiz,  pırıl  pırıl  3 1  sosyalist  gencimizi  yitirdik.  Her  gün  katliam  Kürdistan’da çocuHarın  bedeninde,  kadınların  bedeninde yaşamaktadır.  Halkımız  sokak  ortasında  taranmaktadır.  Ulus-devletlerin  faşizmi,  askeri  imha saldırıları  sadece  gerilla  güçlerine yönelik  değil,  halka  yönelik  yaygınlaşmıştır.  Buna  karşı  yaygın  bir savaşan  halk  gerçeğiyle  cevap  vermek  Rojava’da  olduğu  gibi  kaçınılmazdır.  Bir  halkın  kendi  öz savunmasını  yabancı  bir  iktidara, sömürgeci  yönetim  kuramlarına devretmesi,  kendisini  kurbanlık duruma  getirmesidir.  Her  zaman kaderini,  ne  kadar 


Ronahi 

SERHAD 


yaşayıp  yaşamayacağını  egemen  ulus-devletler  karar  verecektir. 
Bir  halk  kendi  kendisine  sahip  çıktıkça  halk  olarak  kalabilir. 

Önderliğimizin  özgürlüğü onur  borcumuzdur 

Türk  devleti,  Kürt  halkına  ait  en  basit  bir kazanımı,  özgürlük  adına  gelişmeyi  ezmeye çalışmaktadır.  Seçimden  hakkıyla  çıkan HDP’nin,  yönetme  hakkını  iddia  etmenin karşılığı  tehdit  olmaktadır.  Bölücülük,  ayrılıkçılık  damgası  vurularak  gerçekler  gizlenmeye çalışılmaktadır.  Aktif  bir  mücadeleye  yönelme yerine  demokrasi,  özgürlük  dinamikleri,  toplumsal  red  hareketleri,  muhalif  güçler  savunmaya  itilmektedir.  Oysa  şimdi  hamle  yapma dönemidir.  Saldırılara  karşı  en  geri  noktaya çekilme  dönemi  değildir.  “Ozsavunma  haktır, meşrudur”  tespitini  en  güçlü  aktif  bir  biçimde hayata  geçirme  zamanıdır.  Bu  anlamda  öz savunma  bilincini  geliştirerek,  direnişi  kültürünü  güçlendirerek  ve  daha  fazla  örgütlenerek kendi  varlığımızı  koruyabiliriz. 

Önder  APO  önderliğinde  Kürt  halkı, Ortadoğu’nun  temel  demokratik  değişim dinamiği  ve  öncü  gücü  haline  gelmiştir. 
Özgürlük  Hareketimiz,  Ortadoğu’da  ideolojik  etkili  siyasi  ve  askeri  bir  aktördür.  Hiç kimse  kadın  özgürlüğünü,  Kürt  halkını  hesap etmeden  Ortadoğu’da  planını  hayata  geçiremez.  Kürt  halkının  meşru,  haklı  özgürlük mücadelesi  bölgesel  ve  uluslar  arası  bir  olgu haline  gelmiştir.  Zulme,  soykırıma,  imhaya, inkara  karşı  direnme  hakkı  kutsaldır.  Hiç kimse  bunu  hiçbir  halkın,  ferdin,  topluluğun, kimliğin  elinden  alamaz.  Tüm  saldırılara  karşı zafer  ruhuyla  öz  savunma  örgütlüğünü  geliştirmeli,  Önderliğimizin  özgürlüğünü  sağlamalıyız.  Bu  bizim  onur  görevimizdir. 


Ağustos  2015 


kültür 


Nevvaya  Jin  | 


•  Medya  DOZ 


u  ^^ıldırmış,  şirazesinden  çıkmış  bir  çağın 
|  nasıl  bir  edebiyatı  olur?"  diye  sorup 
^^bir  cevap  aramaya  çalışmak  bazen beyhuoe  gelir.  Bazen  de  kolaya  kaçmayıp  yüzü kabuk  tutan  bir  gerçeğin  kabuğunu  kaldırası gelir  insanın.  Birçok  şey  gibi,  bu  konuya  dokunmak  da  acıtıyor  insanın  hafızasını...  İnsanca  olan soyutlama  yeteneğinin  en  çok  ifade  bulduğu edebiyatın  kapitalizmin  elinde  can  çekişmesi, pespaye  duygulara  alet  edilmesi,  ekşimsi,  küflü bir  ifade  bırakıyor  insanın  usunda... 

Edep  eski  ve  hakiki  kültürün  bir  çağrışımı  gibi yansıyor  kulaklarımıza,  ki  gerçekte  böyledir. 
Yansımayı  aşan  bir  hakikat  algısı  taşır  edebiyatın  kendisi.  Edep,  toplumsal  ahlakın  kendini  ifadeye  kavuşturduğu  biricik  yaşam  biçimidir.  Eğer insan  eşit  ve  özgür  ise  edepli  olabilir,  ya  da böyle  bir  çabaya  akıyorsa  enerjisi,  edepten  bahsedebilir. 

Günümüz  edebiyat  tarzı  kökünden  koparılmaya  çalışılmaktadır;  evrensel  bir  içerik  yerine bireysel  bir  damga  taşıma  eğilimini  yaşar. 
Tarihsel  değere  değil,  güncel  popülizme  sığınma  vardır.  Oysa  edep  biraz  da  geçmişe  saygılı olmayı  gerektirir;  çünkü  hiçbir  şey  öncesiz  ve sonrasız  değildir.  Aynı  ölçüde  edebin  kendisi toplumsallığı  şart  koşar.  Bu  anlamda  insanlık yörüngesinden  çıkmış,  mülteci  duygularla  yazı¬ 


lan,  ısrarla  kendini  yabancılaştıran,  dünyadan bihaber  akvaryuma  hapis  olmuş  edebiyatlara 'edebiyat'  demek  yeryüzü  insanın  fukaralığı olur.  Köksüzlüğe  meyil  veren  her  söz  biraz  da sürgündür,  kayboluştur.  Kendinden  kaçmanın dili  nedense  hep  aynıdır;  sömürge  kokar.  Kendi öz  kültürünün  derinliğine  inme  cesareti  göstermeyen  ve  oryantalizme  sığınan  her  görüş,  kendi oluşum  yasasına  terstir.  Çünkü  kök  kültüründen kopmuşluğu  ya  da  kendinden  kaçışı  ifade  eder. 

Bizlere  'tarihini  unut'  diyorlar 

Kürt  kültürünün  tarihsel  zenginliğini  ve  yerelden  evrensele  gösterdiği  yayılımı  bilen  bir  insan neden  tarihten  kopuk  ve  şimdinin  anlamından uzak  bir  yere  düşsün  ki?  Demek  ki  bilinçlerimize kırım  uygulanıyor.  Maalesef  şu  yeryüzünün  en acımasız  uygulaması  olan  kültürel  soykırımdan edebi  kültürümüz  de  nasibini  almış  bulunmaktadır.  Zira  edebi  metinlerimiz  kültürel  soykırımın  sancısını  yaşayan  zihinlerimizin  birer  ürünü olarak  yaşam  buluyor.  Verili  olan,  daha  doğrusu bize  dayatılana  bu  kadar  çabuk  teslim  olmanın tek  ve  geçerli  bir  sebebi  olabilir;  o  da  kendini  bilmemektir.  Kendini  bilen  insan  kendinden  kaçmayı  değil,  kendi  özüne  akmayı  hedefler;  insani olan  da  budur.  Burada  gayem  sadece  kendi  kültüründen  kaçan  bireylere  eleştiri  yapmak  değil, bu  aynı  zamanda  kapitalist  sistemin  kültürümü¬ 


ze  dayattığı  soysuzluğun  bilincine  varma  istemi¬ nin  bir  dışa  vurumu,  belki  de  içsel  bir  isyanıdır... 
Sanırsam  kendini  allayıp  pullayan  yeni  yetme  ve insanlığın  baş  belası  olan  kapitalizmden  çok daha  derin  bir  kültürümüz  olduğu  konusunda hem  fikiriz;  400  yıldır  çalıp  çırpan  bir  ceberut ancak  edep  hırsızı  olabilir.  Edepli  olan  hırsızlık yapmayacağına  göre  kapitalizmin  kendisi  bir edepsizlikten  ibarettir.  Dolayısıyla  kapitalizm  bir kültür  sahibi  değil,  bin  yılların  öz  kültürünün  hırsızlığını  yapmaya  çalışan,  önceyi  silip  tarihi  kendisiyle  başlatma  yalanına  herkesi  inandırma çabasındaki  bir  kültürsüzlük  örneğidir.  Ama burada  vahim  olan,  bizlerin  insanlık  tarihini  öz kültürümüz  bilip  sanatsal  bütün  faaliyetlerimizi bu  minval  üzeri  akıtmak  yerine,  kültürel  ve edebi  enerjimizi  şatafatlı,  hiçbir  şey  olma  hali olan  kapitalizm  oyunlarına  kanmak  olacaktır. 
Anlamdan  uzaklaştıran,  ısrarla  geçmişi  unutturan  ve  bugünün  çelişkilerini  de  fazla  kurcalamamızı  istemeyen  egemenler  neyi  hedeflemektedir?  Sanal  bir  dünya  sunup  yalnızlaştıran  ve bireyi  toplumundan  uzaklaştıran  bir  sistemdir. 
Bundan  ötesi  var  mı?  Biliriz  ki  insan  tarihi  ile insan,  insan  vardığı  anlamla  insan,  insan  toplumu  ile  insan,  insan  ilişkileriyle  insan...  Ve  en  çok buradan  vuruluyoruz,  çağın  tanrıcıkları  rolünü oynayan  bütün  iktidarcılar  en  çok  buradan yaralıyor  bizleri.  Açıktan  "tarihini  unut"  demiyorlar  ama  unutmamız  için  bin  dereden  su  getiriyorlar.  Hem  de  bizi  görmezden  gelerek,  biz yokmuşuz  gibi  bir  tavır  takınarak,  anlamsızlığı avuçlarımıza  sunarak...  Anlamı  unutturma  gibi zahmetli  bir  işe  girişmenin  tek  bir  sebebi  vardır; o  da  biziz! 

Soysuzluğa  karşı  kültürel  direniş... 

Sistem  geleceğimizi,  kültürel  değerlerimizi, inanç  dünyamızı  yansıtacak  olan  ve  garantiye alacak  olan  kuşağın,  günümüz  gençliğinin  devrimcileşmemesi  için  elinden  geleni  yapıyor.  O hiç  tenezzül  etmememiz  gereken,  her  fırsatta içimizden  söküp  atmamız  gereken  sistem! 
Sistemin  kültürleri  yok  etmek  için  çok  kafa  yorduğunu,  bu  konu  için  birçok  strateji  belirlediğini biliyoruz  ve  o  çirkin  stratejilerin  hedefinde  halkların  kardeşçe  örülen  kültürlerini  hedeflediğini de  biliyoruz.  Masallarımızı,  destanlarımızı,  kahramanlarımızı  ısrarla  unutmamızı  isteyen  bu kültür  kırıcılarına  bir  cevabımız  olmayacak  mı? 
Şeyh  Bedrettin  yarattığı  değerlerle  anılmayı  hak etmiyor  mu?  Mazlum  Doğan  destansı  direnişi ile  yeni  yazılacak  destanlara  konu  olmayı  gerektirmiyor  mu?  Kültür  veya  edebiyat  denildiğinde aklıma  kendini  insanlığın  ütopyasına  adamış  bu güzel  insanlar  gelir.  Çünkü  insan,  hele  devrimci insan,  kültür  ve  edebiyatın  mayasıdır. 

Hakikat  rejiminin  karşısında  olan,  halkların değer  ve  direnişine  karşı  olan  her  sisteme  karşı olmak  öncel  görevlerimizden,  ama  karşı  olmak yetmez!  Aşkla  üretmek,  sistemin  bize  giydirdiği o  miskin  giysiyi  çıkarıp  atmak  ve  yüreğimizin  bir köşesinde  gizlenen  o  kültürel  direniş  ruhuna kulak  vermek  gerek.  Haykırmak  ve  öz  benliğimize  kavuşmak  gerek.  Bize  sunulan  dar  dünyaları  bazen  terk  etmek  gerek,  belki  de Anadolu'da  bir  Yörük  çadırında  soluklanmak, Kürdistan'da  avazın  çıktığı  kadar  çığlık  atmak gerek...  İnanıyorum  ki  o  zaman  ruhumuz  edebi bir  doyuma  kavuşabilir... 


Nusaybin’de,  Suriyeli  gelinler  ile  ilgili  bir  çalışma  hazırlarken  Roj  avali-  Suriyeli  kadınların  bu becerilerine  yıllar  önce  tanıldık  etmiş  ve  çok  şey öğrenmiştim.  Tek  başına,  “kadın”  başına,  koca  bir sistemi  değiştirmeye  güç  getiremeyince,  70  yaşındaki  bir  dedenin  ikinci  ‘karısı’  olma  uğruna, kendi  yaşamını  cesurca  değiştiren  kadınlar  görmüştüm.  Bunu  bir  başarı  ve  yenilgi  olarak  görme lasmı  tartışılır.  Ancak  gösterdiHeri  cesaret  dudak uçuldatıcı  cinsten!  Bir  kadın,  düğün  sabahı,  tencereyi  komşuya  verme  bahanesiyle  evden  çılup, kendini  mayınlı  sınıra  vurup,  “karşı”  tarafa  geçip, o  evlilikten  “kurtulmuştu”!  “Karşıda”  da,  bir akrabasının  kuması  olarak...  Bir  başkası,  şarla söylemesi  yasaJdanınca,  tepJd  olarak,  kendi  rızası ve  inadıyla,  “karşıda”,  76  yaşında  bir  adama  kuma olarak  gitmişti!  Yine  bir  başka  genç  kadın,  ailesi¬ nin  zorla  evlendirmesine  karşılık,  üstelik  sevdiği adama,  sınır  tellerinde  elveda  diyerek, Nusaybin’de  evliliğe  “kaçmıştı!” 

Hikayelerin  hepsindeki  kadın- erkek,  evlilik, sevgi  ve  trajedi  aşikar.  Ancak  asıl  dikkat  çeken, hepsinin  çok  ciddi  bir  cesaret  örneği  sergilemesiydi.  Ve  korkunç  derecede  zor  ve  baskı  altında bir  hayat  yaşamalarına  rağmen  Nusaybin’de  başlarının  dimdik  olması... 

Bu  kadınların  ağız  birliği  ettiği  şey; “Suriye’den  Türkiye’nin  Avrupa  gibi  göründüğü” gerçeği  idi.  Dolayısıyla  hangi  koşullarda  olursa olsun,  Türkiye’ye  gitmek  kurtuluş  gibi  görünüyordu.  Bu  kadınlar  da,  yaşadıkları  hayatı  kabul etmiyor,  başka  bir  hayatı  tercih  ediyordu! 

Başka  bir  hayatı  tercih  eden  başka  kadınlar  da var  tabii  Suriye’de,  Rojava’da.  Bize  Suriye’nin Roj  ava  olduğunu  öğreten  kadınlar  da!  Aynı  cesarette,  farklı  kararlaşmada!  Burada  ideoloji,  burada  örgütlülük  giriyor  devreye!  Ve  hangi  koşulda olursa  olsun,  hayatını  mahvetme  pahasına  eski hayatından  kurtulma  uğruna  değil;  ölüme  meydan  okuyup  yaşamı  değiştirme  yolu  çiziliyor. 

Devrim  değiştirmek  değil  miydi?  Veya  bir nevi  meydan  okumak?  O  meydan  okuma  sırasında  çok  şeyi  göze  almak...  Yıkmak  eski  bütün tabuları  ve  zihniyetleri,  yerine  yenilerini  koyabilmek!  Ve  tüm  bunlar  sırasında  dimdik  ayakta kalabilmek! 

Bunu  tek  başına  yapan  Qamişlo’lu  kadınlar tanıdım.  Bir  devrimdi  onlarınki  kendi  hayatlarında! 

Şimdi  bunu  bir  halk  olarak  yapan  kadınlar tanıyoruz  hep  beraber!  Bir  devrimdir  onlarınki; hepimizin  hayatında!  Bize,  epesmer  tenleriyle, en  yoksul  kıyafetleriyle,  en  Islami  gelenekler içinde,  modernizmin  kıyısından  geçmeden  de devrim  yapılabileceğini  gösteren  kadınlar  ve erkelder. 

Bireysel  hayatlarını  değiştirebilme  cesaretini gösterebilen  kadınların  ve  çocukların  ülkelerinden  doğdu  işte  devrim!  O  şarkıcı  kadının,  kendini  mayınlı  tellerin  arasına  vurabilen  kadının ülkesinden...  Kendi  küçük  devrimlerini  yapan kadınlardı  onlar!  Başkaldırmalardı;  sınıra  da, sınırın  berisindeki  hayata  da,  erke  de...  Sınırın ötesinde  yine  yakalanmışlardı  tellere!  Ama olsun!  Bir  kere  berisindeki  hayattan  kaçmış, ikinci  kez  de  sınırın  tellerinden  kaçmışlardı  ya! 

Şimdi,  sadece  bu  hikaye  için  üçüncü  kez  yapıyorlar!  Ve  kazanıyorlar!  Kendi  küçük  devrimlerinden,  büyük  bir  devrim  yaratıyorlar. 

Hep  düşünürüm;  acaba  o  kadınlardan  kaçı  bu üçüncü  devrime  katılabildi! 

*  *  * 

32  can,  bu  kadınların  ve  çocukların  ülkesine 
çocuk  parkı  ve  oyuncak  ve  insanlık  götürmek isterken  katledildi.  İşte  onların  bozmak  istedikleri  ve  işte  devrimcilerin  kurmak  istedikleri  dünya da  tam  bu  değil  mi  ?  Silahlarla  öldürülen  çocuklara  karşılık,  inadına  ellerinde  oyuncak  taşımak... 
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(  (  Sistemin  kültürleri  yok  etmek  için  çok  kafa  yorduğunu,  bu  konu  için  birçok  strateji  belirlediğini  biliyoruz  ve  o  çirkin  stratejilerin  hedefinde  halkların  kardeşçe  örülen  kültürlerini  hedeflediğini  de  biliyoruz.  Masallarımızı,  destanlarımızı,  kahramanlarımızı  ısrarla  unutmamızı  isteyen  bu  kültür  kırıcılarına  bir  cevabımız  olmayacak  mı? 


Devrim 

yapmak! 


ünyanın,  kadınların  yüzü  suyu hürmetine  döndüğünü  düşünürüm.  Sosyal  yaşamı,  gündelik hayatı  yani  ömürleriyle  dünyayı  cesaretleri,  güçleri,  ayakta  kalma  başarıları,  ayrıntılarla  ilmek ilmek  ördüklerine  inanırım. 

Kuşkusuz,  belli  bir  ideoloji  çerçevesinde örgütlü  mücadeleye  dönüşmedikçe  bu  bireysel inatlar  (!),  dünyayı  kurtarmıyor.  Yılgınlık  ve  içedönüHük  yaratabiliyor.  Yine  de  bireyin  kendi yaşamındaki  inadının,  ısrarının  devrimci  bir tutum  olduğu  kanısındayım.  Ve  bunu  en  çok  da kadınlarda  görebilir,  yaşamı  yürütmedeki  becerilerini  hayranlıkla  izlerim. 
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Özyönetim  gücü  ve  ahlaki 


d: 


demokrasiyi  iktida- 
"rın  veya  devletin meşruiyet  kılıfı  haline getirmek  ona  yapılacak en  büyük  kötülük  olacaktır.  Demokrasiler asla  iktidar  ve  devletle  özdeşleştirilmemelidir.  Bu  tür  bir  karıştırma  toplumsal  sorunların  bir  türlü  çözüm  bulamaması  kadar  giderek yığınlaşması  anlamına  da  gelecektir.  Toplumların politik  bilincini  ve  ahlâki  duyarlılığını  sürekli  canlı tutan  demokrasiler,  iktidar  ve  devletten  kaynaklanan  sorunların  gerçek  çözüm  alanıdır. 
Toplumsal  sorunu  demokrasiler  kadar  savaşa başvurmadan  çözme  yeteneği  gösteren  başka rejimlere  tanık  olmamaktayız.  Demokrasiler ancak  toplumun  esenliği  iktidar  ve  devlet  tarafından  ölümcül  bir  tehdit  altına  alındığında  coşkuyla  savaşırlar  ve  kolay  kolay  kaybetmezler. 

Kapitalist  modernite  çağında  demokrasiler  ve özerk  yönetimler  için  en  büyük  tehdit  ulus-devletçi  iktidarlardan  gelmektedir.  Demokrasiyi  kendine  kılıf  yapan  çoğu  ulus-devlet,  en  katı  merkeziyetçiliği  sağlayarak,  toplumun  özyönetim  hakkını  tamamen  ortadan  kaldırmaktadır.  Liberal  ideolojik  hegemonya  ulus-devletin  bu  demokrasi  karşıtı  niteliğini  'demokrasi  çağı'nın  özelliği  diye  yutturmaya  çalışmakta,  demokrasinin  ulus-devletçe 


yadsınmasına  demokratik  rejimin  zaferi  demektedir.  Kapitalist  moderniteye  karşı  demokrasilerin  gerçek  sorunu  kendi  farkını  ortaya  koymak, katılımcı  ve  süreklilik  arz  eden  özelliğinden  vazgeçmemektir.  İktidar  ve  devlet  hegemonyası dayatılmadığı  müddetçe,  demokrasilerin  çözemeyeceği  bir  toplumsal  sorun  yoktur. 

Reel  sosyalizmin  iktidar  ve  devlet  sorununu  bir karşı  iktidar  ve  devlet  oluşumu  biçiminde  çözme¬ ye  kalkışması  iflas  etmesinin  temel  nedenidir. 
Reel  sosyalizm  devlet  ve  iktidarın  birikmiş  sermaye  olduğunu,  bunlar  işlev  kazandıkça  sermaye  ve kapitalizmle  sonuçlanacağını  hiç  hesaba  katmamış,  bu  konuda  ciddi  bir  teorik  körlüğü  yaşamıştır.  Merkezî  ulus-devletçiliği  klasik  liberal  örneklerinden  katbekat  büyüterek  komünizme  varacağını  sanırken,  en  vahşi  kapitalist  oluşumla  karşılaşmıştır.  Sosyalizmin  demokrasisiz  gerçekleşmeyeceği,  reel  sosyalizm  denemelerinin  en  önemli sonucu  olmuştur.  Günümüzde  yaygınlık  kazanan sivil  toplum,  insan  ve  azınlık  hakları,  yerel  yönetim  sorunları  ve  klasik  tüm  ulusal  sorunlar demokrasi  ve  özyönetimlerin  merkezî  ulus-devletçe  bastırılmasından  kaynaklanmış  olup,  bu sorunların  çözüm  yoluna  girmesi  de  ancak  ulusdevletin  gerçekleştirdiği  hak  gaspı  zemininin  aşılmasıyla  mümkündür.  Gerek  ABD'nin  federal karakteri,  gerekse  AB'nin  kendisini  gasp  edilen 


-politik  toplum 


demokratik  değerleri  azar  azar  da  olsa  yeniden sivil  topluma,  bireyler,  azınlıklara  ve  yerel  yönetimlere  aktarma  temelinde  geliştirmesi,  üç  yüz yıllık  ulus-devletçi  teori  ve  taktiklerden  çark  ettiklerini  göstermektedir.  Çünkü  bu  üç  yüz  yıllık süreç,  tarihin  hiçbir  döneminde  görülmeyen savaşlara,  talana  ve  sömürgeciliğe,  soykırımlar  ve asimilasyonlara  yol  açmıştır.  AB  örneği  sınırlı  da olsa  demokrasiye  dönüşün  tarihsel  bir  adımıdır. 
Tıpkı  ulus-devlet  örneğinde  görüldüğü  gibi, demokrasiye  açık  bu  modelin  giderek  dünya  devletleri  ve  halklarınca  paylaşılması  güçlü  bir  olasılıktır.  Fakat  asıl  radikal  demokrasi  dünyanın  diğer kıtalarında  gelişeceğe  benziyor.  Latin  Amerika deneyimi,  eski  reel  sosyalist  ülkelerin  yaklaşımları,  Hindistan  ve  hatta  Afrika  gerçeklikleri  demokratikleşmenin  önemini  her  geçen  gün  daha  fazla ortaya  koymakta,  gelişmenin  bu  yönlü  olmasına zorlamaktadır. 

Merkezî  uygarlığın  ana  ülkesi  ve  bölgesinde yaşanan  büyük  kaos,  ulus-devletçiliğin  ve  iktidar  paylaşımcılığının  iflasını  tüm  yönleriyle  ve bütün  çıplaklığıyla  ortaya  koymaktadır.  Bu  kaos Filistin-İsrail,  Irak  ve  Afganistan  ulus-devletçiliklerinin  ve  kökeni  en  gelişkin  hiyerarşilere  dayalı  olan  iktidarcılığın  tüm  maskelerini  düşürmüş, sorunların  temel  kaynaklarını  teşkil  ettiklerini kesinleştirmiş,  sınırsız  şiddet,  terör,  savaşlar  ve 


katliamların  bu  kaynaktan  beslendiğini  her yönüyle  gözler  önüne  sermiştir. 

Bu  koşullarda  radikal  demokrasinin  ve  demokratik  konfederalizmin  çözümleyici  gücü  ortaya çıkmaktadır.  Uygarlığın  şafak  vaktine  beşiklik etmiş  coğrafya,  bu  sefer  demokratik  federaliz¬ min,  radikal  ve  gerçek  demokrasinin  şafak  vaktine  beşiklik  etmektedir.  Doğada  bir  kural  vardır: Her  şey  kendi  kökeni  üzerinde  yeniden  doğar. 
Demokrasi  de  neolitik  devrimde  gizli  kökenleri üzerinde  tam  ve  başarılı  doğuşunu  gerçekleştireceğe  benzemektedir.  Halen  tüm  merkezî  hegemonik  uygarlıkların  darbesini  yemekte  olan  bu beşiğin  demokrasi  bebeğini  de  büyütmesi  imkân dahilinde  görünmektedir.  Özyönetim  gücünü, politik  ve  ahlâki  toplum  olma  yeteneğini  çoktan kaybetmiş  bu  topraklar,  bu  dağlar  'Kürt'lerin  bir kez  daha  beşikten  çıkıp  yürüyüşe  geçmesine tanıklık  edebilir.  Ortadoğu  kültüründe  her  şey bileşik  kaplar  misali  gibidir.  Bir  alanda  başarısını kanıtlamış  toplumsal  hakikat,  hızla  diğer  alanlara da  yayılma  özelliğindedir.  İslam  sadece  otuz  yıl gibi  kısa  bir  zaman  içinde  bir  dünya  sistemi  haline geldi.  Ufacık  bir  Filistin  sorunu  yıllardır  tüm  bölgeyi  esir  almış  gibidir.  Kürdistan  şafağında  uygarlık  beşiğinde  büyüyüp  atılım  yapabilecek  düzeye gelmiş  gerçek  demokrasi,  demokratik  özerklik, demokratik  konfederalizm  ve  tüm  bu  olguların sistematik  ifadesi  olarak  demokratik  modernite, kapitalist  modernite  karşısında  güçlü  alternatif olarak  rol  oynamaya  başlamıştır.  Her  geçen  gün iflasını  ibret  verici  derslerle  kanıtlayan  bu  sistemin  karşısında  demokratik  modernite  yükselen yıldız  niteliğindedir... 


Nazan  Sakallı/Bianet 


Umut  bizi  terk  etti 

a  ok  güldük,  ağlayacağız  galiba”  derler  ya... 

I  Bir  çeşit  yurdum  hurafesidir  ama  bu  ülkede  adeta  hiçbir  mutluluğun  cezasız  kalmayacağınıSpatlarcasına  hep  haldi  çıkar.  îşte  yine  o  hurafenin  haldi  çıktığı  kavurucu  günlerden  ve  uykusuz  gecelerden  geçiyoruz. 

8  Haziran  günü  ne  kadar  da  sevinçliydik  oysa... 
Hatırlayan  var  mı?  1980  öncesini  yaşamamış  bir  nesil olarak  bizim  için  bir  ilkti.  Tüm  azgın  saldırılara,  zorbalıklara,  engellemelere  rağmen  hep  birlikte  barajı  geçmeyi  başarmıştık.  Birlikte  bir  iş  yapmanın  ve  dahası  sonucunu  almanın  saadetini  yaşamıştık.  Sanki  uzaktald  gökkuşağını  yakalamayı  başarmış,  altında  durmuş  ve  orada bir  küp  altın  bulmuştuk.  Sanki  ne  kadar  halay  çeksek azdı.  Sanld  ondan  sonrası  kolaydı.  Öyle  çok  güldük öyle  çok  güldük  öyle  çok... 

Ama  sonra  işte  o  hurafe,  koyu  karanlık  cübbesini üstümüze  örtüverdi.  Çok  gülmüştük,  sonrasında  çok ağlamak  zorundaydık. 

Çok  mutlu  olduğumuz  o  günlerden  sonra  bir  gün, kötü  gülüşlü,  seyrek  saçlı,  yoksul  bir  genç;  kendisine vaat  edilen  “sonsuz  cennet”  uğruna,  sonlu  ömründen vazgeçti.  Günahkâr  olduğunu  düşündüğü  akranlarının arasına  girdi  ve  gökkuşağının  altında  bulduğumuz küpün  içinden  en  kıymetli  32  altınımızı  çaldı. 
Küpümüzü  de  lardı.  Hepimiz  büyük  bir  sarsıntıyla  yerlere  saçıldık.  Oysa  biz  o  küpü,  içindeki  tüm  cevherle birlikte  hep  yanımızda  taşıyacaktık.  İçine  yenilerini eJdeyecektik.  Belki  o  kötü  gülüşlü  çocuğu  bile... 

Fakat  artık  ne  küp  kaldı  ortada  ne  de  cevher.  Yaralı  ve öfkeli  yüreklerimizle  küpü  yapıştırmaya,  ortalığa  saçılan  altınları  eteklerimize  toplayıp  bir  araya  getirmeye çalışıyoruz  hepimiz.  Umut  bizi  terk  etti. 

Şimdi  boğazımızdaJd  yumruyu,  yutkuna  yutkuna gidermekte  zorlanıyoruz.  Ellerimizin  dikenleri  çocuklarımıza  batmasın  diye  midir  yoksa  çocuklarının  parçalanmış  bedenlerini  bir  araya  toplayıp  cenaze  merasimi yapmaya  çalışan  ana  babaların  acılarını  paylaştığımız için  midir  bilmem  kendi  çocuHarımızın  yanaJdarım okşayamaz  olduk.  Sokakta  gördüğümüz  her  çocuğa, her  gence  umutla  değil  acıyla  bakar  hale  geldik. 

Söylenen  her  söz,  giden  canlara  ait  her  anı,  her  fotoğraf,  her  gülüş;  birer  alev  topu  gibi  ciğerlerimizi  dağlamakta  hala.  Onlar  gittiler  ve  şu  bir  gerçek  ki  bir  daha asla  geri  gelmeyeceJder.  Geride  bıraktıklarının  içindeJd kor,  gün  geçtikçe,  yıl  döndükçe  büyüyecek.  Tıpkı  üç kuruş  kazanabilmek  için  katır  sırtlarında  mayınlı  arazilerden  geçerken  yok  edilen  çocuklar  gibi.  Tıpkı  şarkı söylemek,  şiir  okumak  için  gittikleri  şehrin  bir  otelinde diri  diri  yalalan  aydınlar  gibi.  Tıpkı  diğer  gidenler  gibi. 

Tüm  o  gidenlerle  birlikte  umut  da  bizi  terk  etti  ve geri  dönüp  dönmeyeceği  belirsiz. 

Şüphesiz  biliyoruz ;  yine  yağmur  yağacak  ve  yine  gökkuşağı  çıkacak  ve  belki  de  biz  onu  yine  yakalayacağız. 

Ama  şimdi  hava  öyle  ağır,  güneş  öyle  sıcak  ve  biz  öyle takatsiz  kaldık  ki... 

Yeniden  umudu  yeşertebilecek  kadar  yağmur  suyumuz  kaldı  mı  bilmiyorum. 


TEKOŞİN  OZAN 


Rojava  Devrimi dağ  çiçekleri  kokan 

bir  devrim 


Rojava  Devrimi  3.  yılını  geride  bıraktı. 
Sözün  gelişi  geride  bırakmak.  Aslında  3 
yıldır  geleceği  örüyor  Rojava.  Yeni  algılar,  yeni  yaşamlar,  yeni  yol  yöntemler  örüyor. 
Yeni  ilişkiler,  yeni  bağlar  kuruyor  insanlar, kadınlar,  halklar,  inançlar  arasında.  Binlerce yıl  önce  bu  topraklarda  başlayan  toplumsallığın  evrensel  değerlerine  yeniden  can  verme iddiasıyla  ve  yine  kadınların  öncülüğünde... 
Bütün  dünyanın  dikkatini  çekmesi  bundan. 
Yeni  olan  her  şeyin  verdiği  heyecan,  yarattığı umut  değil  sadece,  yüklendiği  tarihi  özlemden aslında.  Bir  ceninin  ana  karnında  büyüyünce- ye  kadar  canlıların  varoluşundan  beri  izlediği tüm  evrimsel  gelişmeleri  tekrar  yaşaması  gibi 
adeta  uygarlık  tarihi  boyunca  yaşananları  bu  3 
yıl  içerisinde  yaşayarak  büyüdü,  büyüyor... 
Rojava  ela  insanlığın  en  insanlıktan  kopan haliyle,  en  insan  hali  çarpıştı  3  yıl  boyunca  ve çarpışmaya  devam  ediyor. 

Sümer  krallarından  kalan  kadınların  savaş ganimeti  olarak  pazarlarda  satılık  mal  haline getirilmesi,  insanların  tanrıların  dışkısından yaratıldığı  için  hiç  bir  değerinin  olamayacağı inancı,  1500  yıl  önceki  kafa  kesme,  çarmıha germe,  deri  yüzme,  yakma,  yüksek  yerlerden atarak  öldürme,  taşlayarak  recm  etme  tarzı  katliamlar  uygulaması  ve  o  çağın  yaşam  tarzını dayatması,  son  derece  yeni  teknolojik  silahlarla donanmış  kabartılmış  erkekliğin  koyu  dogma haline  gelmiş  inanç  tarzıyla,  kadınlık  adına dünyada  hiç  bir  şey  bırakmama  amacıyla  saldırması  ve  tüm  bu  uygulamaların  Hollywood  tek¬ 


nikleriyle  filmleştirilip  internet  dünyasında örgütlenme  aracına  dönüştürülmesi...  Devletli iktidarcı  tarihin  özeti  gibi  Rojava  ya  saldıran çetelerin  gerçeği....  Yoğunlaşan  bu  erkek  egemen odağa  karşı  özgürlüğe  adanmış,  sade,  yürekli genç  kadın  ve  erkeklerin  yenilmezliği  var.... 
Küçük  Atina  kent  demokrasisinin  büyük  Pers ordusu  karşısında  kendi  topraklarını  başarıyla savunabilmesi  gibi...  Bir  hiç  olarak  görülen kadınların  her  türlü  işkence  yalana  ve  idam  sehpasına  götürme  politikalarına  rağmen  günümüzdeki  bir  çok  yaşamsal  haklarını  kendi direnişleriyle  kazanmaları  gibi...  “Me’Teri  çalınan  ve  tanrılar  panteonundan  çıkarılan Tanrıçaların,  Rozalar  ela,  Zilanlar’da,  Saralar  ela yeniden  hayat  bulup  bu  sistemi  temellerinden sarsması  gibi  değil,  ta  kendisi...  Rojava  Devrimi tarih  yüklü...  Büyük  acılar  yüklü...  Büyük  kahramanlık  ve  başarılar  yüklü...  Rojava  Devrimi insan  olmanın  onuruyla  yüklü...  Kadın  olmanın değerliliğiyle  yüJdü... 

Bu  kapasite  birden  bire  ya  da  rastgele  ortaya çıkmadı  kuşkusuz.  Yaşam  felsefesi,  tarih  bilinci, özgürlük  ideali  olmayan  bir  hareketin,  kadınların  ya  da  bir  halkın  kendini  bu  kadar  güçlü savunması,  tarihsel  gelişmeleri  toplumsal  yaşamın  bütün  boyutlarını  etkileyecek  düzeyde geliştirmesi  mümkün  olamazdı.  Dayandığı paradigmal  zemindir  Rojava’yı  şahlandıran. 
Rojava  Devrimi,  Reber  APO’nun  demokratik ulus  projesinin  somutlaşmış  halidir,  görünür, anlaşılır,  yaşanılır  hale  geldiği  yerdir.  Kürt, 


Arap,  Asuri-Süryani,  Ermeni,  Türkmen  halklarının  düşman  olmadığı,  yaratılan  çelişkileri  üzerinden  iktidar  odaldarının  kendini  yaşatmadığı, devlet  olmaksızın  bütün  farklılıldarıyla  birlikte insanların  daha  özgür,  barışçıl  ve  kendine  yeter yaşayabildiğini,  ildnci  cins  olmanın  kadınların kaderi  olmadığını,  özgür- eşit  bir  kadın- erkek sosyalitesinin  mümkün  olduğunu  yaşam  tarzı haline  örgütlenme  tarzı  haline  getiren  bu  sistem,  Reber  APO’nun  demokratik  modernite perspektifleri  üzerinden  inşa  ediliyor.  Ama Reber  APO  imralı’da  bu  düşüncelerinden  dolayı  esaret  altında...  16  yıldır  tek  başına  ve  çok  zor koşullarda  kalıyor  olmasına  rağmen,  “tecrit” sürekli  gündemde  tutulan  bir  şantaj  aracı. 
Halkları  demokratik  zeminde  buluşturan, kadınlara  bir  özgürlük  vahası  yaratan  Rojava devriminin  ve  devrimin  koruyucuları  olan YPG-YPJ  savunma  güçlerinin  bütün  dünya tarafından  büyük  ilgi  ve  övgüyle  takip  ediliyor olmasına  rağmen,  Reber  APO’nun  İmralı’da  bu bakış  açısından  dolayı  ağır  tecrit  altında  tutulması  ne  büyük  çelişki... 

Bir  de  dağlar  var  tabii...  Dağlarda  yıllarca Kürt  hallanm  da  özgür  yaşam  haJda  olduğuna, bütün  bölge  haMarıyla  saygı  sevgi  ilişkilerini geliştirerek  birlikte  yaşayabileceğine  ve  bütün bunların  kadınların  özgürlüğüyle  mümkün olduğuna  inanarak  savaşan  kadınlar  ve  erkeHer Rojava  Devriminin  en  büyük  ilham  kaynağı. 
Şimdilerde  bütün  dünyada  YPJ  ve  YPG’nin IŞID  vahşeti  karşısındaJd  kahramanca  direnişleri  büyük  hayranlıUa  izlenirken,  demokratik özgürlükçü  örgütlenme  modelleri  örnek  alınmaya  çalışılırken,  bu  kadınların  ve  erkeklerin ilham  kaynağına  yıllarca  “terörist”  demenin anlam  bunalımı  yaşanıyor  mu  acaba? 
Yaşanmamalı  mı?  Kadınların  mücadele  gücü dağlarda  büyüdü.  Gözlerden  ırak  insan  iradesi¬ nin  katlanabileceği  en  zor  koşullarda  iradesi çeliUeşen  ve  korkusuzlaşan  kadınlar,  doğanın bir  parçası  haline  gelerek  yaşamın  anlamını yeniden  tanımladılar.  Yaşamın  en  doğal  haline ulaşmaya  çalışan  dağlı  kadınların  çevrelerine verdiği  ışıktan  beslendi  Rojava  Devriminin kadınları...  YPJ’li  her  kadının  gülüşünde Zilanlar’ın  mimikleri  var.  Gözlerinin  ferini aydınlatan  Beritanlar’ın  güneşi...  Rojava '  1  tamamen  ovalık  bir  coğrafyaya  sahip  olsa da,  Rojava  devrimi  dağ  çiçeHeri  kokan bir  devrim... 

Rojava  devriminin  dünya  kadınları  ve halkları  tarafından  desteklenmesine  ihtiyacı  olduğu  kadar,  dünyanın  da  bu  cennet kokusunu  çekmeye  ve  yayılan  özgür yaşam  ışığında  ısınmaya  ihtiyacı var...  Öyle  değil  mi? 


Tebax  201  5 


rojev 


Nevvaya  Jin 


9 


Di  Ola  fizdayî  de 


rol 


•  Aysel  AVESTA 


u 


A 


ine 


Di  dîroke  de  jinen  ezîdî  ji  bo  bîr  û  bavveriya xwe  ya  kevnar,  parastina  çand  û  netewa xwe  gelek  berdelen  giran  dane.... 

Ola  ezîdî  di  rojhilata  navîn  de  Ola  herî  qedîme... 
Ji  hemû  bavveriyen  pîroz  re  bûye  dayik  û  ji  şaristaniyan  re  dergûşî  kiriye.. 

73  ferman  derbaskiriye  û  rasti  gelek  talan  û 
cûdekariyan  hatiye. 

Le  tevî  talan,  kocberî,  qirkirin  û  fermanan  jî  heta roja  îro  baweriya  xwe  parasti  ye.... 

Ev  bawerî  bi  gelek  taybetmendiyen  xwe,  ji  Ol  û bavveriyen  din  cüda  ye. 


'Jin  heza  afirandine  ye' 


Di  nava  bavverî  û  civaka  kürden  Ezîdayî  de, jin  xwedî  cihekî  pîroz  in.  Ne  tene  jin,  hemû zayenda  "ME"  pîroz  te  dîtin.  Ji  ber  ku  ew  heza afirandine  ne. 

Nimûne  dema  mirov  bala  xwe  dide  helbesta  li ser  cejna  Pîre  Ale  yanî  Batizmî  ku  ezdî  weke  sersala  kurdî  bi  nav  dikin,  mirov  dibîne  ku  di  serî  de jin,  paşe  zarok  û  di  reza  dawî  de  mer  hene. 

Batizmiya  Pîre  Al  Cejneke  xweş  û  delale  ku her  sal  ji  aliye  Jin  û  zarok,  mer  û  kalan  We  te pîroz  kirin. 

Li  gori  mitolajiya  Ola  Ezdî,  jin  xwedî  qedr  û qîmeteke  mezinin. 

'Di  Ola  Ezdayî  de 
Xwedawenda  jin,  Star' 

Di  bavveriya  ve  ole  de  gelek  xwedawenden  jin hene:  Yekji  wan,  Anahîta,  Nahît,îştar,  ango  Star  e, ku  hin  jî  kurd  bavveriya  xwe  pe  tinine. 

îro  jî  gelek  kes  bi  xwedawenda  Stare  bavver dikin.  Û  bi  gotina  "Ya  Star"  havvara  xwe  je  re  dibin. 

Star  bi  xwe  xwedawenda  av,  ba,  xweza  û  bi  giştî xwedawenda  evîn  û  hezkirine  ye. 

Dîsa  xwedawend  Mîtra  ku  heta  serdema 
davvîjî,  gelek  bavvermende  we  hene  û  nezikî  6 


hezar  peykere  we  li  Deren  Evvrûpaye  hatine ditin  û  ten  parastin. 

'Jineke  Ezîdî,  Meryem  Xatûn' 

Bele  li  gorî  mîtolojiya  Ezdayî  Xatûna  Fexra  jî sembola  zayîn,  bereket  û  zedebûne  ye. 

Beşek  ji  jinen  civaka  Ezdayî  ji  bo  Xatûna  Fexra rojiye  jî  digirin,  le  bele  ne  ferz  e  ku  her  jinek  bigire. 

Li  hin  heremen  Kurdistane  ji  Xatûna  Fexra  re "Xas"  an  jî  "Xasa"  te  gotin.  Yanî  kesa  qenc,  kesa baş.  Ji  ber  ve  yeke  beşek  ji  kürden  ezidîji  bo  reza Xatûna  Fexra  ango  ji  bo  rezgirtina  "Xasa", Marole  naxwin.. 

Di  nava  ezidiyan  de  jin  di  asta  desthilatiye  de  jî cih  digirin  û  heta  dikarin  bibin  mîr  jî.  Di  dîroke  de mînaken  ve  yeke  hene. 

Di  sala  1913'an  li  Mûsile  Meyan  Xatûn  bi Osmaniyan  re  dikeve  nava  bazare  û  dan  û  standi- ne  bi  wan  re  çedike.  Di  encam  de  di  sala  1914'an de  Meyan  Xatûn  bi  ser  dikeve  û  Ola  ezdiyan  bi avvayekî  fermî  bi  desthilatdaran  dide  qebûlkirin. 

Di  dîroka  jinen  kurd  yen  Ezîdî  de  dema  ku  şerek 


diqewime,  eğer  jin  biçin  hevvare  şer  radivveste. 

Dema  jinek  bikeve  navbera  du  eşîran  û  laçika  li sere  xwe  baveje  navbere  jî,  her  du  alî  disekinin. 

'Ligor  Ezdayetî  pirr  zewacî  qedexe  ye' 

Di  ware  zevvace  de  jî  tekzevvacî  esas  te  girtin. 
Ger  jin  sax  be,  mer  nikare  bi  jineke  din  re  bizevvice.  Yanî  pirr  jinî  ango  pirr  zevvacî  qedexe  ye. 

Eğer  hin  kesan  ev  pîvan  binpe  kiribin  jî,  heta niha  di  felsefa  ola  ezîdî  de  ev  yek  helal  nehatiye dîtin.  Ji  ber  ku  di  nava  civaka  ezidî  de  pirr  zevvacî heram  e. 

Belkî  jî  ji  ber  devvlemendî  û  xwezaya  ve  civake evvçend  Ferman  û  talan  bi  sere  wan  de  hatiye. 

'DAIŞ  here  zede  erîşe  jinan  deke' 

Fermana  herî  mezin  belkî  jî  ya  ku  ti  carî  ji  hiş  û mejiye  mirovan  dernakeve,  Fermana  3'e  Tabaxa 2014'an  ya  Şengale  ye. 

Di  van  erîşen  hovane  de  çeteyen  DAİŞ'e  herî zede  erîşe  jinan  kiribûn. 


Li  gorî  lekolîn  û  agahiyan  7  hezar  ezdî  ku  te gotin  5  hezar  ji  wan  jinin,  ji  aliye  çeteyen DAİŞ'e  ve  hatine  revandin  û  li  bazare  koleyan hatin  firotin  û  ten  firotin. 

Xelke  şengale  yen  ji  hovîtiya  çeteyen  DAÎŞ'e rizgar  bûne  hinek  ji  wan,  xwe  spartin  çiyaye Şengale  gelek  ji  wan  li  Bakûr,  Başûr  û  Rojavaye kurdistane  belav  bûn. 

'Dixwazin  Şengale  ji  Ezdiyan  xalî  bikin' 

Piştî  selake  bi  eş,  ve  çare  bi  deste  hezen  xernexwez  û  neyaren  koka  ezdîxan,  dixwezin  bi  plan  û komployan  bere  ezdiyan  bidin  vvelaten  Evvropa. 

Bi  salaye  ji  bo  ku  ev  civak  be  asîmlekirin  û  ji netevveyitiya  xwe  dûr  bikeve,  çi  ji  deste Devvleten  Evvropa,  Tirkiye  û  PDK'e  te  dikin.  Niha jî  ji  bo  ku  Şengala  pîroz  ji  Ezdiyan  xalî  bikin,  derketine  neçîra  mirovan. 

Ji  bo  valaderxistina  van  planen  qirej,  çawa  ku heta  niha  jinen  Ezdî  hebûna  civaka  xwe  parastine, dive  ji  niha  û  pede  jî,  bi  ve  erke  rabin,  hebûn,  nasname  û  ola  xwe  biparezin.. 


Qerîna  jinen  Ezidî 


T  i 


şengale  di  3e  Tebaxa 
2014’an  de  dengek  di  nav bedengiye  de  belav  dibû. 
Dengek  ku  kese  texmîn  nedikir  ve hawara  fermana  74’an  bigihanda... 
Denge  qerîn  û  hawara  jin  û  zaroken Şengale  ku  sîleyek  bû  li  rûye  mirovatiye  diket. 

Bi  dehan  jin  û  keçen  Ezidî  ji  ber wehşet  û  ji  bo  nekevin  deste  çeteyen  DAIŞ  e  demek  ji  ya  din  zûtir dixwestin  xwe  bigihînin  çiyaye  şengale.  Le  mixabin  gelek  jin  û  keçen Ezidî  nekarîbûn  xwe  bigihînin  çiya- yan  ku  bi  salan  ji  bo  wan  ev  çiya bibûn  sitargeh  û  xilasiya  wan... 

Bi  dehan  jin  û  keçen  Ezidî  ji  bo  nekevin deste  çeteyen  DAIŞ  e  dest  dan  hev  û  xwe  di zinaran  de  avetin.  Hejmarek  zede  jinen  dû canî  û  jinen  temen  mezin  di  re  de  yan  jî  tî  û birçî  dimînin  û  jiyana  xwe  ji  dest  didin.  Ku  di van  mijaran  de  pirr  kem  agahî  hene  û  aliyek van  bûyeran  ku  zede  naye  zanîn  heye. 

Gelek  jin  hin  di  deste  DAİŞ’e  de  ne 

Ligor  texmînan,  di  erîşa  li  dij  şengale  a  3 
Tebaxa  2014  an  de  here  kem  5  heta  7  hezar  û 


500  jin  winda  bûn  û  te  gotin  ku  4  hezar  jin  di 
deste  çeteyen  DAIŞ  e  de  ne.  Be  goman  ev  hejmar pirr  caran  digohere.  Ligor  agahiyen  cüda  û  herwiha  agahiyen  ku  jinen  ji  deste  çeteyen  DAIŞ  e xilas  bûne  dane,  ev  hejmar  dibe  pirr  zedetir  be.  Ji ber  ku  hejmarek  zede  zaroken  keç  jî  ku  temene van  di  navbera  7-15  deye  di  deste  çeteyen DAIŞ  e  dene.  Jinen  ku  ji  aliye  çeteyen  DAIŞ  we ten  revandin  raste  gelek  erîş,  işkence  û  tundiye ten.  Wek  köle  di  bazaran  de  ten  firotin.  Gelek jinen  ezidî  li  welaten  cüda  ten  firotin  û  hîna  jî gelek  jin  û  zaroken  ezidî  ku  di  deste  çeteyen DAIŞ  e  dene,  li  bazaren  koleyan  yen  Reqa,  Iraq û  Sûdî  Arebîstan  e  ten  firotin. 

Mixabin  di  nav  wan  jinan  de  gelek  zaroken 
keç  jî  hene.  Wek  te  payîn  heya  niha  nezî  500 
jinen  Ezidî  ji  deste  çeteyen  hov  yen  DAIŞ  e  rizgar  bûne. 


Hîna  jî  gelek  jin 

di  deste  çeteyen  DAİŞ’e  dene 

Lebele  jinen  ku  karîn  ji  deste  çeteyen  DAIŞ  e xilas  bibin,  niha  jî  bi  şert  û  mercen  pirr  zehmet re  rû  bi  rû  ne.  Gelek  ji  wan  jinan  heya  niha  tu  alikarî,  bi  taybetî  jî  ji  aliye  derûnî  de  tu  alikarî  ji wan  re  nehatiye  dayîn. 


Gelek  ji  wan  jinan  ku  ji  deste  çeteyan  karîne birevin  û  xwe  gihandine  cihen  ewle  behsa  tişten jiyane  dikin  û  yek  ji  wan  jinan  behsa  tecawiza 
keçen  ezidî  yen  temene  wan  di  navbera  7  û  15 
salan  de  ye  dike  û  dibeje:  “Keçen  biçûk  bi  dehan caran  û  ji  aliye  gelek  kesan  dihatin  tecawiz  kirin. 
Hîna  jî  qîrîna  wan  zaroken  keç  di  guhe  min deye.”  Jinek  din  jî  dide  diyar  kirin  ku  gelek  zaroken  keç  ku  raste  tecawize  hatine  aqile  xwe  winda dikin.  Mixabin  gelek  jinen  Ezidî  ji  ber  tecawiz  û îşkenca  çeteyen  DAIŞ  e  dawî  li  jiyana  xwe  tînin. 

Zexta  li  ser  jinen  şengale  kem  nabe 

Piraniya  jinen  Ezidî  ku  ji  deste  çeteyen DAIŞ  e  xelas  bûn  û  niha  li  wargehen  penaberan yen  li  Başûr  e  Kurdistane  dimînin,  raste  gelek zor  û  zehmetiyan  ten.  Ew  jin  bi  taybet  ji  aliye psîkolojîk  de  hewcedariya  wan  bi  alikariye  heye. 
Le  mixabin  di  ve  mijare  de  heya  niha  xebatek nehatiye  meşandin  û  ew  jin  ne  ji  aliye  aborî  û  ne jî  ji  aliye  psîkolojîk  de  alikariye  dibinin. 
Herwiha  gelek  jinen  karine  ji  deste  çeteyan  birevin  û  bi  heviya  xwe  bigihîn  malbaten  xwe  ten Başûr,  di  civake  de  edî  nayen  pejirandin  û  bi çaveke  din  li  wan  te  mezekirin.  Ew  jin  bi  ve rewşa  derûnî  ku  dijîn,  dema  rastî  zexten  civakî  jî ten  nikarin  xwe  kome  ser  hev  bikin  û  hin  ji  wan jinan  întixar  dikin,  yan  jî  ji  aliye  malbaten  xwe ten  kuştin. 

Eşen  jinen  şengale  kem  nabin.  Ji  bo  ev  eş  kem bibin  û  ev  travma  be  derbaskirin,  jinen  şengale  ji her  deme  zedetir  pevîstiya  wan  bi  alikariya  we heye.  •  Newaya  Jin 
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•  Nûrcan  YALÇIN-Zeynep  AKIN 


Jiyana  Sînemxan mijara  romana  ne> 


'Çanda  ku  ji  Bedirxanan girtiye  he  didomîne' 


Sînemxan  axaftina  xwe  wiha  domand: 

"Zaroken  min  ji  bo  min  malek  hinek  dûrî  gund çekirin  û  bi  vî  awayî  piştî  27  salan  ez  cardin  vegeriyam  ser  axa  xwe.  Ez  bi  tena  sere  xwe  li  vir  dimînim  û  rojen  xwe  bi  xwendina  pirtûken  Kurdî  derbas  dikim.  Em  dema  li  Qamişlo  bûn  ji  ber  nezîkbûyina  me  ya  bi  malbata  Bedirxanan,  malbata me  jî  xwedî  li  çanda  xwe  derdiket.  Çanda  xwendin  û  nivîsîne  ku  min  ji  mala  bedirxanan  girtibû, ji  bo  min  hîn  wek  rojen  ewil  didome  û  girîngiyek mezin  didim  zimane  kurmancî. 

Sînemxan  di  dawiya  axaftina  xwe  de  anî ziman  ku  bi  bedelen  pirr  giran  heta  ve  deme hatine  û  edî  dixwaze  aşitiyek  mayînde  pek were.  Sînemxan  bi  wan  gotinan  dawî  li  axaftinen  xwe  anî:  "  Ez  her  tim  tînim  ziman,  ji  bo  ku em  Kurd  hatine  ve  dine  û  li  çand  û  zimane  xwe xwedî  derketine  pirr  dil  xweş  im.  Me  gelek  zor û  zehmetî  kişand  le  tu  carî  ji  Kurdîtiya  xwe  em poşman  nebûn." 


Sînemxan  Adsan  neviya  Abddurrahmane 
Eliye  Ûnis  e  ku  peşengtiya  berxwedana Sasone  kiribû.  Li  serhildana  Elîye 
Ûnis  ya  ji  berdevvamiya  Torosen 
Başûre  Rojhilat  û  li  çiyayen  Sason  û Xerzane  de  7  salan  lehengiyen mezin  hatine  kirin;  niha  jî  ev lehengî  piştî  zaroken  wî  ji  alî neviyen  wî  te  berdewam  kirin. 

Yek  ji  wan  jî  neviya  Rindixan  ya di  berxwedana  Sasone  de  di eniyan  de  şer  dikir  û  bibû sembola  jinan  Sînemxan  e. 

Sinemxan  Adsan  ya  dayika  du gerillayen  PKK'e  Ûmît  Adsan 
(Mahsum)  û  Gûlçîn  Adsan 
(Evîndar  Mahsum)  e.  Sînemxan bi  sekna  xwe  ya  berxweder xwedîjiyanek  bibe  mijara  romana ye.  Me  jî  jiyana  Sînemxan  ya  neviya Abddurrahmane  Eliye  Unis  ku  di  serhildana  Şex  Seîd  de  li  Sasone  serî  rakiribû ji  we  guhdar  kir. 

'Serhildan  û  sirgûna  ku di  sala  1926'an  de  dest  pe  kir' 


Sîneıman  diyar kir  ku  zaroken  we  ji ber  pekutiyen  devvlete  tevlî  PKK'e  bûne  û ha  pe  de  çû:  "Zaroken min  dema  biryara  tevlîbûne dan  ez  li  hember  ve  sekinim,  min  got 'gerilla  dive  li  hember  hemû  zordariyan  biseki- ne'.  We  gave  ji  berfe  mal  çekirin  û  bi  fîndekî 


razan.  Li  ser  ve  min  anî ziman  ku  gerilla  bi  şev  fînde  jî bi  kar  nayne  û  bi  rojan  tî  û birçî  dimînin.  Ji  bo  xwe  îsbat bikin  her  tişt  diceribandin.  Li  ser ve  gotina  min  3  rojan  nan  nexwarin. 

Di  mehen  zivistane  de  xwe  li  ava  sar  dixistin  û  di  nav  ave  de  diman.  Di  nava  zaroken  min de  yen  herî  parveker,  vverek  û  fedakar  ew  bûn. 
Tehamûla  wan  li  hember  zilm,  pekutî  û  neheqiyan  re  tüne  bû.  Di  malbata  me  de  yen  li  dijî zilme  û  pekutiyan  derdiketin  hemû  tevlî  PKK'e bûn.  Keçika  min  dema  biryara  xwe  ya  tevlîbûne  ji  min  re  vegot,  min  3  roj  je  mûsade  xwest û  çilen  keça  xwe  ya  gerîlla  min  bi  desten  xwe dirût  û  ew  oxir  kir." 


Sînemxan  salen  malbata  xwe  yen  di  sirgûne de  wiha  vegot:  "Serhildan  pir  zede  ber  xwe nade  û  dewlet  raperîne  didewisîne.  Malbata me  jî  dikin  du  perçe  û  kesen  bi  çek  sirgûnî Dînare  dikin,  en  be  çek  jî  dişînin  Binxete,  aliye Rojava.  Di  re  de  gelek  kesan  dikujin.  Kale  min Abddurrahmane  Eliye  Unis  jî  sirgûnî  Şame dikin.  Kale  min  li  Şame,  em  jî  li  günde  Maşoq ya  giredayî  bajare  Qamişlo  ye  diman.  Kale  min li  Şame  Celadet  Bedirxan  nas  dike  û  pirr  girîngî  dide  zimane  Kurdî.  Piştî  sirgûna  li  ser  wî radibe  ew  jî  te  günde  Maşoqe.  Dema  ez  tem dine  nave  keçika  Celadet  Bedirxan  nave Sînemxan  li  min  dikin. 


'Piştî  20  salan 

cardin  sirgûn  dest  pe  dike' 

Sînemxan  da  zanîn  ku  li  Rojava  debara  xwe  bi cotkariye  dikirin  û  wiha  axivî:  "Min  bi  Erebî xwend  le  malbata  min  pirr  girîngî  dida  zimane Kurdî.  Ji  ber  ve  min  di  dibistane  de  dersen  Erebî 
bitîda  jî  xwendina  min  bi  Kurmancî  bû.  Piştî  20 
salen  me  li  Rojava  derbas  bû,  Ereb  hatin  li  günden  me  bi  cîh  bûn  û  edî  me  nexwest  em  li  wir bimînin.  Em  bi  malbata  xwe  re  ya  tevahî  36  kes bûn,  bi  trene  ji  Qamişlo  derbasî  Nisebîne  bûn.  Ji wir  jî  em  derbasî  Günde  Nû  ya  giredayî  navçeya Hezro  (Kozluk)  Elihe  ye  bûn.  Ji  ber  ku  ji  malbata me  hin  kes  li  vir  hebûn  me  pirr  tengasî  jiyan nekir.  Piştî  salek  derbas  bû  ez  bi  pismame  xwe  re zevvicîm.  Em  9  salan  zevvicî  man  û  5  zaroken  me çebûn  le  ez  dema  ducanî  bûm  hevsere  min wefat  kir. 

'Pekutiyen  li  ser  malbata  me her  tim  hebûn' 

Sînemxan  destnîşan  kir  ku  ji  bo  debara  mala xwe  bike  dest  bi  xebate  kiriye  û  axaftina  xwe wiha  domand:  "Min  ji  bo  debara  zaroken  xwe makîneyek  dirûne  stand,  le  dewlet  bi  hinceta  ku ez  makîne  ji  bo  çilen  gerîlla  bidrûm  bi  kar  tînim, di  serdegirtina  male  de  makîne  şikandin.  Li  ser malbata  me  her  tim  pekutiyen  mezin  hebûn.  Ji bo  zaroken  min  biçin  dibistane,  ji  gond  diçûn Hezroye.  Ji  bo  we  ez  neçar  mam  mala  xwe  bibim Hezro  û  piştî  5  salan  min  li  Elihe  xaniyek  biçûk kire  kir  û  ji  Hezro  derketim.  Zaroken  min  dixvvendin  û  ji  ber  ku  tevger  nas  kiribûn  pekutiyen devvlete  yen  li  ser  me  jî  zede  bibû.  Zaroken  min nasnameya  xwe  zanîbûn  û  li  male  jî  li  dibistane  jî her  tim  bi  kurmancî  diaxivîn.  Bi  vverekbûna  xwe pirr  zincîr  jî  şikandibûn." 


Ciwana  Ereb  di  YPJ’e  de  azadı  jiyan  kir 


,  ervana  YPJ'e  Ebîr  Kemal  Xelef  (Rojbîn Heseke)  ya  18  salî  ye  û  ji  eşîreya  Begara 'ya  ji  pekhateyen  ereb  e.  Rojbîn  Heseke di  zSrotiya  xwe  de  dayîk  û  bave  xwe  winda dike  û  ligel  mala  ape  xwe  ya  li  taxa  Xweran Xerbî  ya  Heseke  jiyan  dike.  Ape  Ebîr  û  jinapa we  wekî  xizmetwek  di  male  de  didin  xebitandin  û  nahelin  xwendina  xwe  temam  bike.  Ebîr neçarî  berdana  dibistane  te  kirin  û  li  male  xizmeta  zaroken  ape  xwe  dike. 

Ebîr  di  ve  revvşe  de  zarokatiya  xwe  jiyan  dike, dema  Ebîr  dibe  15  salî  ap  û  jinapa  we  dikevin nava  liv  û  tevere  de  da  ku  Ebîr  bizevvicînin.  Ebîr, di  wî  temenî  de  zevvicîni  qebûl  nake  û  dema dibe  18  salî  ve  çare  ape  we  dixwaze  bi  dare  zore we  bizewicîne.  Ebîr  ve  carejîqebûl  nake,  le  bele qebûl  nekirin  tena  sere  xwe  tere  nake...  Liv  û tevgera  Ebîr'e  destpe  dike. 


Bi  YPJ'e  bi  bandor  bibû 

Ebîra  ciwan  di  ve  deme  şoreşa  Rojava  û Sûriye  jî  dişopîne  û  di  riya  televizyone  bi  hezen YPJ'e  dibîne  û  carinan  li  taxen  bakûre  Heseke şervanen  YPJ'e  ji  dûr  ve  dibîne.  We  deme  Ebîr xweziya  xwe  bi  şervanen  YPJ'e  yen  çek  di  deste wan  de  ye  tîne  û  dikeve  nava  fikara  heger  çek  di deste  min  hebiya,  de  ti  kesî  nikaribiya  bi  dare zexta  zevvace  li  ser  min  ferx  bikira. 

Di  vir  de  Ebîr  hewl  dide  ku  hezen  YPJ'e  ji  nez ve  nas  bike,  hin  hevalen  we  yen  kurd  en  ji Heseke  hene,  dest  bi  pirsan  dike  û  dixwaze hezen  YPJ'e  baş  nas  bike.  Kem  be  jî  Ebîr bersiva  hin  pirsen  di  sere  we  de  diğerin dibîne  û  armanc  û  naveroka  hezen  YPJ'e yen  sereke  nas  dike. 


YPJ'e  xilasî  dît  û  biryar  da 


9  meh  bere  û  dema  îsrara  ap  û  jinapa 


Ebîre  ya  zevvace  zede  dibe,  Ebîr  ji  mal  dereve bere  xwe  dide  bendeke  kontorle  ya  hezen YPJ'e...  Şervanen  YPJ'e  Ebîr  dibin  navenda  xwe û  li  vir  pe  re  nîqaş  dikin  û  sedema  reva  we  ya  ji male  hîn  dibin.  Dema  ku  Ebîr  xwesteka  xwe  ya tevlîbûna  YPJ  tîne  ziman  layedaren  YPJ'e  ji  Ebîr re  dibejin  tevlî  devvreya  pervvedeye  bibe.  Ebîr qebûl  dike  û  tevlî  pervverdeya  leşkerî  û  siyasî dibe  û  nave  xwe  jî  dike  Rojbîn  Heseke. 

Jiyana  nû  û  azad  rave  dike 

Şervana  YPJ'e  Ebîr  Kemal  Xelef  (Rojbîn Heseke)  derbare  tevlîbûna  xwe  dibeje  ku piştî  we  pervverdeya  leşkerî  û  bîrdozî  ya YPJ'e  dîtiye  we  jiyana  azad  fam  kiriye  û  wiha peve  diçe:  "Ew  jiyana  min  di  zaroktiya  xwe de  vvinda  kir,  min  di  nav  refen  YPJ'e  de  dît. 


Tişten  heta  niha  min  dizanî  pirraniya  wan  şaş bûye.  Di  pervverdehiye  de  ev  tişt  dît.  Min rastiya  jinan  û  heqîqeta  jiyane  di  encama pervvedehiye  de  nas  kir.  Ez  di  nav  jiyana YPJ'e  de  ferîîsrar,  hezkirina  azadî  û  vvekhevi- ye  bûm." 

Rojbîn  piştî  pervvedeye  dibîne  di  oparesyona  rizgarkirina  Til  Hemîs  de  cihe  xwe  digire,  beşdarî  şeren  li  Heseke  û  derdora  Til Temir  dibe.  Di  pengava  Fermandar  Rûbar Qamişlo  de  beşdarî  şer  bû  û  li  herema  Çiyaye Kizvvanan  moral  û  hevî  dida  jinen  ereb  en hereme  ku  ji  ber  çeteyen  DAİŞ'e  zilm  û  zordarî  jiyan  dikirin. 

Şervana  YPJ'e  Rojbîn  Heseke  ku  wekî  hezaran  şervanen  YPJ/YPG'e  yen  di  opersyona rizgarkirina  bajare  Heseke  de  cihe  xwe  digire bang  li  jinen  civvan  en  ereb  û  hemû  pekhateyen  din  en  Heseke  kir  ku  tekana  riya  rizgarî  û azadiya  jinan  hezen  YPJ'e  ye  û  ji  wan  xwest ku  beşdarî  nava  refen  YPJ'e  bibin  û  bendevvariya  parastine  ji  kesî  nekin. 


Rojbîn'e  mizgîniya rizgarkirina  Heseke  da... 


Rojbîn  Heseke,  ku  tevlî  hevalen  xwe  di  eni- yen  parastine  ya  herî  pe  de  cihe  xwe  digire got  ku  tu  kes  nikare  rastiyan  reş  nîşan  bide  û wiha  got:  ”Rastî  wekî  tîraja  roje  xuya  ye.  Kes nikare  veşere.  Em  niha  bi  sedan  civvanen ereb  di  hemleya  rizgarkirina  Heseke  de  cihe xwe  digrin  û  em  e  hemû  pekhateyen  Heseke ji  erîşen  çeteyen  DAİŞ'e  rizgar  bikin.  Ez  mizgîniye  bidim  gele  xwe  ye  Heseke  û  ez  w  e  kî şervaneke  Ereb  ji  wan  re  dibejin  ku  de Heseke  di  nava  çend  rojan  de  ji  çeteyan bi  temamî  be  paqijkirin.” 


•ANHA/HESEKE 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jin  nav  jiyane 
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80  salîûji 
Kobane  ye û  wiha dibeje: 
"Dema  ez ciwan  bûm jineke  qereçîjimin  re deq  çekir." 
Edûle  Elî dide  diyar- kirin  ku dema  hîna bûka  nû bûye,  zila- 


hemberl bedewiya we  batmayî dimîne  û  bi tirpana  ku ji  bo  genim dihat  bikaranîn,  tiliyek  xwe jedike. 


Li  ser  mijara  kevneşopiya  deq  an  a  di  çanda  kurdan  de  agahiyen  dîrokî  bidestxistin  ewçend  jî  ne  asane.  Ligor  texmînan,  çanda  deq  çekirine  ne  tene  di  çanda  kurdan  de  yan  jî  di  ve  herema  heyî  de  te  çekirin;  ev  çand  li  tevahiya rojhelatanavîn  de  belav  bûye. 

Ligor  çavkaniyen  cüda,  deqen  gelekjinan  ji  aliye 'koçer' yan  jî 'jinen  gereçî'  we  batiye  çekirin.  Dibe  ku  hunermenden 


deq  an  yen  seyar,  di  belavkirina  ve  kevneşopiye  de  roleke  girîng  lîstibin.  Hin  neqşen  di  deq  an  de  batine  bikaranîn  resen 


in,  bi  ihtimaleke  mezin  ew  deq  giredayî  bavveriyen  bere  îslame  ne,  ku  hîna  di  dile  kurdan  de  ciheke  girîng  digire. 

Deq,  ji  tenî  û  şîre  dayîke  te  çekirin.  Carnan  jî  dohne  ku  ji  kîsike  zirav  ye  mih  yan  jî  ye  bizine  te  girtin,  te  bikaranîn Neqş  li  ser  çerm  te  xîz  kirin  û  dûre  bi  derziye  li  ser  te  xebitandin.  Pişt  re  dermane  tekel  ye  deqe  ku  batiye  amade  kirin. 


li  ser  deqe  te  dayîn.  Çerm  ku  bi  reya  derziyan  koniken  biçûk  li  ser  batine  vekirin,  derman  dimije  û  dûre  dikşîne  nav  xwe û  bi  wî  rengî  deq  derdikevin  hole.  Deq  bi  gelemperî  di  temene  heşt  û  duwanzdeh  salî  de  te  çekirin.  Jineke  li  ser  sîngen  ly xwe  jî  deq  çekiriye  û  li  der  û  dûra  sere  sîngen  xwe  çemberek  zirav  keşandiye. - #  Çavkanî:  Jodi  Hilton 


Emîne 
Ebdulm ecîd 
Suliyman 
temen  70 
salî  ye,  ji 
Kobane  ye  û niha  li 
Sürüce  di wargeha penaberen 
Rojava  de dimîne. 
Xwedî  7 
zarok  e. 
Hervviha  dû neviyen xwe  ku dayîka  wan jiyana  xwe ji  dest  daye, meze  dike. 
Emîne 
Ebdulmecîd jîwiha  dibeje:  Bi  ihtimalek mezin  dema ez  6  mehî bûme,  ev deq  batine çekirin." 


‘Jinen  Kur  d,  çand  û zimane  jiyanek  nû  ne9 


ware  bav  û  kalen  we  sedemek  di  cih  de  bû.  Ji ve  çendeye  ku,  Nare  çîrok  û  nivîsen  bave  xwe yen  li  ser  jiyan  û  serpehatiya  kalen  xwe  ledikole,  derdikeve  revîtiyeke  dîrok  e.  Doxtor Nare,  bi  gotina:  "Bav  û  kalen  min,  ji  bajare Kurdistana  bakûr  Wan  e  hatine  û  xwedî çanda  ezdayetî  ne,"  dest  bi  axaftina  xwe  dike û  wiha  pede  diçû: 

'Ez  ji  kare  xwe  hez  dikim' 

Doxtor  Nare:  "Ez  di  sala  1982'an  li  bajare Gyumrî  ye  Ermenîstane  hatim  dinyaye.  Ez  ji malbatek  Ezîdî  me.  Min  dibistana  dayîke  û 


dibistana  müzikal  ya  koleje  li  vir  qedand.  Di wan  salen  ku  min  dibistan  dixwend,  yanî  di sala  1988'an  li  bajare  Gyumrî  erdhejek  pirr mezin  çebû  û  ew  bû  sedeme  gelek  eş  û  janen giran.  Ew  sal  ji  bo  min  û  di  heman  deme  de  ji bo  malbata  min  jî  salen  pirr  bi  eş  bûn. 

"Doxtor  Nare,  wiha  didomîne:  "Pişti  ku  min zanîngeha  beşa  bijîşkî  qedand,  li  nexweşxane- ye  min  di  beşa  jinekolog  de  dest  bi  xebate  kir. 
Ez  zevvicîme  û  dû  zaroken  min  hene.  Helbet  ne tene  doxtor,  di  heman  deme  de  bi  kare  nivîskî re  jî  ji  nez  de  elaqedar  dibim.  Gelek  nivîsen min  yen  li  ser  tenduristiye  di  rojnameya Zagros  de  hatin  vveşandin." 


Li  Wan  e  ber  bi  Ermenîstane jiyanek  e  dûr  û  direj 

Doxtor  Nare  diyar  kir  ku,  bab  û  kalen  we  ji vvelate  dûr  hatine  û  ev  yek  anî  ziman:  "Bave min  di  we  mijare  de  gelek  nivîs  nivîsîne  û  ez ji  wan  nivîsen  bave  xwe  hîne  gelek  tiştan bûm.  Gelek  caran  jî  ew  rastî  wek  çîrokan 


•  Hevî  YEKTA  /  Erîvan 


Doxtor  Nare  Bakoyan  ji  Kürden  Ezîdî yen  Ermenîstane  ye.  Di  sala  1982'an li  bajare  Ermenîstan  e  Gyumrî  te  dinyaye.  Lebele  malbata  Nare  jî  wek  gelek  malbaten  kurd,  ji  cî  û  vvaren  din  hatiye  û  li Ermenîstane  bi  cîh  bûye.  Bi  gotina  Doxtor Nare,  ew  ji  vvaren  ku  wek  cihen  dine  û  dûr dihatin  nasîn  hatine.  Di  çîroken  ku  Nare  di temene  xwe  ye  biçûk  de  guhdarî  kiribûn, wiha  dihat  gotin  û  ev  yek  jî  ji  bo  legerîna 


dihatin  ziman;  ez  jî  bi  reya  wan  nivîs  û  çîrokan fer  bûm  ka  em  ji  kudere  hatine.  Em  ji  bajare bakûre  Kurdistane  Wan  e  ji  eşîra  reşî  ne.  Ew eşîr,  bi  nave  (Reşko)  yanî,  bine  çiye  û  (Reşî) nezî  Hesenkeyfe,  gola  wane,  (Gola  Reş-Reştuniya)  û  hin  caran  jî  wek  waren  din  hatiye  binav  kirin." 

Doxtor,  axafrina  xwe  wiha  didomîne:  "Kale bave  min,  maşoqe  mitrîdate  patîşahe  mîdiya ye  ye;  ku  li  rojhilata  kevnar  de  hakimek  navdar bû.  Bexçeyek  pirr  mezin  çekiriye  û  li  deveren cüda  yen  Kurdistane  giyayen  cur  bi  cur  kom dike.  Wan  giyayan,  ji  bo  nexweşiyan  bikar tîne.  Hervviha  gelek  giyayen  ku  ji  bo  derman kirine  ten  bikaranîn,  li  wî  baxçeyî  ten  çandin. 
Babe  min  di  ve  mijare  de  gelek  nivîs  nivîsandin û  di  rojnameya  Reya  Taze  de  çap  kirin." 

'Jina  Kurd  bûye  deng, reng  û  çave  hemû  jinan' 

Doxtor  Nare,  hervviha  baldikşîne  ser  tekoşîna  jina  kurd  jî  û  dibeje:  "Tekoşîna  ku  îro  jina Kurd  li  rojavaye  Kurdistane  dide  meşandin,  ne tene  li  rojava,  li  hemû  cîhane  bandorek  mezin daye  avakirin."  Doxtor  Nare,  bi  gotina:  "Jina Kurd  bûye  deng,  reng  û  çave  hemû  jinan", dest  bi  axaftina  xwe  dike  û  wiha  pede  çû:  "Jina Kurd  îro  li  tevahiya  rojhilatanavîn  rola  peşengtiye  dilîze  û  ji  bo  jinan  bûye  heviya  jiyanek  nû. 
Jin  di  her  netevveyeke  de  peşeng  in.  Jina  Kurd, jina  here  azad  û  serbilind  e.  Jinen  Kurd,  ziman, çand  û  renge  jiyanek  nû  ne.  û  vvelat  pervver, vvelatparezen  heja  ne.  Jin  xwedavenda  ve  axa pîroz  û  afirînera  jiyana  bi  bereket  e.  Di  cîhane de  yen  here  beqisur,  here  bedevv,  dayîk  û  jin in.  îro  gerîlayen  jin  li  her  devere  di  nav  şer  û berxwedane  dene.  Ji  bona  Jinen  Kurd  ve  sedsala  21'an  bibe  sedsala  azadî  û  serkeftine". 

Doxtor  Nare,  axaftina  xwe  bi  van  gotinan bidavvî  kir:  "Tekoşîna  şervanen  jin,  we  bibe denge  zaroken  nû  ji  dayîk  bûyî  û  we  bibe  heviya  jiyaneke  nû  ji  bo  hemû  zaroken  ku  li  ser  ve axa  bi  eş  û  kedere  mezinbûn  e. 
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serbest 


Feydeyen gûz  çine? 


Ligor  bavveriyan,  jinen  Amazon  ne  tene mitos,  yan  jî  efsane  ne.  Amazon  jinen şerkerin  ku  nezî  çeme  Thermedon  jiyan kirine.  Çeme  Thermedon  ji  Fatsa  yan  jî  Ordu  ye tevlî  behra  reş  dibe. 

Ligorî  mîtolojiya  Yevvnan,  di  şere  Troya  de kesek  bi  nave  Aşîl  (achilles)  ku  cengawerek  nîv xweda  ye  li  hembere  şervanek  jin  a  bi  nave Pentesîle  (Penthesilia)  ku  ji  qebîleya  Amazona ne,  şereke  mirin  û  nemane  dide  meşandin. 
Herçend  Pentesîla  zora  Aşîl  dibe  jî  ji  aliye  Aşîl we  derbeyek  xedar  a  xencere  dixwe.  Aşîl  rûye jina  ku  ber  bi  mirine  ye  vedike  û  evîndare  ve jina  xweşik  dibe. 

Di  çavkaniyen  Yewnan  a  kevn  de,  ew  jinen cengawer  wek  jinen  mîna  şeytan  şer  dikin  û mîna  ba  hespa  dibezînin,  ten  nasîn. 

Ji  bo  lekolîna  wan  jinen  Amazon,  Arkeolog Dr.  Jeannine  Davis  Kimballa  dest  bi  xebata  ka ew  jinen  Amazon  ji  kudere  ne,  ji  ku  hatine, dike.  Jinen  cengavver  ku  di  mîtolojiya  Yevvnan de  gelek  efsane  li  pey  xwe  hiştine;  te  gotin  ji bakûr  e  behra  reş  hatine,  koçer  in.  Ew  jin,  li hembere  civak  a  zilame  serdest  mat- 


mayî  dimînin,  azadîxwaz  in  û  zaroken  xwe  yen keç  ligor  li  hembere  zilam  şer  bikin,  pervverde dikin.  Ji  bo  ve  jî  Dr.  Kimball  guh  dide  denge efsaneyan  û  biryar  digire  ku  lekolînen  xwe  yen arkeolojîk  li  çolen  Rusya  ye  li  bakûr  e  behra  reş bide  destpekirin. 

Dr.  Kimball  bi  vekirina  dehan  giriken  kevin, weke  texmîn  dikir,  tişta  ku  le  digeriya  li  bakûr e  behra  reş  peyda  kir.  Neqş  û  eşyayen  ku  di wan  girikan  de  derketin,  pirr  dişibin  eşya  û neqşen  koçeren  Altay.  Ji  ber  ve  çende  jî  biryar dan  ku  lekolînen  xwe  hîn  zedetir  li  mile  rojhelat,  li  qûntare  çiyayen  Altay  bidin  meşandin.  Ji dinyaye  re  hatiye  îspat  kirin  ku  jinen  şerker yen  di  giriken  di  navbera  sînoren Qazakîstan  û  Moxolîstan  de  jiyane,  amazonen  bi  esle  xwe  ji  Asya  navîn  in. 

Dr.  Kimball  lez  daye  xebaten  xwe  yen  lekolîne  û  kişif  kiriye  ku  li  havvirdore  bi  dehan  giri ken  jinen  şerker  hene;  her 


Te  gotin  ku  peyva  Amazon  tekildare zimanek  kevn  a  Anatolyaye  ye.  Ligor hin  agahiyan,  A-mazon  te  wateya kesa  be  sîng.  Ji  bo  ku  bi  rehetî  kevana  xwe  bikşînin,  sînga  xwe  a  raste  je dikin  û  te  gotin  ji  bo  we  nave 
Amazon  li  xwe  dikin.  Lebele  di  gelek resmen  ku  di  dîroken  here  nezde hatine  çekirin  de,  her  dû  sîngen Amazonan  jî  ten  xoyan. 


mezın  jı  wan jinan  re  hatiye raber  kirin. 

Dr.  Kimball,  dîsan  vedige- re  ser  mîtolojiya  Yevvnan  ku  ligor  mîtolojiye jinen  şerker  wek  çûrik  ten  tesvvîr  kirin;  ji  xwe te  gotin  Pentesîle  jî  çûrik  e  û  ji  we  çende  Dr. 
dest  bi  lekolîna  koçeren  ku  ji  Altayan  cüda hatine  dîtin,  dike.  Hervviha  bal  dikşîne  ser keçek  Qırgız  a  bi  nave  Meryemgul (Mairamgul)  ku  9  şaliye  û  li  heremek  tenya  ya qûntare  çiyayen  Altayan  jiyan  kiriye. 

Dr.  Kimball  li  hembere  encama  DNA  ya Meryemgul  e  ku  di  girikeke  3000  km  dûre bakûre  behra  reş  hat  dîtin,  matmayî  dimîne. 
Mîtokondrîal  a  DNA  ye  ya  Meryemgul  û  jinen 
2500  sal  şerker  bûne,  %99,9  dişibiyan  hev. 
Bi  avvayek  İlmî  hatiye  îspat  kirin  ku Meryemgul  neviye  jinen  şerker  yen  xwedî 
2500  sal  temen  e  û  ew  jinen  Amazon  di 
dema  şere  Troya  de  ji  bakûr  hatine,  bi esle  xwe  ji  Asya  navîn  nin.  Amazon  ligor bavveriye  ne  tene  mîtos,  yan  jî  efsaneyek lihev  hatî  ye.  Amazon,  jinen  şerkerin  ku nezî  çeme  Thermedon  ku  ji  Fatsa  yan  jî Ordu  ye  tevlî  behra  reş  dibe,  jiyan  kirine. 
Paytexta  vvan  Themîskyra  ye. 

Amazon  di  nîvgirava  Anatoliye de  xwedî  girîngiyek  mezin  bûn. 
Hem  dîrokzan  hem  jî  nivîskaren  mîtosan didin  diyar  kirin  ku  gelek  bajaren  perav yen  wek  Îzmîr,  Efes,  Sînop  û  hin  bajaren din,  ji  aliye  Amazonan  we  hatine  çekirin. 
Platon  û  Sokrates  gelek  caran  qala  vvan jinen  bi  hez  û  vverek  ku  li  Anatolyaye  jiyane û  gelek  caran  erîş  birine  ser  Yevvnanîstane, dike. 

Ligor  mîtolojiye,  Amazon  keçen xwedaye  şer  Ares  û  Harmonîa  ( yan  jî  Aphrodite)  ne.  Di  tasvvîran de  te  dîtin  ku  pirr  baş  tîr,  kevan, rim,  balteyen  dû  serî  bikar  tînin û  li  ser  hespan  baş  şer  dikin. 

Te  gotin  ku  peyva  Amazon tekildare  zimanek  kevn  a 
Anatolyaye  ye.  Ligor  hin  agahiyan, A-mazon  te  vvateya  kesa  be  sîng.  Ji  bo ku  bi  rehetî  kevana  xwe  bikşînin,  sînga xwe  a  raste  je  dikin  û  te  gotin  ji  bo  we  nave Amazon  li  xwe  dikin.  Lebele  di  gelek  resmen ku  di  dîroken  here  nezde  hatine  çekirin  de, her  dû  sîngen  Amazonan  jî  ten  xoyan.  Ligor nerînek  din,  "A"  ya  Amazonan  te  vvateya  hez û  tundî,  mazon  jî  te  vvateya  sîng.  Peyvik  ve çare  ne  be  sîng  e,  berovajî  te  vvateya  sîngen fireh  û  bihez.  Nerînek  din  jî  dide  diyar  kirin  ku "A"  ya  di  peyva  Amazon  de  weke  qertafa -maz-  ya  di  Tirkî  de  qertefeke  neyînî  bi  xwe  re tîne.  "Mazo"  te  vvateya  nabe  dest  le  be  dayîn. 
Gorî  ve  nerîne  Amazon  te  vvateya  jina  ku  ji aliye  zilameke  we  nabe  dest  le  be  dayîn  ne. 

Gelek  jinen  Amazon  bi  qehremanen  mîtolojîk re  tekiliyen  vvan  çebûne;  di  efsaneyen  Hippolyte, Herakles,  Antîope,  Theseus,  Penthesîleia  û Akhilleus  de  nave  vvan  derbaz  dibe. 

Ligor  nerîneke  din,  di  zimane  kevn  ye  Qafqas de  "Maza"  te  vvateya  heyve.  Ji  ber  ku  Amazon xwedawenda  heyv  û  Kybela  û  paşe  jî  Efes Artemîs  diperestin,  ev  nav  li  vvan  hatiye  kirin. 
Amazon  bi  zilamen  ku  di  şer  de  dîl  digirtin pevre  dibûn  û  dû  re  ew  dikuştin.  Carnan  jî  bi vvelaten  cîran  re  peyman  çedikirin  û  di  encama vvan  peymanan  de  bi  zilamen  vvelate  cîran  re bi  taybetî  jî  di  biharan  de  bihevra  dibûn;  ji zaroken  ku  dihatin  dinyaye  yen  keç  li  gel  xwe digirtin  û  yen  kur  jî  didan  vvan. 

•  Çavkanî:  dünyalılar.org 
•  Werger:  Lilyan  Çiya 


Ligor  xebaten  hevpar  yen  lekolîneren  zanîngeha  Tufts  û  zanîngeha  Pennsylvania  dane  meşandin;  bi  avvayek  bi  pergal  xwarina  gûz, dihele  ku  kolestrol  kem  bibe.  Hervviha te  diyar  kirin,  bikaranîna  kevçiyek biçûk  a  rone  gûz  e  ve  di  demeke  kin  de kolestrole  daxîne. 

Gûz  di  hela  antîoksîd  de  pirr  devvlemende  û  bikar  anîna  ve  a  ji  bo  peşîgirtina  pençeşere  te  zanîn.  Hûn  dikarin  bi güze  peşî  li  xeteriya  "stresa  kronîk  a oksîdatîf"  ku  nexweşiyen  wek  pençeşere  re  re  vedike,  bigirin.  Ligor  lekolînan,  bandora  güze  a  ji  bo  peşîgirtina pençeşere  zedetir  li  ser  pençeşera prostat  û  sîng  te  fikirandin,  le  lekolîner hem  fikirin  ku  gûz  ji  bo  peşîgritina  her cûre  pençeşere  başe  û  dihele  ku  laş  bi hez  bimîne. 

Hervviha  gûz,  ji  bo  levvazbûna  hestû başe  û  peşî  li  kem  bûna  mîneralen  di hestî  de  digire. 

A  here  girînge  jî  gûz,  hişe  mirov  bi  hez dike. 

Gûz,  ji  ber  taybetmendiya  antîoksîdan nexweşiyen  wek  Alzheimer  ku  zirare  di de  sîstema  rehikan,  hedî  hedî  kem  dike. 


Gelaz 


Ji  bo  sekinandina  eşe  xwedî  tesîreke  zedeye.  Hervviha  hatiye  ispat kirin  ku  di  nav  20  gelaz  an  de  bi qasî  12-25  milî  gram  maddeya  antosiyanîn  heye  û  bandora  ve  maddeye  ji Aspirîn  e  deh  qat  zedetir  e. 

•  Gelaz  şekera  xwîne  û  kolesterole dadixîn  e 

•  Flavanoid  a  nav  gelazan  zehra  di nav  laş  te  paqiş  dike,  bandorek  e  antioksîden  çedike 

•  Ji  bo  avetina  nîkotîna  di  laş  de  dibe alîkar 

•  Nahele  ku  di  gurçikan  de  kevir  û  xîz çebibe,  ger  hebe  jî  bi  deme  re  dibe sedema  paqijkirina  ve 
•  Ji  bo  kevire  kîsike  zirav  bikeve,  dibe alîkar 

•  Hervviha  pirziken  li  ser  rû  paqij  dike •  Ji  bo  derbaskirina  pirsgireka  qebiz jî  pirr  baş  e 

100  gr.  Gelaz  =70  kalorî 


Jin£n  ku  250 
sale  şerdikin 


Ağustos  20^5 


ekoloji 
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GDO'lu  ürünlerin  salgıladığı  zehir  nedeniyle vücudunda  değişimler  yaşanan  Arjantinli  küçük  kız... 


•  Rojin  KAWA 


Aslında  hiçbir  şey  sizin  baktığınız  ve  gördüğünüz  gibi  değil,  yediğiniz  şeyin  domates olduğunu  düşünüyorsunuz  ama  değil. 
Odaklanarak  izlediğiniz  o  akvaryumdaki  balık  görünümlü  şeyler  de  aslında  balık  değil.  Evet  gördüğümüz,  yediğimiz,  içtiğimiz,  izlediğimiz  şeyler  bir yalandan  ibaret.  Öyleki  doğal  olan  her  şey  tuz  ile buz.  Bazılarınız  çok  abarttığımı  düşünebilir.  Keşke öyle  olsaydı  diyorum.  Genetiği  Değiştirilmiş Organizmaları  (GDO)  araştırdıkça  kaygılarımın  yerini  bir  ürperti  aldı.  Şaşırdım,  'yok  bu  kadar  da  olmaz' dedim.  'Bu  kadarını  da  yapmış  olamazlar'  diyerek inanmak  istemedim.  Ama  ne  yazık  ki  şaşkınlığım yetmedi.  Sıkça  duyduğumuz  GDO'lu  ürünler  var  ya, onlar  hayatımızın  yalanına  dönüşmüş.  Doğal  olan hiçbir  şey  kalmamış... 

Engels,  "Doğa  üzerinde  kazandığımız  zaferden dolayı  çok  fazla  böbürlenmeyelim.  Böyle  bir  zafer karşısında  doğa  bizden  öcünü  alır,"  diyor.  GDO'yu araştırırken  doğamızın  isyanını  daha  fazla  anlamaya  başladım.  Var  olanı  kirletmekle  kalmıyor,  onların  genlerine  müdahale  ediyoruz.  Çiçeklerin, böceklerin,  meyvelerin,  sebzelerin,  hayvanların  ve insanların  genleriyle  oynuyoruz.  Peki  neden? 
'İnsanlığa  daha  iyi  bir  yaşam  sunmak  için!'  Öyle  ya silahlar  da,  atom  bombaları  da,  nükleer  santraller de  bizler  için... 


GDO  nedir  ve  yaşamımıza  nasıl  girdi? 


Bir  canlının  gen  diziliminin  değiştirilmesi  ya  da ona  kendi  doğasında  bulunmayan  bambaşka  bir karakter  kazandırılması  yoluyla  elde  edilen  canlı organizmalara  "Genetiği  Değiştirilmiş Organizmalar,"  kısaca  GDO  adı  veriliyor.  Bir  canlıdan  diğerine  gen  aktarımı,  bir  çeşit  kesme,  yapıştırma  ve  çoğaltma  işlemi  olup,  genetik  mühendisleri tarafından  uygulanmaktadır. 

1970'lerde  tarımsal  ilaçlar  ve  kimyasal  gübrelerin  çevre  ve  insan  üzerindeki  olumsuz  etkisini  azaltmak  ve  artan  nüfusun  açlık  sorununi  gidermek  için bilim  insanları  GDO'yu  bize  'çare'  diye  sunarlar. 
GDO  ile  ilklere  imza  atan  bilim  insanları,  öylelikle bizi  doğal  olandan  yoksun  bırakmanın  ilk  adımını  da atarlar.  Oysa  ki  dünyadaki  açlığın  nedeni  üretim yetersizliği  değil,  doğal  yaşam  alanlarının  yok  edilmesi  ve  kapitalizmin  kar  hırsıdır.  Ayrıca  yapılan araştırmalar  GDO'nun  açlığa  çare  değil,  açlığı  artıran  bir  faktör  olduğunu  ortaya  koyuyor.  Aksi halde  dünyada  1.3  milyar  insan  açken,  1.3 
milyar  insan  nasıl  obez  olabilir? 

1972'de  Paul  Berg  ilk  kez  genetiği değiştirilmiş  rekombinant  DNA  molekülü,  bir  yıl  sonra  ise  ilk  kez  genetiği değiştirilmiş  bir  bakteri  yaratılmıştır. 

Bu  olay  bilimciler  topluluğunda  kaygılara  neden  olmuş  ve  tartışmalara  yol açmıştır.  Ancak  tartışmalar  sürerken dünya  üzerindeki  ilk  GDO  üretici firma  olan  Genentech,  1978  yılında Herbert  Boyer  tarafından  kurulur. 

Piyasaya  hızla  giriş  yapan  bu  firma, 

GDO  teknolojisini  kullanarak  E. 
coli  bakterisinin  genlerini  değiştirerek  insülin  üretmeye  başlar.  İnsanlığa "sınırsız  insülin"  sunan  firmaya  Ulusal Bilim  Madalyası  verilir.  Firma  başarısını  kutlarken,  insanlık  ise  belirsiz  bir  yola  girdiğinden  bihaberdi. 

1983'te  dört  ayrı  ekip  genetiği  değiştirilmiş  bitkiler  üzerine  çalışırlar  ve  1986'da  ilk defa  besinlerin  alanına  girilir.  Kaliforniya'da kurulmuş  ufak  bir  biyoteknoloji  firması  olan Oakland  Gelişmiş  Genetik  Bilimleri  ekibi,  sıfırın altındaki  sıcaklıklarda  hayatta  kalabilen  bakterilerin  genlerini  bitkilere  aşılayarak  bitkilerin  donmasını  engellemiştir.  Bununla  ekosisteme  müdahale eden  güç  odakları,  GDO  karşıtlarının  hedefi  haline gelirler.  Ancak  tepkilerin  yayınlaşmaması  GDO  firmalarının  büyümesine  yol  açar.  Yapılan  araştırmalara  göre;  en  hızlı  adapte  olunan  ürün  teknolojisi ünvanını  alan  GDO'lu  ürünler,  yeni  bir  pazar  olmasına  karşın  önemli  büyüme  kaydetti.  GDO'lu  ürünlerin  yetiştirildiği  alanlar  1996  yılında  1,7  milyon 


hektar  iken,  16  yıl  içerisinde  100  katına  çıkarak 170.3  milyon  hektara  yükseldi.  1996  yılında  4  ülke GDO'lu  ürün  üretimi  yaparken,  bu  sayı  bugün  itibarıyla  28  ülkeye  ulaştı. 

1990'ların  başına  gelindiğinde  GDO'ya  yönelik üretim  ve  araştırmalara  giderek  artmıştır.  İngiliz genetik  uzmanları  "GDO  Mitleri  ve  Gerçekler  adlı" raporunda  şu  tespitleri  yapıyor:  "GDO'lu  gıdalar beklenmedik  toksinlere  ya  da  alerjenlere  yol  açabiliyor  ve  onların  besin  değerini  etkiliyor.  GDO endüstrisi  gıda  arzını,  kapsamlı  ve  potansiyel  olarak  tehlikeli  bir  biçimde  değiştirmeye  çalışıyor. 
Hepimiz  neler  olduğu  hakkında  bilgilenmeli  ve  gıda sistemiyle  tohumlara  biyoteknoloji  şirketleri  değil, kendimiz  hâkim  olmalıyız." 

Raporu  kaleme  alanlar,  bilimcilerden  ise "büyük  bir  serveti  ahlaki  nedenlerle  reddeden uzmanlar"  diye  bahsediyor. 

GDO  her  yerde 

Basit  genetik  yapılarından  ötürü  GDO  ürünü olarak  üretilen  ilk  canlılar  bakteriler  ve  arkelerdir. 
Normalde,  istenilen  proteinleri  üretmeyen  canlı¬ 


ların  genetik  yapıları  değiştirilerek bakteriler  laboratuvarlarda  sonsuz  üretim  aracı olarak  kullanılıyorlar. 

Bakterilerle  yetinmeyen  firmalar  hayvanlara  da el  atarlar.  Hayvanların  genetik  yapılarının  değiştirilmesiyle  üretilen  yeni  hayvanlar  biz  farkına  varmadan  yaşamımıza  giriyor.  Hayvanlar  üzerinde  yapılan  üretimlere  baktığımızda  insan  hayretler  içerisinde  kalıyor.  Üretilen  ve  adı  Drosophila  melanogaster  olarak  bilinen  meyve  sinekleri,  GDO  savuncuları  tarafında  model  tür  sinekleri  olarak  kullanılıyorlar.  Yine  sivrisinekler  kullanılarak  üretilen  GDO ürünleri  arasında  sıtma-dirençli  sivrisinekler  bulunuyor.  Bir  diğeri  solucanların  genetik  yapıları  değiştirilerek,  Pectinophora  gossypiella  tür  yaratılmıştır. 
Sadece  omurgasızlar  değil,  omurgalılar  üzerinde  de birçok  üretim  yapılıyor.  Özellikle  memeliler  bu  canlıların  başında  gelmektedir.  Fareler  üzerinde  yapılan  genetik  deneylerin  hadi  hesabı  yok. 
Balıklar  üzerinde  yürütülen  genetik  çalışmalar  ise özellikle  somon  balıklarının  çoğalmasını  sağlamıştır.  Ancak  genetiği  değiştirilerek  çoğaltılan  balıkların  ne  olduğunu  ise  bilemiyoruz.  Öyleki  bu  çılgınlığa  2011  yılında  Çinli  bilim  insanları  da  katılarak,  300 
besi  ineğine  insan  genleri  aktararak,  ineklerin  insan memesinden  alınan  süt  ile  aynı  özelliklerde  süt üretmişlerdir. 

GDO  üreticileri  süper  dayanıklı  böcek  ve  yabani bitki  türlerini  de  ürettiler.  Ancak  bu  türlerin  varlığı ile  birlikte  ekosistem  ve  tarım  alanların  feryadı  başlar.  Çünkü  GDO'lar  tozlaşma  yoluyla  doğal  türlere bulaşarak  biyoçeşitliliğe  zarar  veriyor.  Zehir  salgıla¬ yan  GDO'lar,  kelebekler  gibi  zararsız  canlıların  ölümüne  neden  oluyor  ve  zehirlerinin  köklerini  toprağa  geçiriyorlar.  Zaman  içerisinde  bu  zehirlerin  birikimi  çevre  için  büyük  tehlikelere  işaret  ediyor.  GDO karşıtları,  GDO'nun  biyolojik  silah  olarak  kullanılabileceğini  de  ifade  ediyorlar.  Yani  bir  ülke,  uzun  vade¬ de  etkilerini  test  ettiği  bir  geni,  bir  şekilde  (sivrisineklerle,  besinlerle,  vs.)  bir  diğer  ülkeye  sokarak  o halkı  hasta  etmek,  hissizlik  duygusunu  yaratmak, toplumları  harekete  geçirmek  ve  yok  etmek  gibi emellerini  gerçekştirebilir.  Kuş  gribi,  domuz  gribi AIDS  gibi  hastalıkların  laboratuvar  ortamlarda üretildiği  ve  bilinçli  olarak  yaygınlaştırıldığına dair  birçok  kanı  ve  tartışma  ise  sürüyor... 
Bitkiler  üzerinde  yapılan  genetik  üretimler  her  geçen  gün  ne  yazık  ki  artıyor.  Özellikle  ekinli  alanlar  üzerinde  yapılan  çalışmalar  tam  bir  ekosistem  katliamına  dönüşmüş  durumda.  Yine  İngiliz  genetik  uzmanı  ları  raporunda  yer  alan  bilgilere  göre; genetiği  değiştirilmiş  ürünlerin,  yemleme deneylerinde  laboratuvar  hayvanları  üzerinde  ve  ekildiklerinde  ise  çevre  üzerinde zararlı  etkileri  görülüyor.  Gıdalarımızda ya  da  hayvan  yemlerinde  bulunan  genetiği değiştirilmiş  ürünler  hayvan  yemleme denemelerinde  açık  zehirlilik  belirtileri göstermiştir.  Özellikle  de  karaciğer  ve böbrekte  fonksiyon  bozuklukları  ile bağışıklık  sisteminde  bozulmalara  yol açmıştır.  Ayrıca  Güney  Amerika'nın genetiği  değiştirilmiş  soya  üretilen  bölgelerinde  kamusal  bir  sağlık  krizi  patlak  vermiş,  artan  sayıda  doğum  kusuru  ve  kanser 

rapor  edilmiştir. 

GDO  kendine  ait  olmayan,  başka  bir  özelliğe  ait ürün  üretir.  Bu  ürün  çeşitli  hormonlar  vb.  olabilir. 
Bu  yüzden  onu  tüketen  veya  o  organizma  ile  etkileşimde  olan  canlıların  çevreye  olumsuz  etkileri 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meydana  gelir.  Örneğin;  GDO'lu  bir  patatesin  farelerde  zehir  özelliği  göstererek,  onların  bağışıklık sistemini  bozduğu  görülmüştür.  Yine  benzer  şekilde;  genetiği  değiştirilmiş  bir  muz  yediğinizde,  bu farklı  genetikteki  yapı  size  geçebilir  ve  bu  genler, insan  üzerinde  denenmediği  için  hiç  beklenmedik sonuçlar  yaratabilir. 

GDO'lu  ürünler  ve  riskleri 

Dünya  üzerinde  birçok  genetiği  ile  oynanmış ürün  bulunmaktadır.  Mısır,  domates,  patates, pirinç,  soya,  buğday,  kabak,  bal  kabağı,  ayçiçeği,  yer fıstığı,  bazı  balık  türleri,  muz,  çilek,  kiraz,  ananas, biber,  kavun,  karpuz  vs. 

Mısır  ve  soya,  genleriyle  oynanmış  bitkiler  arasında  ilk  sıralarda  yer  aldığı  için  bu  bitkilerden  üretilen  yan  ürünlerin  kullanıldığı  bütün  ürünler GDO'lu  olma  riski  taşıyor:  Mısır  ve  soyadan  üretilen  yağ,  un,  nişasta,  glikoz  şurubu,  sakkaroz,  fruktoz  içeren  gıdalar  günlük  tüketim  maddeleri  arasında  yer  alıyor.  Örneğin,  bisküvi,  kraker,  pudingler,  bitkisel  yağlar,  bebek  mamaları,  şekerlemeler, çikolata  ve  gofretler,  hazır  çorbalar,  mısır  ve  soyayı  yem  olarak  tüketen  tavuk  ve  benzeri  hayvanlardan  elde  edilen  gıdalar  ve  pamuk,  GDO'lu  olma riski  taşıyanların  başında  geliyor. 

Yapılan  son  araştırmalardan  birinin  sonuçlarına göre;  GDO'lu  mısırtüketen  deney  farelerinin  vücut yapısında  ve  kimyasal  düzeylerinde  anormal  ölçüde  değişiklikler  olmuştur.  Ayrıca  bu  farelerin üreme  düzeyi  de  küçümsenmeyecek  seviyede düşüş  göstermiştir. 

Yapılan  diğer  bir  araştırmada  ise  GDO'lu  besinlerin  polenlerinin  doğada  bulunan  diğer  tür  bitkilerle  melezlenebildiği,  mutasyonel  (genetik  değişim)  özellikler  gösteren  bitki  türlerinin  oluştuğu  ve kontrolsüz  bir  biçimde  çoğaldıkları  gözlemlenmiştir.  Yine  GDO'lu  türlerin  yerel  bitki  türleri  mutasyona  uğrattıkları  ve  o  türlerin  da  aynı  özellikleri göstererek  yerel  bitki  örtüsü  ve  böcek  popülasyonunda  kontrolsüz  değişikliklere  sebebiyet  verdiği gözlemlenmiştir. 

2011  yılında  yapılan  bir  araştırmada,  Kuzey 
Amerika  bölgesinde  yetişen  vahşi  kanola  bitkisi popülasyonunun  %80'inde  GDO'ya  rastlanmıştır. 
Yine  2011  verilerine  göre  Amerika'da  üretilen  soya fasulyesi,  pamuk,  kanola  ve  mısırların  ortalama %90'ı  GDO'lu. 

İstatistiklere  bakıldığında  dünya  genelinde hemen  hemen  30  bin  farklı  türde  GDO'ya  rastlanabiliyor.  Yani  aslında  her  gün  GDO'lu  besinler  tüketiyor  olabiliriz.  The  Huddington  Post'un  yaptığı  bir araştırmaya  göre;  süt  ürünlerinde,  asitli  içecekler¬ de,  mısır  içeren  ürünlerde,  elmada,  tüketilen  etler¬ de,  dondurulmuş  ürünlerde  ve  hatta  ekmekte  bile GDO  bulunma  olasılığı  hayli  yüksek. 

Friends  of  the  Earth  (FoE)'in  hazırladığı  2014 
raporuna  göre;  2013  yılında  18  milyon  çiftçi  tarafından  27  ülkede  GDO  ekimi  yapılmış.  GDO'lu  üretimin %92'si  ise  altı  ülke  (ABD,  Brezilya,  Arjantin, Hindistan,  Kanada  ve  Çin)  tarafından  gerçekleştirilmiş.  Altı  çok  uluslu  biyoteknoloji  şirketi  günümüzde global  tohum  pazarının  üçte  ikisini,  zirai  kimyasal madde  satışının  dörtte  üçünü  ve  Genetiği Değiştirilmiş  (GD)  tohum  pazarının  tamamını  elinde bulunduruyor.  GDO,  Avrupa  tarım  alanının  ise sadece  %0.14'ünde  üretilmekte. 

GDO'lar  öldürücü  alerjilere  neden  olabilir. 
GDO'lu  yemler,  hayvanlarda  antibiyotik  direncini artırıyor,  antibiyotiklerin  etkisini  azaltıyor.  Çoğu GDO'nun  içerdiği  böcek  öldüren  toksinlere  hamile kadınların  kanında  ve  fetusunda  rastlandı.  İtalya'da yapılan  bir  bilimsel  araştırmada  marketlerden  alınan  her  4  sütten  l'inde  GDO  geni  parçalarına  rastlandı.  GDO'ların  salgıladığı  böcek  zehirinin  tamamının  insan  sindirim  sisteminde  parçalanmadığı  ve GDO'lu  ürünlerin  insanların  hormonal  dengesi bozma  riski  taşıdığı  ortaya  çıktı. 

Ne  yapmalıyız? 

Bizler  artık  doğallıktan  yoksunuz.  İnsanlardaki tüketim  çılgınlığı  artmaya  devam  ettiği  sürece,  ihtiyaçları  karşılama  adına  bu  girişimler  de  sürecektir. 
Genç  nesil,  hangi  meyvenin  hangi  mevsimde  yetiştiğini  bilmeyecek?  Hangi  sebzenin  kışa  ait  olduğundan  habersiz  olacak.  Yani  doğallıktan  çıkıp  yapaylığa doğru  hızla  ilerleyen  bir  yaşam  bizi  bekliyor. 

Oysa  ki  dünyada  yaşayan  tüm  canlılar  belirli  bir ekosistem  içerisindedir  ve  tüm  canlıların  yaşamları zincirleme  reaksiyonlarla  birbirlerine  bağlıdır. 
Bundan  dolayı  yaşamlarımız  üzerinde  yaratılan  tahribat  veya  yapılan  değişiklik  sadece  bizi  değil,  bitkileri,  hayvanları,  havayı,  suyu  kısaca  tüm  doğayı  etkilemektedir.  Dünyayı  ele  geçiren  kapitalist  barbarlık, sömürü  ve  tahakküm  düzeni  ile  emeğimizi  ve  doğamızı  yok  etmeye  devam  ediyor. 

Bu  barbarlara  karşı  bizler  doğru  politikalar belirleyerek  tarım  başta  olmak  üzere  doğamızı  ve doğamız  üzerinde  bize  hükmetmeye  çalışanlara karşı  daha  güçlü  örgütlenerek  mücadelemizi  yükseltmeliyiz.  Ekosistemimizi  korumak  ve  ekolojik bir  toplum  yaratmak  içinde  doğal  yaşamın  kalıntılarını  taşıyan  köylerimize,  tarihimize,  doğamıza yüzümüzü  dönelim. 
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genç  kuşak 


Gençliğin  en  büyük düşmanı  kapitalizme! 


m 


Pi 


Gençliğin  öncüsü  olan  genç  kadınlar  örgütlü,  savaşçı,  direnişçi  olmalıdır,  duygularını  dahi  bu  şekilde  örgütlemeli,  yanlışlara,  geriliklere karşı  hep  radikal  bir  değiştirici  güç  olmalıdır.  Yanlışlara  göz  yummamalı,  benzeşmemeli,  eleştirmeli,  alternatifi  yaratmalıdır. 


Süreyya  ALTAN 

Kapitalist  modernist  sistem,  tüm  toplumu  nefessiz,  kimliksiz,  maneviyatsız  ve hissiz  bıraktığı  gibi,  en  fazla  da  gençliğin  ruhu  ile  oynamıştır.  Kapitalizmin  zihniyet oluşturma  argümanları  yirmi  dört  saat  boyunca  toplum  aleyhine  çalışır.  Toplumun  denetim altına  alınmadık  biryanı  bırakılmaz.  Hayal  dünyası  dahi  sistemin  kısır  döngüsü  içine  alınır. 
Özellikle  de  genç  kadınlar  için  biçimlendirilmiş tozpembe  hayaller  oluşturulur.  Sistemin  sahte özgürlük  anlayışının  damgasını  vurduğu  insan algısından  bu  hayaller  de  nasibini  alır. 
Hayalinde  hep  canının  istediğini  yapmak,  istediği  ilişkiyi  yaşamak,  pahalı  zevklerini  elde etmek  vardır.  Buradan  dahi  kadınların  ne kadar  bastırıldıklarını  anlayabiliriz.  O  kadar kendine  ötekileştirilmiş  ki  ekmek  ve  sudan daha  çok  ihtiyacı  olduğu  özgürleşmeyi  düşünemez  bile.  Çünkü  kendince  canının  istediğini yaparsa  zaten  özgürdür.  Hayallerini  süsleyen zengin  bir  yaşam  ve  yakışıklı  bir  'koca'dır. 

Elbette  ki  sistemiçileştirmenin  tek  yanı düşünsel  anlamda  değildir.  Ekonomik  anlamda  da  en  çok  sömürülen  kesim  genç  kadınlardır.  Kadının  ekonomik  katılım  açısından  belirli bazı  alanları  vardır,  diğer  alanlar  erkek  işidir. 
Bir  yönüyle  ekonomik  olarak  etkisizleştirilen kadın,  bir  diğer  anlamıyla  da  hem  sistemin işçisi  hem  de  işçi  doğurma  fabrikasıdır. 
Bununla  birlikte  pazar  anlamında  da  sistemin 


estetik  ölçüleridir.  Sistemin  estetik  anlayışı erkeğin  beğeni  ölçülerine  göre  dizayn  edilmiştir.  Kadın  da  bu  ölçülere  göre  olmalıdır. 
Estetik  sadece  biçimle  bağlantılıdır,  o  da  erkeğin  istediği  şekilde  olmalıdır.  Burada  kadına dayatılan  kendi  doğasından  uzaklaşmadır. 
Çünkü  kadın  doğasına  göre  olan  güzel  değildir.  Erkeğe  göre  olan  güzeldir.  Kadının  beden ölçülerinden  tutalım,  konuşma  tarzına,  hal hareketlerine  kadar  her  şey  bu  estetik  anlayışına  göre  şekillenir.  İşte  burada  moda,  kozmetik,  reklam  devreye  girer.  Bunlar  sistemde  en çok  para  getiren  işlerdir.  Yine  Türkiye  gibi  bir toplumda  özellikle  televizyon  kanalları  yirmi dört  saat  dizilerinden,  magazin  programlarına,  yemek  tarifi  programlarından,  reklamlara kadar  kadınların  kafasında  'ideal'  kadın  tiplemesini  oluştururlar.  Bu  konuda  hem  kullanılan,  hem  de  hitap  edilen  kadındır.  Bu  şekilde sistem  genç  kadınları  bu  yalana  özendirir,  sisteme  entegre  eder. 

Beraberinde  sistemin  her  türlü  yoz  yaşamı genç  kadınları  kullanarak  geliştirir.  En  somut örnek  fuhuşun  gün  geçtikçe  yaygınlaşmasıdır. 
Bu  çirkinliğin  ağına  düşürülen  hep  genç  kadınlardır.  Bu  dibe  vurma  noktasıdır.  Kadının ruhu,  bedeni,  hayalleri,  duyguları  tüketilir. 
Tüketilen  kadın  gerçeğine  bırakılan  tek  yol  ise kendi  canına  kıymaktır.  3S'lerin  en  çok  hitap ettiği  kesim  olan  genç  kadınlar  artık  sistemin en  kırılgan  halkası  olmuştur. 


likli  etkilere  açık bırakamazsınız.  Genç kızlar  devrim  tarafından şekillenmeye  en  müsait  özneler  durumundadırlar.  Devrimci  değişime  en  yakın  olanlarsınız.  En  iyi  şekil  sîzlere  verilebilir.  Hem  kendinizi  erkeklerden  daha  fazla  şekillendirme,  hem de  kişilik  özellikleriniz  buna  uygundur. 
İçinizden  çok  yaman  özgürlük  savaşçıları  çıkabilir"  demektedir. 

Kendini  eğit, 

sisteme  karşı  kendini  koru 

Sistem  genç  kadınları  o  kadar  olumsuz  etkilemiştir  ki  ve  kadının  kendisi  de  bunu  o  kadar 


Genç  kadınlar,  özgünü yitirmediği  taktirde yeniliğe,  değişime,  ilerlemeye  en  açık  kesimdir.  En  radikal  devrimci güç  genç  kadın  örgütlenmesi  içinden  çıkmaktadır.  Gücünü  açığa 


en  temel  hedef  kitlesi  genç  kadınlardır. 

Çılgınca  tüketen bir  gençlik  yaratılıyor 


Günümüz  siste-  , minde  genç  kadınlar' 
için  en  büyük  mutluluk,  *m tüketim  alanının  genişlemesidir.  Müthiş  bir  tüketim  çılgınlığı  oluşturulur. 

Bu  anlamda  en  çok  başvurulan  yöntem  çarpılmış 


Genç  kadınların  en  başta yapması  gereken  ideolojik olarak  kendini eğitmektir. 

Sistemin  kölelik kodlarını  kendi  kişiliklerinde  çözümlemek,  bu  anlamda  ken dini  tanımak,  sorunlarını  tespit  etmek,  bilinçlenmek,  kendini  eğitmek  ve  sisteme  karşı kendini  güçlü  kılmaktır. 


En  örgütlü  güç genç  kadınlar  olmalı 

Genç  kadınlar,  özgünü  yitirmediği taktirde  yeniliğe,  değişime,  ilerleme¬ ye  en  açık  kesimdir.  En  radikal  devrimci  güç  genç  kadın  örgütlenmesi içinden  çıkmaktadır.  Gücünü  açığa çıkarabileceği  bir  ortamda  genç kadınları  durduracak  bir  güç olamaz.  Bu  anlamda  genç kadınların  en  başta  yapması  gereken  ideolojik olarak  kendini  eğitmektir.  Sistemin kölelik  kodlarını  kendi  kişiliklerinde  çözümlemek,  bu  anlamda  kendini  tanımak, sorunlarını  tespit  etmek,  bilinçlenmek,  kendini  eğitmek  ve  sisteme karşı kendini  güçlü  kılmaktır. 
Kadınlar  ems  bilinci  ve  özgürlük bilincini  harmanlayarak,  kendini örgütlü  bir  güç  haline  getirerek sisteme  karşı  koyabilirler.  Bunun için  özgürlük  hareketinin  birçok ideolojik  argümanı  yine  pratik 
\  mücadele  mirası  vardır.  Genç kadınlar  için  bu  değerlere hem  sahip,  çıkmak  hem  de geliştirmek  en  büyük görevdir.  Genç  kadınların  en  örgütlü  olduğu 
^  zemin  aynı  zamanda mücadelenin  güçlü olduğu  zeminlerdir. 
Kürt  Halk  Önderi 
Öcalan'ın  bu  konunun nasıl  ele  alınması  gerektiği konusunda  oldukça  somut  çözümlemeleri  vardır;  "Özellikle  genç  kızları,  bilinçsiz  kadınları,  köle  kadınları  kesin  geliştirmek  zorundasınız.  Yetişmeyen  bir genç  kızı,  köle  bir  kadını  erkek  egemen- 


kanıksamıştır  ki,  doğal  olarak  devrim  safların¬ da  da  sistemden  alınan  yanlışlar,  yanılgılar yaşanabilmektedir.  Sistemin  alışkanlıkları bütün  yaşamımızı  işgal  edebilmektedir. 
Bunun  aşılması  için  radikal  bir  kişilik  dönüşümü  gereklidir.  Kişilik  dönüşümünün  zemini  ise kendini  ideolojik  olarak  eğitmek  ve  arayışları güçlendirmek  ile  olur. 

Kürdistan  Özgür  Kadın  Hareketi'nin;  kadın ordulaşması,  kadın  kurtuluş  ideolojisi  ve kopuş  teorisi  gerçeği  en  başta  genç  kadınların sistemden  kurtulmasını  ifade  eder.  Kadın ordulaşması  eşitsizliğe,  köleliğe  karşı  eşitliğin, özgürlüğün  mücadelesini  veren  kadın  örgütlenmesini  ifade  eder.  Bunun  için  hem  yaş, hem  de  konum  olarak  en  uygun  kesim  genç kadınlardır.  Her  anlamda  özsavunmayı  büyütüp  bunun  öncülüğünü  yapma  misyonu  en başta  genç  kadına  aittir.  Kendini  örgütlü  kılan genç  kadın  sistem  karşısında  en  aktif  savaş gücü  olabilir.  Sisteme  karşı  her  anlamda  kendini  koruyabilir.  Demokratik  ulusun  argümanlarından  biri  de  öz  savunmadır.  Saldırılara  en çok  maruz  kalan  kesim  olarak  genç  kadınlar öz  savunmayı  da  en  bilinçli,  örgütlü,  sistematik  bir  biçimde,  sadece  silahlı  boyutunu  değil, her  yönünü  geliştirmelidirler.  Sistemin  asimilasyon,  ajanlaştırma,  fuhuş,  topluma  inkar  ve imha  politikalarına  karşı,  gençleri  köksüzlüğe götüren  uygulamalarına  karşı  meşru  savunma çerçevesinde  toplumun  her  kesiminde  öz savunma  örgütlenmesi  oturtulmalıdır.  Genç kadınların  yaşamın  her  boyutunda  öz  savunmasını  geliştirmeleri  sistem  karşısında  donanımlı  bir  güç  olmaları  demektir. 

Estetik  anlayışımız  nedir? 

Kadın  kurtuluş  ideolojisinin  ilkeleri  olan yurtseverlik,  örgütlülük,  irade  olma,  estetik, mücadele  gücü  haline  gelme  boyutları  genç kadın  örgütlenmesinin  de  temel  ilkeleridir. 
Sistem  Kürt  gençlerini  kendi  coğrafyasının değerlerinden  koparmak,  kendi  kültüründen ve  maneviyatından  uzaklaştırarak  asimile etmek  istiyor.  Beraberinde  bu  durum  karşısın- 


çıkarabileceği  bir  ortamda  genç  kadınları  durduracak  bir  güç  olamaz. 


da  kadınların  bilinçlenmesini,  örgütlenmesini ve  bir  irade  olarak  mücadele  etmesini  engellemeye  çalışıyor.  Örgütlenerek  mücadele gücüne  dönüşen  kadından  ziyade  her  türlü baskıya  boyun  eğen  ezik  ve  donanımsız  kadın karakterini  esas  alıyor.  Bütün  bunlarla  birlikte geleneksel  kadın  profili  yaratmada  en  tehlikeli  argümanlardan  biri  olan  sistemin  estetik anlayışına  alternatif,  kadın  doğasını  esas  alan, biçime  değil  öze,  düşünceye,  duyguya,  emeğe önem  veren  bir  estetik  anlayışı  olmalıdır  Bu ilkeleri  yaşamsallaştırmak  özgür  kadın  kimliği¬ ne  ulaşmaktır.  Bu  ilkeleri  yaşamın  her  yerinde oturtmak  demokratik  ulusu  zihniyet  olarak  da güçlü  yaşamaktır. 

Erkeğin  aklından  kopuş 

Kadın  kendini  sistemin  zihniyetinden  arındırdıkça  düşünceleri  anlam  kazanacaktır.  Yaşamın nasıl  olması  gerektiğini  bu  şekilde  anlayacaktır. 
Özgür  ve  iradeli  birey  ve  toplum  gerçeği  verili zihniyet  kalıplarının  yıkılması  ile  oluşturulmaya başlayacaktır.  Bu  sistemin  zihniyetinden,  erkeğin  aklından  kopuş  demektir.  Bunun  için  her- yerde  güçlü  mücadele  zeminleri  yaratılmalıdır. 
Genç  kadınların  olduğu  her  zemin  bir  mücadele  zeminidir.  Bu  ortamlarda  her  türlü  geriliğe karşı  mücadele  edilir.  Gençliğin  öncüsü  olan genç  kadınlar  örgütlü,  savaşçı,  direnişçi  olmalıdır,  duygularını  dahi  bu  şekilde  örgütlemeli, yanlışlara,  geriliklere  karşı  hep  radikal  bir değiştirici  güç  olmalıdır.  Yanlışlara  göz  yummamalı,  benzeşmemeli,  eleştirmeli,  alternatifi yaratmalıdır.  Gençlerin  arayışlarına  yön  verilmeli,  gençler  sistemin  insafına  bırakılmamalıdır.  Gençliğin  gücü  ancak  böylece  yeni  dünya ve  yaşam  umudunu  yaratabilir. 
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RUKEN  ARAŞ 


Yaralanmış kadın  kimliğidir 

Ortadoğu 


Zihniyet  devrimini  yaratan  kadın,  Ortadoğu  karanlığını da  aydınlatacaktır.  Ye  bunu  çok  iyi  bilen  şeyhler,  ağalar, imamlar,  komutanlar,  kocalar,  ağabeyler  kısacası  devletçi uygarlık  sisteminin  erkekliğiyle  yoğrulmuş  egemenler kadın  kimliğini  yok  etmek  için  her  yolu  deneyecektir. 


rafçının  ve  fotoğrafı  seyredip  zevkle  alkışlayanların vicdanı  sorgulanmıyor. 

Ortadoğu  hakikati  hakkında  doğru  bilginin kaynağı  büyük  bir  sorun  olarak  durmakta. 

Kadınlar  için 

cehenneme  dönen  topraklar 

21.  yüzyılda  yaşanan  krizi  ele  alırken  tarihsel temellerine  inmemek,  toplumsal  karmaşıklığı ifade  etmemek,  kadının  statüsünü  ele  almamak, ekolojik  boyutunu  hiçe  saymak  zaten  egemen ideolojinin  yöntemini  onaylamak  demektir. 

Ortadoğu  sadece  savaşların  değil;  bir  yandan açlıktan  insanlar  ölürken  bir  yandan  altın  kadehlerde  içkilerin  içildiği  bir  coğrafya... . 

Müslümanlık  adına  her  türlü  tecavüzün,  kılıçla kafa  kesmelerin,  yolsuzluğun,  ahlaksızlığın  yaşandığı  ve  bunların  meşrulaştırıldığı  bir  mekândır Ortadoğu. 

Kadınlar  içinse  binlerce  yıldır  cehenneme  dönüştürülmüş  bir  coğrafyadır.  Kadın  kimliğinin neden  bu  derece  düşürülmek,  yok  edilmek  ve lanetlenmek  istediğini  anlamak  için  tarihin  karanlık  sayfalarını  aydınlatmak  gerekiyor.  Bu  da  ancak biz  kadınların  kendi  tarihimizi  devletin  sınırlarından  ve  öğretilerinden  bağımsız  araştırmalarıyla sağlanabilir.  Beş  bin  yılı  aşkındır  süregelen  devletçi erkek  egemen  sistemin  tam  da  kadın  kimliğini  yok ederek  bu  tahakküm  senaryolarını  sürdürebileceğini  anlamak  için  kadının  kendi  tarihini  ve  toplumlar  tarihini  birbirinden  koparmadan  ele  almak bir  yöntem  olarak  karşımızda  duruyor.  Bugünkü yazılan  tarihte  ne  kadınlar  vardır,  ne  de  bu  tarihi kadınlar  yazmıştır.  Erkek  egemen  tarih  yazımını bile  bozuma  uğrattığımızda  bir  zamanlar  bu  topraklarda  Tanrıçalık  kültürü  ile  kadının  yaratımlarına,  değerlerine,  doğayla  olan  muhteşem  uyumuna, toplumdaki  düzenleyiciliğine  karşı  duyulan  saygıyı görebilmekteyiz.  Kadının  bedenini  tecavüzlere mekan  yapan,  iradesini  kıran,  emeğini  sömüren erkek  egemen  aklın  aslında  kadın  kimliğinden nasıl  da  korktuğunu  Ortadoğu  kadın  tarihinde aydınlatabiliriz. 

Herşey  kadının lanetlenmesiyle  başladı 

Ortadoğu’da  egemen  zihniyetler  milliyetçiliği, dinciliği,  cinsiyetçiliği  kullanırken  neden  kadınlar üzerinden  bu  politikalar  uygulanıyor  sorusunun cevabını  tam  da  kadın  odaklı  bir  zihniyet  yapılanmasında  aramak  gerekiyor.  Tek  başına  kadının mağdur  edilmesi  üzerinden  bir  değerlendirme  yapmak  yetersiz  kalmaktadır.  Çok  daha  önemli  bir nokta  erkek  aklının  kadın  paradigmasının  yeniden örgütlenmesinden  koruyor  olmasıdır. 

Erkek  egemen  zihniyet  kadın  paradigmasından korkuyor  çünkü  doğal  toplum  sürecinde  saygınlık uyandıran  kadın  kimliği  barışı,  adaleti,  doğayla uyumu,  emeğe  saygıyı,  komünal  yaşamı  esas  alır. 


Kadın  kimliği  tecavüz  etmez,  yoksulluğu  kader kabul  etmez,  halkları  katletmez,  doğayı  talan  etmez. 

Bu  yüzden  kadınlar  lanetlenmeli,  değersizleştirilmeli,  olmadı  öldürülmelidir.  Çünkü  kendi  cins bilincine  varmış  olan  kadın,  toplumu  örgütleyecek,  mücadeleyi  yükseltecek,  öncü  olacak  kadındır.  Zihniyet  devrimini  yaratan  kadın  Ortadoğu karanlığını  da  aydınlatacaktır.  Ve  bunu  çok  iyi bilen  şeyhler,  ağalar,  imamlar,  komutanlar,  kocalar, ağabeyler  kısacası  devletçi  uygarlık  sisteminin erkekliğiyle  yoğrulmuş  egemenler  kadın  kimliğini yok  etmek  için  her  yolu  deneyecektir.  Mitolojiler kadın  uygarlığının  bittiğini  haber  verecek,  dinler kadını  eve  kapatacak,  felsefe  erkeğin  tamamlanmış bir  hali  olarak  görecek,  bilim  ise  sorunu  çarpıtarak, üstünü  örterek  ele  alacaktır. 

Sorunun  adı  yanlış  konuluyor 

Ortadoğu  gerçekliğini  doğru  tanımlamak,  bu doğru  tanımlama  üzerinden  gençler  başta  olmak üzere  tüm  toplumsal  yapılara  aktarım  yapmak  ve özgürlük  sorununu  birlikte  tartışmak  gerekmektedir.  Ortadoğu’da  sorunun  adı  yanlış  konuldukça, devletin  bilgi  yapılanması  aşılmadıkça  binlerce yılın  tekrarı  daha  beter  yaşanacaktır. 

Ortadoğu  sorunu  uygarlık  güçlerinin  zihniyet savaşımıdır.  Sınıflı,  devletçi,  hiyerarşik  sistem  ile komünal ,  ekolojik  ve  kadın  özgürlükçü  paradigmanın  çatışmasıdır. 

Dili  kesilmek,  kulakları  tıkanmak,  midesi  boşaltılmak,  aklı  durdurulmak  istenen  tüm  toplumsal kesimlerin  yeniden  yaşam  bulabileceği  bir  sancıyı yaşamaktadır  Ortadoğu... 

Ortadoğu  sorunu  karanlıkta  bırakılan  kadın gerçekliğinin  kendini  var  etme  sorunudur. 

Ve  kadınlar  direnişe  geçiyor 

Saraylarda  sultanlar  kadınları  dansöz  olarak oynatırken,  savaş  meydanlarında  emirler  kadınlara  tecavüz  ederken,  Ezîdî  kadınlar  pazarlarda satılırken  zalim  erkekliğinin  kabusu  doğuyor Ortadoğu’da:  Kadınlar  tüm  öğretilere  ve  baskılamalara  karşı  öncülük  görevi  üstlenerek direnişe  geçiyor.  Öz  savunma  bilinci  ile  eline silah  alıyor,  zihniyet  devrimi  için  yeni  bir bilim  iddiası  taşıyor,  meclisler  kuruyor,  kantonların  anayasasını  oluşturuyor. 


Birbiriyle  buluşan  kadın  sesleri 

Ortadoğu’da  YPJ  şahsında  kadın  direnişi  tüm dünya  kadınlarına  ilham  olurken  Bakur’da  ve Türkiye’de  ise  çoğalmayı,  örgütlenmeyi  bekleyen kadınların  sesleri  duyuluyor. 

Çilem  Adana’da  kendisini  fubuşa  zorlayan  erkeği  öldürürken  “Hep  kadınlar  mı  ölecek,  biraz  da erkekler  ölsün”  diyor. 

Havva  Ana  Karadeniz’de  doğasını  katletmeye çalışanlara  karşı  “Devlet  kimdir,  vali  kimdir,  sen benim  sayemde  oradasın,  devlet  benim”  diye  isyan ediyor.  Bin  yılların  kadın  direnişi,  kadın  isyanı  bu kadınlarda  sembolleşiyor. 

Bu  sesleri,  bu  çığlıkları  çoğaltmak  ve  örgütlemek kadın  mücadelesinin  hem  ideolojik  hem  örgütsel hem  de  eylemsel  bir  sorunu  olabilmeli.  YPJ  bir sesin,  bir  isyanın,  bir  ideolojinin,  bir  inancın  örgütlülüğüyse,  tüm  kadın  mücadelelerinin  bu  deneyi¬ me  kulak  vermesi  kazanım  sağlayabilecektir. 

Yaralarımızı  sağaltacağız 

Ortadoğu’da  kadın  kimliği  Tanrı  Enki’ye  direnen  Tanrıça  Inanna’dan,  oğlu  Marduk’un  ihanetine  uğrayan  Tiamat’tan,  şeyhülislamların, imamların  gazabına  uğrayan  kadınlardan  bu yana  hala  yok  edilememiş  ama  yaralanmıştır. 
Yaralanan  yerimiz  kimliğimizdir  ve  bu  yara  bala kanıyor.  Artık  Jineoloji  ile  birlikte  kadınlar  olarak  yaraya  ağlamanın  değil,  yarayı  hem  tedavi etmenin  hem  de  kaynağını  bulup  kurutmanın yöntemlerini  konuşuyoruz. 

Yitirilen  yerde yeniden  dirilmek... 

Ortadoğu’da  kadının  hafızası  silinmek  isteniyorsa  bu  hafızayı  yeniden  canlandıracak,  bu  tarihi açığa  çıkaracak  bir  yöntem  bilimine  olan  ihtiyacımız  Kürdistan  Kadın  Mücadelesinin  ortaya  koyduğu  Jineoloji  (kadın  bilimi)  iddiasında  yatıyor. 

Ortadoğu,  kadın  kimliği  yaralanarak  kaybettirilmek  isteniyorsa  bu  kimliğin  kendini  açığa  çıkarmasının  tam  da  zamanı. 

Yara  almış  kadın  kimliğinin  kendisini  tedavi ederek,  acılarından  kendi  gerçekliğine  kavuşmasının  zamanı  ve  mekanı  olacaktır  Ortadoğu... 


Ortadoğu’da  yaşanan  savaşlar  ve  iç  çatışmalar  dünya  gündeminde  uzun  süredir yer  alıyor.  Arap  baharı  diye  adlandırılan ancak  sonucu  bir  hüsrana  uğrayan  halk  hareketlilikleri  ile  birlikte  asıl  şimdi  DAIŞ  vahşi  çetelerine karşı  insanlık  onurunu  koruyan  Rojava’nm  yarattığı  devrimler  bütün  gözleri  Ortadoğu’ya  çevirdi. 

Yaşananlar  üzerine  uzmanlık  alanları  sahneye çıkıyor  ve  her  akıl  kendi  bilgi  yapılanmasına,  kendi devlet  bağlantılı  çıkarlarına  göre  fikir  yürütüyor. 

Orada  yaşamamış,  o  coğrafyaya  hiç  gitmemiş hatta  üzerine  hiç  roman  bile  okumamış  insanlar bugünlerde  Ortadoğu  uzmanı  olmakta  ve  sosyal bilim  etiği  sorgulanmaktadır. 

Ortadoğu  uzmanı  olmak  ne  demek  ve  bu uzmanlığın  bilgi  deposunu,  bilgi  sınırlarını, çözümleme  etiğini  kim  belirliyor.  Televizyon  programları  ve  gazeteler  devletin  güdümünde  kendini var  eden  insanların  karmakarışık  konuşmalarıyla dolup  taşıyor.  Kim  suçlu,  kim  DAIŞ’e  destek  veriyor,  ABD  bundan  sonra  ne  yapacak,  Körfez  ülkelerinin  durumu  ne  olacak  sanki  kahve  falına  bakar gibi  değerlendiriliyor. 

Gençler  Ortadoğu’ya  dair  sistemin  bilgi  yapısıyla  şekilleniyor,  bilgiler  de  ezbere  donatıldığı  için unutuluyor,  iyi  ki  de  unutuluyor.  Ancak  hafızalar öylesine  boşaltılmış  ki  en  çok  konuşulana  inanılıyor  ya  da  en  yakınındaki  ne  diyorsa  ona...  Kadınlar klasik  rolleri  aşamamanın  getirdiği  yaşam  pratiği içerisinde  Ortadoğu  üzerine  fikir  yürütemiyor. 
Erkekler  kendi  siyasi  liderlerinin  söylemleri  üzerinden  birer  uzman  kesilmiş  durumda. 

Ortadoğu  hakikati... 

Ortadoğu’da  kazanlar  kaynıyor,  savaşlarda  milyonlarca  insan  ölüyor,  kadınlar  tecavüze  uğruyor, yoksulluk  bir  kader  gibi  yaşanıyor,  doğa  talan  ediliyor  ama  Ortadoğu  üzerine  Avrupa  bakış  açısı  ile Batılı  insanlar  değerlendirme  yapıyor.  Kendilerini kurtarılmış,  akıllı,  modern  gören  Batıklar, Ortadoğu  insanı  ve  toplumsal  sorunlarını  değerlendirirken  zavallılık,  geri  kalmışlık,  kurtarılmayı bekleyenlerin  çığlığını  duyurma  üzerinden  politikalar  yapıyor. 

Savaşlar  bitmeden  savaşın  içinden  çekilen  fotoğraflar  yarıştırılıyor,  belgeseller  çekiliyor,  kitaplar yazılıyor. 

En  dokunaklı  savaş  fotoğrafı  yarışmada  birinci seçilirken  o  kareyi  kimin  çektiği,  o  kaliteli  makine- için  ilkesel  olarak  nerede  durduğu,  fotoğ¬ 
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•  Jinda  ASMEN/Şengal 


Kürdistan  halkı,  Kürdistan'da  yaşayan topluluklar  ve  inançlar  değişik  tarihler¬ de  birçok  katliamdan  geçti.  Bu  katliam gerçeğinin  toplum  psikolojisinde  çok  derin tahribatları  ve  hala  bugün  dahi  giderilemeyen izleri  oldu.  Bir  de  bunlara  yenileri  eklendi; daha  katmerlisi  ve  daha  acımasızı... 

Şengal,  son  yılların  en  büyük  trajedisi... 

İşte  bu  iki  kardeş  Şengal  katliamının  tanıklarından.  İkisini  bir  arada  gördüğümde  gözlerine sığınmış  birçok  duyguyu  fotoğraf  karesine  alırken şunları  düşünmeden  edemedim. 

Bir  ömür  nasıl  büyür,  nasıl  yol  alır  hayatla? 

İnsan  hayatında  ne  çok  şey  iz  olarak  kalıyor.  Benim  hayatımda  da  ne  çok  iz  kendisini  gerçek  olarak  var  etti  diyorum. 

Fotoğraf  karesinde  buluşturduğum  bu  iki  küçük  ömür,  hayatla neler  paylaştı.  Hangi  acı  tatlı  izlere  tanık  oldu  bilemiyorum  ama bendeki  izlere  bir  iz  daha  ekledikleri  kesin.  Şunu  iyi  biliyorum  ki, her  ikisinin  bakışlarında  hayatları  boyu  yaşadıkları  katliamın  silinmeyecek  izleri  kaldı.  Birinde,  her  zaman  için  gördüğüyle  yaşadıklarını  hatırlayacak  bir  çift  göz.  Tüm  yaşadıklarına  rağmen  mutlu  ve kardeşini  korumaya  her  zaman  için  itinalı  kucaklayışına  saygı  duymadan  edemiyorum. 

Diğerinde  ise  hep  kendisine  anlatılma  üzerinden  hatırlayacak  bir çift  göz.  Ama  öyle  ki  o  küçücük  yüreğin  her  şeye  rağmen  başını  yaslayabileceği  küçük  bir  omuz  vardı  yanı  başında.  İşte  o  an  öyle  derin 


gayroush_art@yahoo.com 


“Hatırası  bile yabancı  mı  geliyor?” 


D“ 


baktı  ki  o  küçük  gözleri  ablasının  omuzundan  objektifime  ve  ben  o hüzünlü,  bir  o  kadar  derin  bakan  gözlerini  ve  gözlerinizi  ne  kadar  hissedip  anlayabildim,  yakalayabildim  bilemiyorum.  Ama  bir  nebze  de olsa  bu  fotoğraflarla  paylaşabilmişsem  ne  mutlu. 

Her  ne  kadar  acı  da  olsa  şu  gerçeği  dile  getirmeden  edemeyeceğim.  Bu  çocukların  bakışlarındaki  hüzün  acı  ve  daha  birçok  şeye neden  olan  bu  trajediye  engel  olamadığımız  için  utanıyorum... 


Ezîdî  çocuklarını  ne  bekliyor? 


Tarihin  her  döneminde  eril  zihniyet  farklılıkların,  çeşitliliğin  tekleşmesi  için kıyım,  katliam  vb.  politikalarını  sürdürmüştür.  Ezîdîler  de  yaşam  felsefelerinde kötü  savaş  gibi  kavramların  yerleşmemesinin acısını  defalarca  kıyımdan  geçirilmek  olarak yaşamışlardır.  Tarihin  her  döneminde  isim değişse  de  özde  aynı  mantığın  kurbanı  kılınmaya  çalışılmışlardır.  Ezîdîler  tıpkı  Moise HESSE'nin  dediği  gibi  "zorbalar  değişse  de devam  eden  'zorbalık'ın"  kurbanı  olmuşlardır. 
Gerek  yaşam  kültürleri  gerekse  de  çatışmaya uygun  olmayan  yaşam  felsefeleri  onları  hep bir  sözlü  kültür  etrafında  buluşturmuş  ve neredeyse  katliamlarının  çetelesini  tutacak hale  getirmiştir.  Yazarken  her  ne  kadar  bir geçmişten  bahsediyor  gibi  görünsek  de  gelişim  -bilişim  çağı  olarak  adlandırılan  21.  yüzyılda  bir  Ezîdî  soykırımının  daha  yapılmaya  çalışıldığını  gördük,  izledik.  Adım  adım  etnik  olarak  bitirilmeye  çalışılan  bir  inancın  ve  o  inanç etrafında  yaşayan  halkın  yok  edilmeye  çalışıl¬ 


ması,  evlerimizde  izlediğimiz  televizyonlara  kadar  canlı  canlı önümüze  geldi.  Ezîdîlerin  74. 
katliamıydı;  bir  gece  ansızın  köyleri,  kendilerine  IŞİD  ismini  vermiş  vahşi  katillerle  çevrilmiş  ve katliam  başlamıştı...  O  ana  kadar günlük  yaşamlarına  devam  eden ve  inançlarına  (tabi  bu  sadece görünen  nedendi)  savaşın  ve  insan öldürmenin  yasak  olduğu  ve  bunu  yapanın toplumdan  dışlandığı  ve  dinden  çıkarıldığı  Ezîdîler  kendilerini  bile  savunamamışlardı. 
Yıllarca  uğradıkları  bütün  katliamlardan  kaçmaya  çalışsalarda  nüfusları  önemli  ölçüde azalmış  ve  nesilleri  tükenme  tehlikesi  altına girmişti.  Çünkü  Ezîdîlik  kendi  içinde  kapalı  bir toplum  ve  başka  inançtan  kimselerle  evlilik mümkün  değil.  Babadan  oğula  anneden  çocuğa  aktarılan  bir  nesil,  bir  inanç  ve  topluluktu. 
Savaşın  olmadığı  dış  dünyaya  da  kısmen  kapalı  bir  toplum  olan  Ezîdîler  yine  savaşın  ortasında  kalmış  ve  yine  katlima  uğruyorlardı. 
Savaşların  en  savunmasız  ve  en  güçsüzü  yine kadınlar  ve  çocuklardı.  Masum  oyunları  katillerin  kirli  savaş  oyunlarıyla  son  bulmuş  ya  da başka  bir  şeye  dönüşmüştü.  Belki  de  hayatları boyunca  unutamayacakları  bir  travmaya dönüşmüştü.  Hayatı  oyunlarla  öğrenmesi gereken  çocuklar  bu  kez  kirli  ve  acımasız  bir savaşın  ortasında  kalmıştı.  Yaşları  hala  küçük olan  bazı  çocukların  bunu  daha  sonra  (kamp hayatında)  bir  oyun  zannederek  oynayacakları  ve  içlerindeki  sevgiyi  nefrete  dönüştürecek  bir  savaş  oyunuydu  bu. 

Şengal  ve  çevresinden  günlerce  aç sussuz  ve  yaya  olarak  kaçmaya  çalışmışlardı  anlam  veremedikleri  katliamdan.  Kimseye  zarar  vermedikleri  halde  katliama  uğruyorlardı  ve  buna  anlam  veremiyorlardı  ve  sanırım  hiç  bir zaman  anlam  veremeyecek¬ 


ler.  Sadece  inançları  nedeniyle  katledilmenin  anlamsızlığı  ve  çaresizliğiyle yine  kaçıyorlardı  savaşmayı  reddederek.  O  kaçış  bile  unutulamayacak kadar  ağır  bir  travma olacaktı  onlar  için. 
Kaçarken  gücü  yetmediği  ve  o  vahşi  katillerin eline  düşmesin  diye daha  az  acıyla  (!)  anneleri  tarafından  öldürülen  genç  kızlar  ve  açlıktan  terk edilmek  zorunda  bırakılan  çocuk  hikayeleriyle gerek  bunu  yaşayan  gerekse  buna  şahit  insanların  unutamayacakları  travmalardı  bunlar... 

Bizler  Ezîdî  halkının  acısına  ortak  olmak, travmalarını  biraz  olsun  hafifletmek  ve  alternatif  bir  yaşam  inancını  tartışmak  üzere  yaptığımız  çalışmalar  sonucunda  bazı  gözlem  ve bilgilere  ulaştık.  Bunlardan  bazılarını  şöyle sıralayabiliriz; 

Şengalde,  çocuklar  7  yaşından  sonra  okula başlıyor,  ilk  altı  yıl  Arapça,  6  yıldan  sonra  da İngilizce  ve  Kürtçe  eğitime  devam  ediyorlardı. 
Genç  erkekler  daha  çok  bilardo,  futbol,  voleybol  oyunlarıyla  ilgilenirken,  genç  kızlar  ise çarşı-pazar  dolaşıp  birlikte  vakit  geçirmenin yanında  voleybol  gibi  sportif  faaliyetlerle  vakit geçiriyorlardı. 

Şimdi  ise  kampta  bambaşka  bir  dramı yaşarken  arada  geçmişlerine  dönerek  normalleşmeye  çalışıyorlar.  Oysa  şimdi  ne  oturdukları  bahçeli  evleri  vardı  ne  rahat  rahat  dolaşabilecekleri  bir  çarşı-  pazarları,  ne  kendi  üretimlerini  yapabilecek  tarlaları,  ekinleri,  hayvanları,  ne  de  ait  oldukları  yurtları  vardı... 

Çocuklar  yaşadıkları  travmanın  etkisiyle  alt ıslatma,  depresyondan  kaynaklı  uyumsuz  davranışlar  vb.  birçok  sıkıntıyla  yaşama  tutunma¬ ya  çalışıyorlar.  Şimdi  kampta  normalleşmeleri ve  daha  iyi  vakit  geçirebilmeleri  için  açılan okulda  İngilizce,  Kürtçe  (latince  alfabe),  Ezîdîlik  dini  dersleri  ve  rehabilite  olabilecekleri psiko-sosyal  eğitim  çalışmalarıyla  desteklenmeye  çalışılıyorlar.  Fakat  bunlar  önlerindeki belirsizliği  ve  gözlerindeki  çaresizliği  gidermek için  yeterli  olmayacak.  Çünkü  hala  devam eden  bir  savaş  ve  onların  neyi  beklediğini  bilmedikleri  bir  hayat  var.  Ne  yasları  azalıyor,  ne de  travmaları  iyileşiyor...  Ne  yazık  ki  aileleri Avrupa  ülkelerine  gitmenin  yollarını  arıyorlar; insanlara  ve  özellikle  de  sunnilere  güvenleri kalmamış  bir  Ezîdî  toplumunun  zorunlu  göçlerinden  yine  en  çok  çocuklar  etkileniyor... 

Özcesi  kökeni  çok  daha  öncesine  dayanan bu  katliamlar  zinciri  Ezîdî  halkında  içine kapanma  ve  dışa  karşı  güvensizlik  yaratmaktadır.  Bu  da  onlara  yeni  bir  yaşam alanı  için  yeni  yollar  aramak  ve yeni  travmalar  demek... 


^oksanlı  yılların  başlarını,  kişisel  tarihimde “en  karanlık  yıllar”  diye  hatırlıyorum. 

Faili  meçhuller,  devlet  ve  mafyatik  ilişldlerin  iç içeliği,  kurşun  atanın  kahraman  ilan  edildiği,  evlerinden alınan  insanların  aniden  yok  olduğu  yıllar...  Puslu,  karanlık  bir  renlde  hatırlıyorum  o  yılları.  Daha  önceleri  Costa Gavras’ın  “Missing”  adlı  bir  filmini  izlemiştim, Şili’del973  meşhur  Şili  Darbesi  sırasında  kaybolan  gazeteci  oğlunun  izini  süren  bir  babanın  hikayesiydi.  Filmin gerçek  bir  hikâyeden  yola  çıktığını  bile  bile  böyle  bir yaşanmışlığa  inanmak  istememiştim,  “iyi  ki  böyle  bir ülkede  yaşamıyorum”  demiştim.  Henüz  çocuk  sayılırdım Yetmişlerin  kaotik  ortamı  herhalde  ililderime  kadar  işleyememişti  ama  daha  sonra  80  darbesi,  derken  doksanlar, topraktan  sızıp  havaya  karışan  cunta  havasını  soluya  soluya  büyüdüm,  yaşlandım  ve  aslında  ülkemin  o  yıllar  önce seyrettiğim  filmin  doğal  bir  platosu  olduğunu  zamanla iyice  idrak  ettim... 

İşte  bugünlerde  belli  bir  süredir  unuttuğum  o  puslu  gri hava  çöktü  yeniden.  “Kürt  sorunu  bir  gerçeldiktir  ve bunu  ancak  ben  çözerim”  diyen  Tayyip  Sultan  ve  şürekâsı  da  halktan  Hrmızı  kart  görünce,  tıpla  Çiller’in  o dönemler  yaptığı  gibi  olanca  gücüyle  çözüm  sürecini tıkamaya  ve  her  türlü  hile  hurda  ile  savaşın  önünü  açmaya  çalışmaktadır.  Bu  kez  ders  vermek  istediği  sanırım sadece  Kürtler  değil,  “Seni  başkan  yaptırmayacağız!” 
diyen  ve  HDP’yi  meclise  taşıyan  halklar  yumağıdır. 
Yöntemi  ise  çok  bildik,  çok  tanıdık,  eski  bir  yöntemdir. 
Abdülhamit  zamanından  beri  var  olan,  İttihat  zamanında  da  uygulanan  yöntemleri  yeniden  denemekte  hiçbir sakınca  görmüyor.  Zaten  sakınca  da  yoktur,  her  zaman tutmuştur  bu  yöntem.  Batı  oldum  olası  Türk  yöneticilerin  ayak  oyunlarını  yutmuş  ya  da  yutar  görünerek  onlara eşlik  etmiştir.  Son  günlerde  toplu  tutuklamalar  -ki  zaten beldeniyordu-  hiç  şaşırtmadı,  masum  gencecik  bedenlere yönelik  toplu  katliamlar  ve  sınırları  genişlemiş  bir  saldırganlıkla  sınır  ötesi  operasyonlar  halkta  panik  yaratıp, savaş  korkusu  tahrik  edilmeye  çalışılırken,  Batılı  ağalara da  terörden  mustarip  masum  körpe  oynanıyor.  Yap-işletdevret  dedikleri  bu  olsa  gerek,  saldır-yık-yok  et  sonra  da “üzerime  geliyorlar,  onlar  terörist”  diye  uluslar  arası  izin kağıdı  ile  savaş  çıkar.  Hazır  savaş  halindeyken  aradan  birkaç  katliam  da  çıkar.  Gazi  saldırıları  işte  hep  bu  denenmiş yöntemin  sadece  tek  bir  örneğidir,  hazır  kaotik  bir  ortam varken  Alevileri  de  aradan  çıkaralım  kaygısı.  Yüz  yıl  önceki  katliamlarda  mezarsız  kalan  cenazeleri  sırtlanlar  parçalarken,  bugün  katledilen  gençlerin  cenazesine  polis  el koyuyor.  Ölü  bir  bedenin  aileden  esirgenmesi  nasıl  bir anlayışın  ürünü,  hangi  hırsın  sonucu  olabilir  H  ?  Bitmek bilmeyen  bu  Idn  geçmişte  gencecik  kadınların  el  ele  vererek  kendilerini  uçurumlardan  aşağı  atmalarına  neden olurken,  bugün  el  ele  veren  gencecik  kadınların  bedenleri  bombalar  altında  paramparça  oluyor.  Kendi  akıttığı kan  ile  Batı’da  mağduru  oynayan  Türkiye,  böylece  güvenlikli  bölgeyi  de  kapıveriyor.  Şimdi  sırada  ne  var?  Taaa 1890’lardan,  1915’lere  defalarca  denenmiş  yöntemler  ve işte  sırf  bu  katliamlar  uğuruna  hamisi  olduğu  DAIŞ  ile dahi  savaşmayı  göze  alan  bir  devlet. 

Devlet  bazında  terörün  her  türü  yaşanıyor  ve  yaşatılıyorken,  halk  arasında  da  durum  pek  farklı  değil.  Halk müthiş  bir  burhan  içinde  birbirini  boğazlıyor,  en  önemsiz kavgalar  soğukkanlı  cinayetlerle  son  buluyor.  Ceza  alınmayacağına  dair  bir  güven  hali  insanlara  gayet  rahat  kendisine  yamuk  yapanı’  ölümle  cezalandırma  hakkı  veriyor. 
Ve  illa  ki  kadın  cinayetleri,  kadına  karşı  şiddet  tüm  hızıyla  devam  ediyor.  Eşinden  ayrılan  kadının,  nişanlısından, sevgilisinden  ayrılan  kadının  sonu  malum. 

Oldukça  karamsar,  geleceğe  dair  büyük  umutlar  beslemeyen  bir  insan  olarak  özellikle  kadına  uygulanan  şiddet ve  kadın  cinayetleri  konusunda  ilk  kez  bu  meclisten  biraz umutluyum.  Bu  umudu  yeşerten  tabii  İd  HDP’nin  kadın milletvejdlleridir,  şimdi  Tayyip  Sultan  ve  şürekası  yeniden  seçime  gitmez  de  azınlık  hükümetiyle  veya  koalisyonla  bu  meclisi  devam  ettirirlerse  HDP’nin  kadın  milletvekillerine  hem  barış  adına  hem  de  kadın  sorunları konusunda  çok  görev  düşecek.  Eminim  HDP’li  kadınlar bu  görevi  bugüne  getirdikleri  kadın  mücadelesinin  bir yansıması  olarak  fazlasıyla  yerine  getireceklerdir.  Zaten arkalarında  kadın  mücadele  örgütleri  dayanışmaya  hazır halde  bekliyorlar.  Gönül  ister  ki  mecliste  var  olan  diğer partilerin  kadın  milletvekilleri  de  özellikle  barışın  tesisi konusunda  ortak  bir  çalışmaya  girsinler.  MHP’nin  böyle bir  oluşum  içinde  olmayacağı  kesin,  zaten  olmasın  da, ancak  öncelikle  CHP  ve  AKP’nin  kadın  vekilleri  barışa bir  şans  tanımak  istemezler  mi  ?  Eminim  kadın  duyarlılığıyla,  onlar  da  barışın  ancak  kadın  eliyle  inşa  edileceğini biliyorlardır.  Sevgili  Selina  Özuzun  Doğan  CHP’nin kadın  milletvekili  olarak  ve  Ermeni  kadın  mücadelesinde de  var  olmuş  bir  arkadaşımız  olarak  bu  bilince  sahiptir  ve partisinde  etkili  olacaktır. 

Savaşa  karşı  bir  ülke,  Ermeniler,  Kürtler,  Süryanilerle yeniden  barışın  tesis  edildiği  huzurlu  günler...  Hatırası bile  yabancı  mı  geliyor?  Şairin  dediği  gibi. 


M  anal  al-Sharif  25  Nisan  1979'da Mekke'de  doğdu.  Kral  Abdülaziz Üniversitesinden  Computer  alanında  diploma  alan  ve  ağ  teknolojisi  alanında Cisco  Kariyer  Sertifikası  ile  mezun  olan  al-Sharif,  2012  Mayıs'ına  kadar  Suudi  ulusal  petrol  şirketi  'Saudi  Aramco'nun  İnternet Güvenlik  Danışmanı  olarak  çalışmaktaydı. 
Ayrıca,  'Al  VVatan'  isimli  bir  Suudi  günlük  gazetesinin  de  yazarları  arasında yer  alıyordu. 

Suudi  Arabistan'da kadınlar  birçok  hakkın yanısıra  araba  sürme  hakkından  da  yoksunlar.  Zira, 

Suudi  Arabistan'ın  Ortaçağ karanlığında  saplanıp  kalmış,  beyinleri  örümcek ağlarıyla  sarıp  sarmalanmış yöneticilerine  ve  egemen erkek  bakış  açısına  göre,  'araba  sürmek  kadınların  ahlaklarını  ve  namuslarını  yitirmelerine' yol  açacaktır!  Bu  yasağa  karşı  kadınlar  uzun yıllardır  mücadele  vermektedirler.  1990  yılında,  Suudi  Arabistan'ın  başkenti  Riyad'da  çok sayıda  kadın  araba  sürerek  bu  yasağı  protesto etti;  ancak  bir  gün  boyunca  hapsedilip  pasaportlarına  el  konuldu  ve  kimileri  işlerinden oldular.  Eylül  2007'de,  VVajeha  al-Huwaider  ve Fawzia  al-Uyyouni  tarafından  kurulmuş  olan 'Suudi  Arabistan'da  Kadınların  Haklarını Koruma  ve  Savunma  Cemiyeti"  kadınların araba  sürmelerine  izin  verilmesi  talebiyle  Kral Abdullah'a  1100  imzalık  bir  dilekçe  sundular. 
2008'de,  'Dünya  Emekçi  Kadınlar  Günü'nde Huvvaider  araba  sürerkenki  görüntülerini  kaydedip  You  Tube'a  yükledi  ve  bu  görüntüler uluslararası  basının  ilgisini  çekti.  Arap  Baharı eylemlerinden  esinlenen  Ciddeli  Najla  Hariri, 
2011  Mayıs'ının  ikinci  haftasında  araba  sürmeye  başladı.  Şöyle  diyordu  Hariri:  "Önceleri Suudi'de  protestolar  asla  söz  konusu olmazdı.  Ancak,  Ortadoğu'da  olanlardan  sonra  insanların  sokağa  çıkıp isteklerini  yüksek  sesle  haykırmalarını  kanıksamaya  başladık  ve  bu benim  üzerimde  etki  bıraktı." 

Araba  kullanma kampanyası 

2011'de  aralarında  Manal al-Sharif'in  de  olduğu  bir grup  kadın  Facebook'da, 
"Bana  nasıl  araba  kullanacağımı  öğret  ki,  kendimi koruyabileyim"  ya  da 
"Women2Drive"  adıyla bir  kampanya  başlattılar.  Kampanya  kapsamında  kadınlara  17 
Haziran'dan  itibaren araba  sürmeleri çağrısı  yapıldı. 
Kampanyanın  ilanından  sonra,  21 
Mayıs'a  kadarki sürede  12  bin 


Facebook  okuyucusu  kampanyaya  desteğini ifade  etmiş  bulunuyordu.  Manal  al-Sharif, eylemi  bir  protesto  değil,  kadın  hakları  çerçevesinde  harekete  geçme  olarak  tanımladı. 
VVajeha  al-Huwaider  kampanyadan  etkilenerek  destekleme  kararı  aldı. 

Eyleminden  dolayı  gözaltına  alındı 

Daha  öncesinde  al-Sharif  gibi  bir  aktivist olan  VVajeha  al-Huwaider  kampanyanın  bir parçası  olarak,  Mayıs  ayı  sonlarına  doğru  al-Sharif  Khobar'a  doğru  araba  kullanırken  onu filme  aldı  ve  bu  görüntüler  You  Tube  ve Facebook'da  yayınlandı.  Manal al-Sharif  videoda  şunları  söylüyordu:  "Bu,  bu  ülkenin  kızlarına 
(araba  sürmeyi  öğrenmelerinde) 
yardım  için  gönüllü  bir  kampanya.  En  azından  tehlike  anlarında.  Ya,  (Allah korusun)  onların  arabasını  süren  şoför  bir  kalp krizi  geçirirse  ne  olacak?"  Ne  var  ki,  bu  eyleminden  dolayı  Manal  al-Sharif  21  Mayıs'da  gözaltına  alındı  ve  altı  saat  sonra  serbest  bırakıldı. 
Ertesi  gün  tekrar  gözaltına  alınıp  30  Mayıs'da kefaletle  ve  gerektiğinde  sorgulanmak  üzere geri  gelmesi,  araba  sürmemesi,  basına  konuşmaması  şartıyla  salıverildi.  Görüntülerin  You Tube'a  yüklenmesinden  23  Mayıs  2011'e kadarki  kısa  sürede  600  bin  kişi  videoyu  izledi. 
Ne  var  ki,  eyleme  yönelik  saldırılar  sosyal  medyayı  da  hedefledi.  Videoya  erişim  engellenirken Facebook'daki  kampanya  sayfası  silindi;  al-Sharif'in  Twitter  hesabı  ise  kopyalanıp  değiştirildi.  Buna  karşılık  eylemin  destekçileri  video kaydının  orijinalini  yeniden  yayınladılar, Facebook  sayfasını  tekrar  açtılar  ve  eyleme  ilişkin  al-Sharif'in  belirttiği  beş  tavsiye  bir  blog  ile 'The  New  York  Times'da  yayınlandı. 

Al-Sharif  geleneği  takip  ediyor 

Amerika'nın  'The  New  York  Times'  gazetesi ve  'Associated  Press'  ajansı,  Arap  Baharı eylemlilikleri  ve  al-Sharif'in  tutukluluğu  süresince  Suudi  kadınların  araba  sürme  hakkı  kampanyasına  destek  verdi.  'The  New  York Times'a  göre,  al-Sharif'in,  "kadınların  haklarından  yoksunluğuna  dikkat  çekme  konusunda bir  itibarı"  vardı.  Gazete  ayrıca  bu  eylemliliğin 'Arap  Baharı'ndan  da  etkilenen  gençliğin  yaygın  protesto  eylemlerinin  yolunu  açması  ihtimaline  karşı  Suudi  Arabistan  yetkililerinin  her zamankinden  sert  bir  tepki  verdikleri  değerlendirmesinde  bulundu.  Uluslararası  Af  Örgütü  (Amnesty  International)  al-  Sharif'i  bir  'vicdan  tutuklusu'  olarak  nitelendirip  şu  açıklamayı  yaptı:  "Manal  al-Sharif,  ayrımcı  politikaları ve  yasaları  ortaya  koymak  ve  meydan  okumak için  sıraya  giren  dünya  çapındaki  aktivist kadınların  uzun  süreli  geleneğini  takip  ediyor." 

'Kadınları  araba  sürmeye  kışkırtmak!' 

Manal  al-Sharif'in  tutuklanması  ardından birçok  Suudi  kadın  araba  sürerken  kaydettikleri  videolarını  internette  yayınladılar.  Al-Sharif'in,  'kadınları  araba  sürmeye  kışkırtmak' 


" '  Uluslararası  Af  Örgütü  (Amnesty  International)  Manal  al-Sharif  1  bir  Vicdan  tutuklusu' olarak  nitelendirip  şu  açıklamayı yaptı:  "Manal  al-Sharif,  ayrımcı  politikaları  ve  yasaları  ortaya koymak  ve  meydan  okumak  için  sıraya  giren  dünya  çapındaki aktivist  kadınların  uzun  süreli  geleneğini  takip  ediyor." 


Manal  al-Sharif  Suudi  ArabistanlI bir  kadın  hakları  savunucusu. 
Başta  kadınların  araba  kullanma hakkı  elde  etmeleri  olmak  üzere birçok  konuda  iktidarla  karşı  karşıya  gelme  pahasına,  kadınların koşullarının  iyileştirilmesi  için mücadele  ediyor. 


ve  'kamuoyunun  bakış  açısını  etkilemek'  suçlamasıyla  5  Haziran  2011'e  kadar  hapiste  kalmasına  hükmedildi,  ancak  30  Mayıs'da  salıverildi.  Erken  salıverilmesinde,  al-Sharif'in  Kral Abdullah'a  yazdığı  bir  mektubun,  4  bin  beşyüz Suudi'nin  imzasıyla  internette  yayınlanan  bir protesto  mektubunun  ve  hem  Suudi  hem  de dış  kamuoyunun  tepkilerinin  rol  oynadığı  varsayılıyor. 

Al-Sharif  15  Kasım  2011'de  Riyad  Trafik Genel  Müdürlüğü'ne  dönük,  ehliyet  başvurusunun  resmen  reddedilmesi  vesilesiyle  bir  itiraz  başvurusu  yaptı.  Şamar  Badavi  isimli  kadın da  aynı  şekilde,  4  Şubat  2012'de  dava  açtı. 

Dıştalandı  ve  işinden  ayrıldı 

30  Mayıs  2011'de  cezaevinden  salıverildikten  hemen  sonra  al-Sharif,  Dammam  kadın cezaevindeki  Suudi,  Filipin  ve  EndonezyalI kadınların  salıverilmesi  için  Tvvitter  üzerinden "Faraj"  adı  altında  bir  kampanya  başlattı.  Bu kadınlar  küçük  miktarda  borçları  olduğu ancak  bu  borçlarını  ödeyecek  olanaklardan yoksun  oldukları  için  cezaevinde  tutulmaya devam  ediliyorlardı.  Çoğunluğu  ev  işçisi  olan bu  kadınlar  eski  işverenleri  kendilerine  yardım  etmedikleri  veya  ülkelerine  geri  dönüş bileti  sağlamadıkları  için  cezaları  bitmesine rağmen  salıverilmiyorlardı.  Al-Sharif, Tvvitter'da  22  EndonezyalI  kadın  ile  yardıma muhtaç  dört  başka  kadının  adlarını  ve  borç miktarlarını  vererek  salıverilmeleri  için  bağışların  direkt  cezaevi  müdürlüğüne  aktarılması çağrısını  yaptı. 

Cezaevinden  salıverildikten  sonra,  çalıştığı Aramco  şirketindeki  işverenleri  tarafından sürekli  dıştalanan  al-Sharif,  'Vaclav  Havel Yaratıcı  İtiraz  Ödülü'nü  almak  için  Norveç'e yaptığı  ziyaret  sonrası  yaşanan  tartışma  ardından  işinden  ayrıldı. 

İktidarı  eleştirmekten  vazgeçmedi 

Al-Sharif,  Aralık  2012'de  Suudi  yetkililerin erkekleri  eşlerinin  doğal  koruyucuları  olarak nitelendirip  eşleri  ya  da  korumaları  altındaki kişiler  yurtdışına  çıktıklarında  erkekleri  mesajla  (SMS)  bilgilendirme  kararını  eleştirdi; Tvvitter'da,  "Küçük  SMS  hikayesi  gerçeği,  daha büyük  bir  problem  olan  tüm  vesayet  sistemi hakkında  bir  fikir  veriyor'  diye  yazdı.  Ocak 2013'de  Kral  Abdullah  ilk  kez  danışman  konumundaki  Şura  Konseyi'ne  kadınlardan  da atama  yapınca  al-Sharif,  Konsey'in  seçimle belirlenmemiş  ve  henüz  yasallaşmamış  olması nedeniyle  bu  reformu  çok  yetersiz  bularak eleştirdi.  Al-Sharif,  beş  yaşındaki  Lama  al-Ghamdi  adlı  kız  çocuğunun  babası  tarafından vahşice  tecavüze  uğraması,  dövülmesi  ve yakılması,  tecavüzcü  babanın  dört  ay  tutukluluk  ardından  200  bin  riyal  kan  parası  karşılığın¬ da  serbest  bırakılmasını  uluslararası  kamuoyunun  gündemine  taşıdı. 

Mücadelesi  ile  dünyanın  ilgisini  çekti 

Manal  al-Sharif  katı  bir  krallık  yönetimi altındaki  Suudi  Arabistan'da  özgürlükler  ve adalet  için  mücadelesiyle  dünyanın  dikkatini çekti.  'Foreign  Policy'  dergisi  2011  yılında  al-Sharif'i  'Dünya  Çapındaki  100  Düşünür'  arasında  gösterdi.  'Forbes'  dergisi  de  aynı  yıl,  onu 'Etkili  Kadınlar'  listesine  dahil  etti.  'The  Daily Beast'  gazetesi  onu  "Yılın  En  Korkusuz Kadınları"  arasında  sayarken  'Time'  dergisi  de, '2012  Yılının  En  Etkili  100  Kişisi'  arasında değerlendirdi.  'Oslo  Özgürlük  Forumu'nun seçtiği  'Vaclav  Havel  Yaratıcı  İtiraz  Ödülü'nü kazanan  üç  kişiden  de  biriydi  aynı  zamanda. 
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'Açık  yerde  tepecik kendini  dağ  sanır’ 


Cehaleti  mutluluk,  bilgiyi  kölelik  bilenlere  sesleniyorum;  orada  mısınız?  Bilgi  acı  verse  de,  bilmek özgürlüktür.  Ben,  bilmenin  acı  özgürlüğünü  yaşıyorum.  Hele  de  burnumun  dibindekini  yıllar  sonra  fark  etmişsem,  acı  özgürlüğüme  kanatlar  takıyorum.  Uçuyorum,  bilmenin  sevinci  ve  acının  özgürlüğüyle...  Kanat  çırpıyorum,  rüzgara, yağmura  fırtınaya  karşı,  vs... 

Bu  kadar  ciddi  sözlerin  arkasından  ne  gelecek  diye  merak  ediyorsunuz  değil  mi?  Hemen  söylüyorum;  hayatı  nerede  ciddiye alacağınızı,  nerede  makaraya  saracağınızı  bileceksiniz.  Ciddi  olanı makaraya  sarmayacak,  makaralık  konuları  ciddiye  almayacaksın. 
Maalesef  bu  da  bilmenin  acı  özgürlüğünden  geçiyor  (!) 

Şimdi  asıl  husus  şu;  cehalet  nedir,  cahil  kimdir?  Bilgi  nedir, bilge  kimdir?  Soru  sormak  kolaydır.  Asıl  zor  olanı  doğru  cevabı vermektir.  Her  ne  kadar  'çağımız  enformasyon  çağı'  denilse  de maalesef  doğru  yönde  enformasyon  alamıyoruz.  O  yüzden  cahilin  ukalalığı  bilgi,  bilgenin  suskunluğu  cahillik  oldu.  Şimdi  böyle bir  çağda  gel  de  gerçeği  yalandan,  doğruyu  yanlıştan  ayır,  'ayırabilirsen  (!)  Allah  sizi  inandırsın  çok  zor... 

Çok  zordur  kavga  etmeden  bir  erkek  vatandaşla  sohbet etmek.  Hoş-beş  sohbet  ederken  bir  an  kendini  kavga  ederken buluyorsun  ve  böylesi  bir  aşamaya  nasıl  geldiğini  bile  fark  etmiyorsun.  Oysa  her  şey  ne  güzel  başlamıştı?!? 

Mesele  şu  ki;  erkekler  bir  kadından  elektrik  alabildikleri  oranda  kibar,  nazik  ve  hoş  gözükürler.  Hatta  bütün  saçmalamalarını bile  o  elektrik  anında  yakalarsınız.  Elbette  hep  böyle  değildirler, bazen  de  hüzünlü,  kederli  ve  sizi  dost  bilemenin  elektriğiyle  sohbet  ederler.  Elektrik  kesilince,  güpegündüz  karanlığa  mahkum kalırsınız.  Tıpkı  AKP  gibi  'ben  yoksam,  ben  efendi  değilsem,  benden  sonrası  tufan!',  hikaye  böyle  yani... 

Ondan  sonra  başlar;  'bütün  kadınlar  aynısınız'  demeye. 
Oysa  biraz  önce  kadınların  ne  kadar  farklı  olduğunu  anlatıyordu.  Elektrik  kesilince  'bütün  kadınlar  aynısınız'  oldu.  Ee  canım, madem  biz  kadınlar  aynıyız,  ne  çiçek  görmemiş  arılar  gibi  davranıyorsun)!) 

Durum  resmen  sinir  ötesi,  harabe  yani...  Tüm  bunlar  cahillikten,  ego  tatminsizliğinden  diyeceğim,  değişime  yatkın  bazı erkek  vatandaşlara  ayıp  olacak...  Şimdi  bütün  kadınlara 'aynısınız'  demek  ne  demek?  Gerçi  ben  bu  sözden  rahatsız değilim.  Kadınlar  olarak  aynı  olmamız,  hepimizde  bir  asilik 


yanının  olduğu  ve gerektiğinde  isyan  bayrağını  diktiğimiz  anlamına  geliyor.  Ve  ben  şahsen bundan  memnunum! 

Peki,  sizce  bir  erkeği  'siz kadınlar,  hepiniz  aynısınız' 
deme  noktasına  ne  getirir? 
Beklediğini  bulamamak tabii  ki...  İtirazı  olan varsa  yazsın,  ben  tartışmaya  açığım. 

Hepinizi  aynı  kefeye  koymuyorum.  Ama  dengede gözüken  tartıda  bir  denge yok  maalesef.  Sanırım  eski usul  bir  hile  bu.  'Hepiniz aynısınız'  dediğinizde  karşınızdaki  kadının  ezile,  büzüle  kendini  değiştirme  çabasını  kaçamak  bakışlarla  izliyorsunuz.  Onun üzerindeki  etkinizi,  gücünüzü  görüyorsunuz.  Bir  kadın  sizin içinler  neler  yapabilir,  yokluyorsunuz.  O  an  tepeden  tırnağa kadını  izliyorsunuz,  sözün  gücünü  gördükçe  kendinizle  gururlanıyorsunuz.  Çünkü  kadın  öyle  bir  ezilmiştir  ki,  toprak  olsa altına  girecek  o  derece...  İşte  bu,  bir  erkeğin  egosunu  tatmin ettiği  noktadır.  Kadını  toprağın  altına  gömecek  kadar  dehşet verici  bir  egonuz  var.  'Yok'  demeyin,  yoksa  elimin  tersiyle  o göklere  bakan  burnunuz  yer  çekimine  yenik  düşecek!  Tabii, 'alçak  yerde  tepecik  kendisini  dağ  sanır'  derler.  Kadın  toprağın altına  gömüldükçe,  erkek  o  toprağın  üstünde  tepinir.  Ama Allah  sizi  inandırsın,  bir  erkeğin  bir  kadını  yenemediği  durumlardaki  yüz  ifadesi  görülmeye  değer.  Elinden  gelse  o  an  dünyadan  beraat  eder.  (Ki,  bence  ruhen  beraat  etmesinde  bir  sakınca  yok.)  O  derece  tutsak  hisseder  kendini.  Neden  mi?  Çünkü kadın  hakkında  bildiklerinin  sınırına  gelmiştir  ve  hayata  boyun eğdirememektir.  Bir  pancar  gibi  kızarmıştır  öfkesinden.  Hep 'suskun',  'cahil'  bildiği,  yerden  yüzünü  kaldıramayan,  sofrada yeri  sarı  öküzden  sonra  gelen  kadın,  kadınlar  vardı...  Nereye kaybolmuştu  bu  kadınlar?!? 

Söylemek  istemiyorum  ama,  madem  ısrar  ediyorsunuz  söyleyeyim;  kadınlar  suskunluğunu  bozdukça  erkekler  paniğe kapıldılar.  Demem  o  ki,  kaybolan  bir  kadın  yok,  panik  atak  geçiren  erkekler  var.  Beyin  ile  beden  arasındaki  elektrik  kesinti yüzünden  nefes  alamıyorlar.  Beyne  oksijen  gitmiyor.  Buna  rağmen  de  'siz  kadınlar,  hepiniz  aynısınız'  diyerek  tartıyla  oynamaya  devam  ediyor.  Evet,  ne  diyordum;  cahilin  ukalalığı  bilgi, bilgenin  suskunluğu  cahillik  olarak  bilindiği  sürece  tartıyla oynayabilirsiniz.  Ama  kitap  açılıp  ve  bilgi  döküldüğünde,  açık alanda  bir  dağ  değil  de  tepecik  olduğunuzu  göreceksiniz.  İşte  o zaman  ben  yine  pancar  gibi  kızarmış  yüzünüzü  göreceğim  bilmenin  acı  özgürlüğüyle...  Tıpkı  şimdiki  gibi... 


Sağdan  Sola: 

1-  Bilim,  bilgi  /  burmalı  çivi  /  Almanya  Kürt Demokratik  Toplum  Merkezi,  2- Kürdistan’da  bir  il  /  31  Mayıs  2005  tarihinde  Güney  Kürdistan’da  yaşanan  trafik kazasında  yaşamını  yitiren  Schneiderbanger  soyadlı  PKK’li  /  yapay,  3-  kuzu sesi  /  utanma  duygusu  /  devir,  çağ,  /  tende bulunan  koyu  renkli  leke  veya  kabartı,  4- 
20.  yy.’ın  ilk  yarısında  anarşist  görüşlerin yayılmasında  büyük  rol  oynayan  feministanarşist  yazar  /  üye,  5-  sodyum’un  simgesi  /  bir  yemiş  adı  /  tümör,  6-  niyobyum’un simgesi  /  süslü  bir  aydınlatma  aracı,  7- ozan  /  bön,  avanak  /  çok  karşıtı,  8-  uyma, boyun  eğme  /  eski  dilde  su  /  Hint-Avrupa grubuna  mensup  topluluklar,  diller,  9- Sorani  lehçesinde  'gerçekleşmiş  olay V çene  kemiklerinin  üstüne  dizili  kemiklerden  her  biri  /  12-  Ocak  1998’de  "laiklik ilkesine  aykırı  eylemleri"  gerekçesiyle Anayasa  Mahkemesi  tarafından  kapatılan parti,  1 0-  hoş  koku  /  kas  ve  yağdan  oluşan tabaka  /  sıcakla  soğuk  arası,  11-  Çermik’in  bir  hecesi  /  içten  yanmalı  motorlar¬ da  yanan  akaryakıtın  gazı,  12-  türkü  / mecbur,  13-  tren  yolu  / 

Belçika’nın  Flandra  bölgesinde  konuşulan  dil  /  selenyum’un  simgesi,  14-  ölüm cezası  /  Son  Sömürge 
Kadınlar  kitabının  yazarı,  15- takım  /  kek’in  ünsüzleri  / 

1920’lerde  Mustafa  Suphi önderliğinde  kurulan  sol  parti 

Yukarıdan  Aşağıya: 

1 -Çıplak  protesto  eylemleriy¬ 
le  ses  getiren  Ukrayna  merkezli  bir  kadın  hakları  örgütü 
/  ‘...  ji  gur  natirse’  olan  bir 
Kürt  atasözü,  2-  bir  toplulukta  çalışan  insanların  her  biri  / karar  verme  gücü,  istenç,  3- 
Kürtçe’de  hayır  /  genellikle camdan  yapılan  kap  /  Tibet 


sığırı,  4-  düşkünlük,  zayıflık  /  ülkü,  düstur /  bir  nota,  5-  feminist  hareketin  klasiklerinden  biri  olarak  kabul  edilen  “Kendine Ait  Bir  Oda"  kitabının  yazarı,  6-  eğirmen, kirmen  /  osmiyum’un  simgesi  /  koyu’nun ünsüzleri  /  şehir,  kent,  7-  balık  avlamaya yarayan  alet /tavır /bebek  için  hazırlanan yiyeceklerin  genel  adı,  8-  altın’ın  simgesi /  Kürtçe’de  icap,  lüzum  /  kandaş  toplumlarda,  özellikle  öbür  dünyayla  ilişki  kurma ve  şifa  verme  yeteneği  taşıdığına  inanılan,  ayin  ve  törenleri  düzenleyen  kişi,  9- ölçülü,  tedbirli  davranma  /  Kürtçe’de  tarak /  sıcak,  kızgın,  yakıcı,  10-  külhanbeyi bağırması  /bir  şeyin  fiyatını  artırma  /  yol, beceri,  yöntem,  11-  en  kısa  zaman  dilimi /  Kürtçe’de  post  /  açık  kollarla  göğüs  arasındaki  bölüm,  aguş,  12-  kısaca  vesaire  / Kürtçe’de  amcaoğlu  13-  ikileme,  tekrar  / Kürtçe’de  erkeğe  sesleniş  biçimi  /  köpek, 14-  halk  ağzında  hantal,  vurdumduymaz/ yılışık,  yüzsüz  kimse  /  sert  içki,  15- Mahabad  Kürt  Cumhuriyeti  kurucularından  olan  ve  1945  yılında  Kürdistan Kadınlar  Birliği’ni  kuran  kadın  siyasetçi  / Kürtçe’de  at. 
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Kadın  ya  da  erkek  olsun,  saç  dökülmesi  kişilerin  kolay  kolay  göz  ardı  edemedikleri  bir sorundur.  Araştırmalar  kişilerin  kendilerini  nasıl gördükleri  ile  saç  arasında  yakın  bir  ilişki  olduğunu gösterir.  Eğer  alışılmadık  biçimde,  uzun  süredir saçlarınızın  dökülmekte  olduğunu  fark  ettiyseniz doktorunuza  danışmanızda  fayda  var. 

Saç  dökülmesi  genellikle  erkeklerin  bir  problemi olarak  algılanır.  Oysa  şöyle  bir  çevremize  baktığımızda  pek  çok  kadının  da  saç  dökülmesinden  şikayet  ettiğini  görebiliriz.  Kadınlarda  saç  dökülmesi hormonlarla,  beslenmeyle  ya  da  mevsim  geçişleriyle  ilgili  olabilir. 

Saç  dökülmesinin  önüne  geçmek  için  ilk  olarak saçların  neden  döküldüğüne  dair  doğru  sebebi tespit  etmek  ve  ana  sorunun  çözümüne  odaklanmak  en  doğrusudur. 

Nedenleri  ve  yapılması  gerekenler 

Beslenme  yetersizlikleri:  D  vitamini  eksikliği belirtileri  arasında  saç  dökülmesi  de  yer  alır.  Kapalı mekanda  fazla  zaman  geçirip  güneşten  uzak  kalmış  olmanız  D  vitamini  eksikliğinin  açıklaması  olabilir.  Bazen  de  yaşadığınız  yerdeki  hava  koşulları güneşe  hasret  kalmanıza  neden  olur.  Böyle  bir durum  söz  konusuysa  ve  güneşlenmeniz  mümkün değilse,  D  vitamini  takviyesi  alabilirsiniz.  D  vitamini  dışında  amino  asit  lizin,  bakır  ve  çinko  eksiklikleri  de  saç  dökülmesine  yol  açabilir.  Yeterince  protein  alınmadığı  zaman  da  yine  sorun  yaşanabilir.  Saç tellerinin  proteinden  oluştuğu  doğrudur  ancak yeterince  protein  almazsak,  vücudumuz  elde  ettiği  proteini  saça  harcamak  yerine  vücudun  daha öncelikli  işlevleri  için  kullanmaya  başlayacaktır. 
Eğer  et  yemiyorsanız,  et  dışındaki  protein  kaynaklarını  araştırabilirsiniz. 

Hormonal  dengesizlik:  30  yaşından  itibaren kadınların  hormonlarında  dengesizlik  oluşmaya başlayabilir  ve  bu  da  saç  dökülmesine  yol  açar. 
Bazı  erkeklik  hormonları  hem  erkek  hem  kadın vücudunda  bulunur.  Bazı  kadınlarda  bu  her  iki cinste  de  bulunan  hormonların  dengesizliği  erkek tipi  saç  dökülmesine  yol  açabilir. 

Başka  hormonal  nedenler  de  yine  kadınlarda saç  dökülmesi  sebepleri  arasında  gösterilebilir. 

Polikistik  över  senfromu:  Polikistik  över  sendromu,  kadınlarda  hormon  dengesizliğine  yol  açar.  Bu dengesizlik  yüz  ve  vücutta  kıllanmaya  ama  saçlar¬ da  zayıflığa  neden  olur.  POS  adet  düzensizliğine, akne  ve  kilo  alma  gibi  belirtiler  de  gösterebilir. 

Hamilelik:  Kadınlar  hamilelik  sırasında  saçlarının  daha  gürleştiğine  şahit  olabilir.  Artan  hormon seviyeleri  saçların  normal  biçimde  dökülmelerini engeller.  Ancak  bebek  doğduktan  sonra  hormon seviyeleri  aşağı  düştükçe  saçlar  da  dökülmeye 


Pratik  Öneriler 


□  Çekmeceleri  içini  boşaltmadan temizlemek  istiyorsanız,  elektrik  süpürgesinin  ucuna  ince  bir  çorap  geçirin. 

□  Soğan,  sarımsak  kesmeden  önce parmaklarınıza  limon  suyu  sürerseniz, istemediğiniz  kokulardan  kurtulmuş olursunuz. 

□  Büyük  miktarda  patatesiniz  var  ise 
torbanın  içerisine  bir  adet  elma  koyun.  8 
hafta  boyunca  filizlenmesini  ve  bozulmasını  önler. 

□  Unlarınızın  böceklenmemesi  için, un  kavanozunun  içerisine  bir  adet  defne yaprağı  koyun. 


Saçları  m neden  V? 
dökülür?  V 


başlar.  Durum  epey  ciddi  görünebilir  fakat  eninde sonunda  saçlar  normale  dönecektir.  Bu  dökülme süresinin  2  yıla  kadar  uzayabileceğini  bilmelisiniz. 

Doğum  kontrol  hapları:  Doğum  kontrol  haplarında  bulunan  ve  yumurtlamayı  önleyen  hormonlar  saçların  incelmesine  neden  olabilir.  Özellikle  ailede  saç  dökülme  hikayesi  olan  kadınlarda bu  haplar  yüzünden  saçlar  dökülebilir.  Bazen  de ilacın  alınmasını  bırakmak  saç  dökülmesine neden  olabilir. 

Menopoz:  Menopoz  döneminde  hormonlarda¬ ki  değişim  bazı  kadınları  saç  dökülmesi  problemiy¬ le  karşı  karşıya  bırakabilir.  Bu  geçici  bir  şikayettir ve  saç  dökülmesi  bir  süre  sonra  sorun  olmaktan çıkar.  Yine  de  40  yaşından  itibaren  saçların  gençlik dönemlerindeki  kadar  gür  olmalarını  beklememek gerekir.  Ayrıca  menopoz  döneminde  kullanılan ilaçlar  da  saça  etki  edebilir.  Doktorunuzla  ilaçlarınızın  bu  tip  bir  yan  etkisi  olup  olmadığını  ve  alınabilecek  önlemleri  konuşabilirsiniz. 

Saç  dökülmesiyle  ilişkilendirilen  diğer  ilaçlar  arasında  ise  tansiyon  ilaçları,  kalp  ilaçları,  artrit  ilaçları  ve  depresyon  ilaçları  sayılabilir. 

Yoğun  Stres:  Çok  fazla  stres  saçların  aniden dökülmesine  neden  olabilir.  Dökülme  birkaç  ay sürebilir.  Stresi  en  aza  indirmek  saç  dökülmesi  riskini  de  azaltacaktır.  Stres  yöntemi,  stresi  azaltmak gibi  kavramlar  çoğu  kez  gözünüze  mümkün  olamazmış  gibi  görünebilir.  Oysa  çeşitli  nefes  teknikleri,  meditasyon,  doğa  yürüyüşleri  ya  da  profesyonel  yardım  almak  gibi  çeşitli  seçenekleriniz  olduğunu  bilmelisiniz. 

Zehirli  kimyasallar  içeren  saç  ürünleri:  Sodyum lauryl  sülfat  (SLS)  piyasaki  çoğu  şampuanda  bulunan  bir  kimyasaldır.  Burada  altını  çizeceğimiz  asıl nokta  ise  bu  maddenin  bağışıklık  sistemi  üzerinde 


zehirli  etkisi  olduğu ve  bu  maddenin saç  köklerine  zarar verdiğidir.  SLS  içerme¬ yen  ve  doğal  içerikli şampuanlar  kullanmak  saçlarınızın  daha  sağlıklı  olmasını  sağlayabilir.  Saç  boyalarında  da  aynı  zararlı içerik  sorunu  vardır.  Saçları  fazla  kimyasala  maruz bırakmamak  ve  doğal  ürünlere  yönelmek,  saçları dinlendirmek  dökülmeyi  azaltabilir. 

Aşırı  kilo  kaybı  ve  şok  diyetler:  Şok  bir  diyet uygulayarak  fazla  kilolarınızı  atmayı  başarmış  olabilirsiniz  ancak  aynı  anda  saçlarınızı  da  kaybetme yolunda  bir  adım  atıyor  olabilirsiniz.  Ani  kilo  kayıplarında  saçların  dökülmeye  başladığını  fark  etmeniz  3  ila  6  ayı  bulabilir.  Neyse  ki,  tekrar  sağlıklı  bir şekilde  beslenmeye  başladığnızda  saçlarınız  da normale  dönecektir.  A  vitamini  ve  protein  eksikliği saç  dökülmesi  olasılığını  arttırır. 

Sıkı  saç  şekilleri:  Saçları  ince  ince  ördürmek,  sıkı at  kuyrukları  veya  sürekli  bigudi  kulllanmak  saç dökülmesi  için  risk  oluşturur.  Saçların  nefes  alması  gerekir.  Eğer  sürekli  saçlarınızı  sıkı  sıkı  topluyor ya  da  benzer  modeller  kullanıyorsanız,  saçlarınızı açıp  bir  süre  saçı  serbest  bırakın. 

Çeşitli  hastalıklar  veya  tedavi  yöntemleri:  Kemoterapi  ve  radyoterapi  gözle  görülür  biçimde  saç kaybına  neden  olan  tedavi  yöntemleridir.  Bu  yöntemler  kötü  hücreleri  öldürürken  aynı  zamanda saç  köklerine  de  zarar  verir.  Ancak  tedavi  sonlandıktan  sonra  saçlar  yine  eskisi  gibi  uzamaya  başlar. 

Saç  dökülmesine  neden  olabilecek  bazı  hastalıklar  ise  şu  şekilde  sıralanabilir:  Saç  derisinde  sedef, saçkıran,  kıl  kökü  iltihabı,  seboreik  dermatit. 

Yaşlanma:  Yaşlandıkça  saçların  büyüme  hızı  da yavaşlar.  Saç  incelir,  beyazlar  ve  gençlik  günlerine oranlar  artık  daha  sağlıksızdır.  Saç  sağlığını  korumak  için  beslenmeye  özen  göstermek  ve  gerekli vitamin  desteklerini  almak  önemlidir. 

Kalıtım:  Vücudumuzla  ilgili  çoğu  problemde olduğu  gibi  saç  dökülmesinde  de  genlerin  rolü  olabilir.  Genetik  olarak  saçları  dökülen  kadınlar  genellikle  50'li  yaşlardan  sonra  bu  problemle  karşı  karşıya  kalsalar  da,  sorun  çok  daha  genç  yaşlarda  kendini  göstermeye  başlayabilir. 

Saç  dökülmesi  sorunuyla  karşı  karşıya  iseniz  sadece  saçlara  yüklenmek  ve  saç  ürünleri  ile  konuyu  halletmeye  çalışmanız  her zaman  olumlu  sonuç  vermeyeblir.  İlk olarak  saç  dökülmesine  neyin  sebep olduğu  bulunmalı  ve  ana  sorun çözülmelidir  ki,  saçlar  da  yeniden eski  sağlığını  kazanabilsin. 

Kaynak:  nedenolur.net 


Ay  çekirdeği  içerisindeki  selenyumunun  kanseri  önlediği  ortaya  çıktı. 
Dünyadaki  birçok  sağlık  kuruluşu  ay çekirdeğinin  sağlık  açısından  faydalarını doğruluyor. 

Ay  çekirdeği  iyi  bir  selenyum  kaynağıdır. 
Araştırmalar  düşük  miktarda  selenyum alımı  ile  kanser  arasında  güçlü  bir  korelasyon  olduğunu  öne  sürmektedir.  Çeyrek bardaklık  ayçiçeği,  günlük  almanız  gereken  selenyumun  yüzde  30'dan  fazlasını karşılayabiliyor.  Selenyumun,  zarar  görmüş  hücrelerde  DNA  onarımı  ve  sentezini sağladığı,  kanser  hücrelerinin  çoğalmasını engellediği  ve  vücudun  eskimiş  veya  anormal  hücrelerden  kurtulmak  için  kullandığı kendi  kendini  imha  mekanizması  olan apaptozu  uyardığı  ortaya  kondu. 

Yalnızca  çeyrek  bardak  ayçekirdeğiyle günlük  E  vitamini  değerinizin  yüzde 90'dan  fazlasını  karşılayabilirsiniz.  Ayrıca ayçekirdeği,  kardiyovasküler  hastalıkların önlenmesinde  çok  önemli  bir  rol  oynuyor. 


Dişinizin  dostu 

adaçayı  mı? 


Geçmişte  diş  ve  dişeti  sorunlarının çözümünde  sıkça  kullanılan  bir  bitki  olan adaçayı  doğal  bir  beyazlatıcı  olmakla  birlikte  dişetlerinizi  de  sağlamlaştırıyor. 
Kurutulmuş  adaçayı  yaprağını  toz  haline getirerek  1-2  hafta  boyunca  günde  1  defa dişlerinizi  bu  toz  ile  fırçalayın. 

Zaman  içinde  dişlerin  sararmasına  neden olan  plakanın  diş  yüzeyinden  temizlendiğini  ve  dişlerinizin  eski  beyaz  rengine  kavuştuğunu  göreceksiniz.  Ayrıca  diş  etleriniz  üzerinde  bıraktığı  etkiyi de  zamanla  hissedeceksiniz. 
Adaçayı  ayrıca  vücuda  güç  ve  kuvvet  verir hastalık  sonucunda  oluşan  halsizliği  giderir. 
Mide  ve  bağırsaktaki  gazların  giderilmesini  sağla¬ yan  adaçayı,  antiseptik  etkisi  sayesinde  sindirim  sisteminin  düzenli  çalışmasını sağlar.  Bununla  birlikte  soğuk  algınlığı,  nezle  gibi  hastalıklarda  etkilidir. 


Çocuklara  0-1  yaş  arası  bal  yedirmeyin 

I*  lk  6  ay  yalnızca  anne  sütü  ile  beslediğiniz  bebeğinize  ek  gıdaya  geçişte bal  yedirilmemesi  telkin  ediliyor.  İlk  6  ay  aralıksız  anne  sütü  ile  beslenen bebekler  6.  ayın  sonunda  ek  besinlere  ihtiyaç  duyar.  Fiziksel  gelişimlerine katkıda  bulunmak  için  çoğu  anne  bilmeden  ek  gıdalarda  risk  faktörü  oluşturabilecek  ürünler  de  kullanabilmektedir. 

Arılar  bal  yaparken  adı  kolostridyum  botalium  denilen  bakteriyi  üreten  kalıntıları  bala  bırakmaktadır.  Bu  bakteri  bebeklerde  botulizm  denilen  zehirlenmelere yol  açabilmektedir.  Bu  zehirlenme  bebeğin  sinir  sistemini  etkilemektedir. 

Bebeklerin  bağışıklık  sistemleri  erişkinlere  göre  daha  az  gelişmiş  olduğu  ve  bağırsak  olgunlaşmadığı  için  6  aya  kadar  alerjen  maddelerin  bağırsaklardan  emilerek kana  karışma  olasılığı  bulunur.  6  aydan  önce  verilen  bal,  çilek,  kivi,  yumurta  beyazı,  çikolata,  kakao  gibi  alerjen  gıda  ve  maddeler  aşırı  duyarlılığı  tetikleyip  ileri  yaşlarda  bu  besinlere  karşı  alerji  ve  astım  gibi  hastalıklara  zemin  hazırlayabilir. 


tatlı  kaşığı  domates  salçası tatlı  kaşığı  biber  salçası 
2-3  diş  sarımsak su  bardağı  kaynar  su 
Tuz,  karabiber 


Zeytinyağı 


Hazırlanışı 


Pırasaları  yıkayın,  dilimleyin. 
(Dilimledikten  sonra,  bir  kere  daha  suda bekletin,  aralarda  topraklar  kalabiliyor.) 
Kevgirde  süzülmeye  bırakın.  Pirinçleri  de iyice  yıkayın,  süzün. 
Bir  tencereye  bir  sıra  pırasa,  biraz  pirinç, bir  sıra  pırasa,  biraz  pirinç  şeklinde  dizin. 
Küçük  küçük  böldüğünüz  sarımsakları  da aralara  serpiştirin.  Salçaları  ve  tüm  baharatları  bir  bardağa  koyun.  Üzerini  kaynar su  ile  doldurun.  Salçalar  eriyinceye  kadar karıştırın.  Pırasaların  üzerine  dökün.  En üste  de  zeytinyağını  gezdirdikten  sonra, en  kısık  ateşte  yavaş  yavaş  pişmeye  bırakın.  Sıcak  ya  da  soğuk  servis  edebilirsiniz. 

Afiyet  olsun 
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Bir  Deniz... 


•  Roj  UMUT 

Bir  Deniz  var  ki  tüm  çöllerin  susuzluğunu giderecek  kadar  yüreği  büyük  ve  de geniş... 

Tüm  yıldızları  kara  gözlerinde  yansıtabilecek kadar  parlak  ve  arı  Deniz. 

Bir  Deniz  var  ki  tüm  insanları  kucaklayacak  ve buluşturacak  kıyılara  sahip... 

Evet,  bir  Deniz  vardı.  Tanıdınız  mı  siz  onu  bilmiyorum.  Ben  onu  tanıdım,  Deniz'i;  yaşam  sevgisini, coşkusunu,  inadını...  Belki  onunla  kalmadım,  ama onu  yaşamının  her  anında  onunla  paylaşan  yoldaşlarından  tanıdım.  Onları  dinliyor,  Deniz'in peşinden  gidiyorum  bugünlerde.  Yoldaşlarının anılarında  bir  köşede  ben  de  kendime  yer  arıyor ve  orada  sessizce  oturup  tanık  oluyorum.  Deniz'e, anılarına  ve  yoldaşlıklarına... 

Sırayla  tek  tek  onları  dinlemeye  o  kadar  istekliyken,  anlatılanlara  uzun  süre  kulak  vermeye hazırlanırken,  çoğu  çok  kısa  sürdü.  Deniz'i  anlatmak  ya  da  anlatmaya  başlamak  onun  yokluğunu tekrardan  dile  getirmek  zordu  birlikte  kaldığı  yoldaşları  için.  Hele  daha  yokluğunu  kabullenememişken,  yaşanmışlıkları  üzerine  konuşmak... 
Deniz  herkeste  aynı  etkiyi  ve  duyguları  bırakmıştı. 
Bu  nedenle  onu  anlatmaya  başlamak  zor  geliyordu.  "Deniz"  diye  ağızdan  dökülüyordu  o  büyülü söz,  sonrası  sessizlik,  uzun  bir  suskunluk...  Bu  suskunlukta  Deniz  vardı,  Deniz'in  yüreği,  Deniz'in sevgisi,  Deniz'in  güzelliği  vardı.  Her  şeyi  o  suskunlukta  Deniz'e  anlatıyordu  yoldaşları.  Biraz  da kavga  haliydi  aslında,  o  suskunlukta  Deniz'e  ulaşmanın,  Deniz'e  dair  özlemi  solumanın  kavgası... 


aroka  di  hundire  min  de  ya  lezgîn  çidibe /  lehzeyekî  nasekinî...Tu  ye  bibî  ku  bihelî, ^■te  di  kîjan  kendave  de  min  bigrî  bavejî... 
Bihele  ku  ez  behnekî  bistînim,  berî  ku  ez  bibim parçeparçeyî  bihele  ku  ez  ji  ava  ve  kaniye  ter  vexwem.  Bihele  ku  ez  bikenim,  bigîrm. 

Ev  xwşka  çara  bû  ku  ez  li  pay  direviyam,  giyana min  li  ber  xwe  bide  jî,  le  bedena  min  tera  van  çar temena  nak  e.  Ew  keçen  salen  herî  xweş  ji  jiyan buhurandin,  ew  çar  keçen  xweşik  carek  dî  dile min  bibe  dilgirtiye  wan,  carek  dî  heza  cave  min nîne  ku  ledana  wan  bibîn  e.  Min  karî  ku  ez  se  cara bi  vverekî  li  wan  bineri  û  min  ev  ji  bo  çi  dikir  ez niha  di  ferqa  vve  de  me.  Le,  niha  gelo  ez  e  bikaribim  cara  çara  bi  eynî  vverekiye  li  binerim,  vena  ez jî  nizanim.  Keçek  zirav  direj  weke  şitlekî  bû.  Û xwişka  herî  mezin  bû.  Dema  ku  diçûn  çalekiya Bamerne,  bi  hevra  me  reya  xwe  li  ve  kaniye  da bû.  Di  bin  vve  çeka  giran  de  di  nav  xwedane  de mabû,  le  li  ser  vve  kaniya  ku  me  av  je  vexwerî  ew kene  xwe  ye  be  hempa  di  dile  min  de  da  neqişandin...  vve  deme  min  vveneyek  vve  keşa  û  nave  bi hezara  kenî  le  kir.  Min  kir  hundire  nameyekî  herdûk  jî  min  radestî  qasidekî  kir.  Ji  bo  bibe  cihek dûr,  cihe  ku  wanda  nebe  wî  warî,  min  xwest  ku dile  gele  Kurd  bibe.  Û  min  pir  pişt  re  bîhîst  ku  ew qasid  hatiye  ledan  û  ew  kene  bi  hezaran  negihiştiye  ti  dere"... 

Ez  nizanim  ku  ez  e  çawa  bejim  ji  ber  ku  heza penûsa  min  tere  nake  ku  ez  vve  bejim  û  binivîsim... 

Wî  cara  yekî  dîtibû  û  vve  di  dile  wî  de  xwe  dabû neqeşandin.  Bi  kenekî  ku  hezar  navî  xwe  di  rûpelen  lenûsa  wî  de  dabû  xezkirn.  VVeneyek  bi  hezar kenî  di  dile  vvenekeşekî  de  ji  bo  ku  ti  carî  neye  ji 


bîrkirin  hatibû  keşandin,  ew  vveneya  hezar  kenî negihşt  ti  cihî.  Le  ti  carî  ew  ken  nehat  ji  bîrkirin.  Li ser  leven  nazenîn  kenek  şormok  bû.  Ji  ber  ku  ew kenek  tene  di  vveneyan  de  ne  dihat  dîtin... 

Di  dile  her  yek  ji  me  de  bi  awayek  cüda  xwe  da bû  neqişandin,  li  hin  ciha  bi  nave  xwe,  li  hin  cihan bi  lehengiya  xwe,  li  hin  deran  jî  bi  bejna  xwe  ya direj  û  keziya  ku  li  ser  rexte  vve  de  xwe  berdida xware,  dabû  xezkirin.  Dema  te  ew  ji  gundiyekî Başûre  Kurdîstane  diprisî,  ji  bo  te  ew  wisa  di  da nasîn.  "  tu  pirsiyara  kî  ji  min  dikî?  Çawa,  em  vve nasnakin  em  hemû  vve  keça  leheng  nesdikin  bele em  hemû  vve  baş  nasdikin.  Ji  ber  ku  ew  keçek  pir leheng  û  delal  bû.  Di  nepeniya  rûye  vve  de  jiyan dihat  xwendin.  Ji  ber  ku  di  her  şerekî  ku  li  vvargehen  gerîlan  en  li  Başrûr  heval  Binevş  li  ser  doçka- ye  şer  dikir.  Di  her  henaseyek  ji  en  vve  dil  germi- ya  gerîlatî  dihat  hiskirin.  Me  ew  bi  şere  vve  naskiribû.  An  jî  ji  hevlen  vve  yen  şer  pirsiyarkî  ye  vve  bi 


awayek  cüda  bi  te  bide  naskirin  ji  ber  ku  vve  di  dile her  kesî  de  ji  bo  xwe  cihek  cüda  da  bû  avakirin.  Di dile  vvenevanekî  de  bi  kene  xwe  ye  bi  nave  hezar kenî.  Di  dile  gundîyekî  de  bi  şere  xwe.  Di  dile hemû  hevalen  xwe  de  bi  kefxweşî  lehengiya  xwe da  bû  nasîn,  le  kîji  dile  min  dipirse  gelo  ew  di  dile te  de  çibû.  Dibe  ku  tişten  di  dile  we  hemûyande kombûna  wan  bû  di  dile  min  de.  Ew  dile  ku  bi salane  nekare  je  re  yek  peyv  an  jî  hevokekî  binivîs e.  Le  di  her  henasyekî  de  dibin  wî  barî  diherije  û di  nava  van  ponijandin  de  diçe  û  te  gelo  ez  ji  dikarim  çi  bikim.  Di  dile  me  hemûyan  de  Binevşek hate  avakirin  ango  miroven  ku  ew  nasî.  Le  di  dile min  de  mirovek  cüda  hate  avakirin  ji  bo  min  tene ew  hevalek  ne  bû  ew  dostek  hevalek  û  herî  cüda jî  xwişke  bû.  Min  di  jiyan  xwe  de  tene  wek  xwişkekî  jî  ew  nasnekir  wek  heval  û  qehremana  ku dijî.  Ji  ber  ku  vve  di  jiyana  xwe  de  berî  şahadeta nave  xwe  di  nava  rezika  lehengiye  da  nivîsî. 


Ayrı  mekânlarda  ve  zaman  dilimlerinde  dinledim  Deniz'in  yoldaşlarını.  Deniz'i  anlattılar  bana tek  tek,  bazen  bir  coşku  hali,  bazen  gözyaşları  eşliğinde...  Hepsinde  Deniz  vardı  işte,  onu  anlatıyorlardı.  Yolculuk  geçmişeydi  ama  Deniz  onlarlaydı aslında,  çünkü  Deniz  yaşamın  her  karesinde  bir anıyı  yadigar  bırakmıştı.  Her  yerde  Deniz  vardı, toprağın  kokusunda,  tüm  bereketiyle  yağan  yağmurda,  rengarenk  kır  çiçeklerinin  güzelliğinde... 
İşte  şu  patikada  yürümemiş  miydi,  şu  dağın  sırtında  soluklanmamış  mıydı,  yükü  sırtında  şu  Lolan suyundan  geçmemiş  miydi? 

Bu  dağın  dört  bir  yanı  Deniz'i  fısıldıyor  kulaklarımıza... 

Yüzlerce  nehre  ulaşan  bir  Deniz'di  o. 
Durmadan  akan  ve  sürekli  yeni  diyarlara,  yeni insanlara  ulaşan  bir  Deniz...  Ulaştığı  her  diyara, her  insana  kendisinden  bir  şeyler  katan  ve  mutlaka  yüreğine  onlara  dair  güzellikleri  taşıyan Deniz...  Deniz'in  herkesin  yüreğinde  yer  edinmesinin  kaynağı  buydu  ve  Deniz'in  herkesten  bir  şeyler  taşımasının  sırrı... 

Dile  dökülen  sözcüklerden  tanıyordum  Deniz'i. 
Zaman  aktıkça  ve  sözcükler  birbirini  kovaladıkça Deniz'i  birebir  görememenin,  onu  tanıma  şansına sahip  olamamanın  hüznü  sarıyor  yüreğimi... 
Günlerdir  bir  Deniz'in  kıyılarında  dolaşıyorum, her  yakınlaşamaya  çalıştığımda  "daha  çok  yol almalıyım,  daha  çok  öğrenmeli  ve  daha  çok anlam  katmalıyım"  diyorum.  Onu  tanıyamamanın  eksikliğini  derinden  yaşarken,  onu  anlatan  bir arkadaşın  sözleri  hafızama  yeniden  ve  yeniden hücum  ediyor.  "Deniz'i  ne  zaman  tanıdın"  diye sormuştum  bir  gerillaya.  "Deniz'i  ne  zaman  mı tanıdım,  sanki  o  benim  hep  hayatımda  vardı.  Ben onu  hep  tanıyordum.  O  hep  benimleydi"  diye yanıtlamıştı.  Sorumu  yanıtlarken  Deniz'li  günlere yol  almıştı.  Çünkü  Deniz  hep  yoldaşları  için  var olmuştu.  Çöldeki  bir  vahaydı  Deniz,  kuraklığın ortasında  yaşam  veren  bir  su  damlasıydı.  Deniz yoldaşları  için  su  ve  mavilik  demekti  aynı  zamanda.  Yani  umut  ve  yaşam  kaynağı... 


"Cara  yekî  min  Binevş  naskir." 

Weke  heval  Xelîl  Dax  dibe  ji  ku  min  cara  yeke Binevş  naskir.  Le  vve  di  dile  mirove  vvene  keşde vveneyek  bi  hezar  kenî  da  bû  avakirin.  Min  pir xwest  ku  ez  vve  binivîsim,  min  nekarî  ku  ez  ve yeke  baş  bikim  hûn  jî  dibînin  ku  ez  çend  kem mam  e.  Ji  xwe  nîve  ve  nivîse  ya  heval  Xelîl  e.  Ji  ber ku  ez  dizanim  ez  çi  bejim  jî  ez  e  di  derbare  vve  de kem  bimîn  im  ji  ber  vve  jî  min  serî  li  rebazek  vvisa da,  be  guman  dile  min  vve  tijiye  ku  ez  nikarim  van peyv  û  hevokan  yekîjîji  lenûsa  xwe  re  parvekim. 
Çi  bejim  kemdimîn  e. 

Bele  hemû  peyv  di  kafxweşiya  dile  vve  de  be vvate  di  be  dema  ku  ez  li  van  çiyan  de  li  şopa denge  dile  vve  diğerim... 

Heval  Binevş  sala  1997  li  Zape  şer  e  me  bi PDK're  jiyana  xwe  ji  dest  da... 

•  Ev  nivîs  şehit  DENİZ  FIRAT  li  ser  xwişka xwe  şehit  Binevş  nivîsandiye 
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